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Vakantieverslag zomervakantie   29 juli – 19 augustus 1988  Belgentier 
 

 Vrijdag 29-7-88.   Na veel gepieker en gepak zijn we om 14.30 uur vertrokken. 

Joop zou er niet voor 15.00 uur zijn, dus tegen 13.30 uur ben ik nog weer eens het dorp 

ingegaan om de vergeten batterijen te halen. Bij terugkomst bleek Joop al druk doende en 

geïrriteerd dat ik nog niet klaar stond. 

Nog even koffie gedronken. Tjaart leert Joop zo wel in al z’n facetten kennen. Na de koffie 

vertrokken.  Om 14.45 uur waren we op het knooppunt Julianaplein. Druk! Het weer is mooi; 

wat bewolking maar zonnig , harde wind. 

Om 15.00 uur waren we bij Assen. Ik heb net Joop Yvonne en Martin hun brief voorgelezen. 

We hebben het eerste snoepje (menthol)in onze mond. 

Hoogeveen 15.30u./Zwolle 16.00u. Getankt bij Apeldoorn   70,26; 40 l. Gereden 163 km. 

Plas-/koffiepauze. 

Nog steeds file bij Arnhem. 17.00u. Om 18.00 bij Cuyk. Om 19.00u rijden we Venlo voorbij 

bij Neer. Het heeft hier geregend, want de wegen zijn  nat. De zon schijnt nu echter weer. Het 

zal wel een plaatselijke bui zijn geweest. 

Joop wil nog zo’n 30 minuten doorrijden en dan wat drinken. We hebben al 340 km gereden. 

Gestopt even voor Born/sittard. Koffie gedronken. Joop wil zo ver mogelijk rijden vandaag 

Even voor België”e nog getankt. Km 370 –   51,20. 

Het is nu 20.10u en we zijn in België. De zon schijnt nog steeds. Bij het laatste tankstation 

kregen we een mapje van “de thuisblijvers” (PTT, ANWB en Alarmcentrale) aangeboden. 

Hierin stonden de internat. Tel. nrs. van bijna alle landen. Om ong. 21.15u vonden we na wat 

zoeken en vragen (in ’t Frans) een camping. Helemaal in de rimboe. Slecht aangegeven met 

kleine borden. Toch een camping met stacaravans; erg rustig; sanitair   la Eberbach. Het is nu 

22.15u en we hebben een bordje met salade en een bolletje gegeten samen met een vers kopje 

koffie. Joop krijgt nu z’n eerste vakantiepilsje. Hij heeft prima gereden; de eerste dag zo’n 

450 km. Wat zullen we lekker slapen! De camping heet “Grand Bru”, hij ligt in de heuvels. 

 

30 juli 1988, zaterdag.  Goed geslapen; om ong. 7.00 u wakker geworden. Nog weer 

gedommeld. Het is ’s nachts fris, dus morgen een extra deken in de caravan. Het is bewolkt; 

ik doe dus een “lange” broek aan. Heb alleen knielange broeken bij me, dus “allé manneke”. 

We staan nu bij de poort (8.45u) die om 9.00u pas open gaat. 

We moeten ons carnet terug dus wachten we nog even. 

Om 8.55u rijden we “al”. Km stand 443.  De goede weg niet gevonden. Joop uit z’n hum en ik 

in tranen!  We zijn zo’n half uur kwijt met het opzoeken van de goede weg. 

In Leglise bij een vriendelijke bakkervrouw brood en twee kersengebakjes gekocht. Koffie 

gedronken op een P bij Arlon. Km 625.  

Om ong. 14.45u bij Vittel op een mooie Parkeerplaats gestaan. In (buiten) het fris geel 

geverfde restaurant cola en gebak gehad. Om 15.10u reden we weer. (802km) 68 Ffrcs Péage 

Nancy – Dyon. 16.20u. 920km 42l  209 Ffrcs .  7,50 Ffrcs Péage van Dyon tot Beaune.  

Om ong. 17.30u waren op camping Nuits St. Georges Camping Saule Guillaume. 

Wim en Gré van Deel waren er ook met de kinderen. Zij kwamen net uit het water en wij 

waren net bij de receptie. ’s Avonds koffie gezet voor ons vieren. Hun kinderen speelden nog 

op de camping. Tot half twee goed geslapen; om half drie er toch maar uit te plassen. Het 

terrein was goed verlicht. 

Pas tegen de ochtend weer lekker geslapen. Om 8.00u is Joop opgestaan en heeft koffie 

gemaakt. 

Het is nu 10.o00u en we rijden zonder caravan naar Dyon via de RN Dyon was rustig op 

zondag. Terug via landweg langs N74. Bier/Bourgogne (vin rouge) gedronken in Nuits St. 

Georges. 
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Om 12.45u terug op de camping. Van 12.00-13.00u receptie fermé. Dus eerst “rustig” 

gegeten.  

Het is nu 13.30u en we rijden richting Lyon. Km 1038. 

Péage Villefranche 62 Ffrcs. 15.10u. 

Voor Lyon file. 15.30u. Na Lyon getankt Km 1226. 40l Ffrcs 195.-. 

Om 18.00u bij Valence. 421km gereden. Om ong. 19.00u waren we bij de camping in Oranje. 

Ze hebben nu ook een klein zwembad, waar ik even in gepoedeld heb. Vijf slagen heen en 

terug. Na negen uur wilden we nog wat patat of i.d. eten in het restaurantje hier. Te laat voor 

een volledige maaltijd. Alleen guiche, pizza of hamburger; dat werd dus pizza (kleine 

éénpersoons) eb een blikje pils de man. 

 

Maandag, 1 augustus 1988.  Eerst geld halen, daarna naar het syndicat d’initiatives (VVV), 

nog een kopje koffie op een terras gedronken en daarna bij Intermarché boodschappen 

gehaald.  Na het brood eten om 14.00u op zoek gegaan naar het zwembad in het Parc 

d’Oranges. Niet gevonden. Bij het postkantoor was het vol en de automaat werkte niet; dus 

geen postzegel voor de brief aan Brigitta en Tjaart. Toen maar naar het zwembad vlakbij de 

camping. Om ong. 17.00u naar de camping. Joop heeft afgewassen; ik afgedroogd. Daarna 

heeft Joop de aardappels voor vanavond en de meloen geschild en gesneden; de sla gewassen. 

Er is nog vlees (fricandeau) van thuis. 

 

Dinsdag, 2 augustus 1988.  Gedoucht, gegeten en daarna naar de ruïne die we op de heenreis 

naar Orange (vlak ervoor) hadden gezien. Mornas heet de plaats. Al snel gevonden; de auto 

geparkeerd. Het werd een steile klim en dat met mijn slippers! Maar dat kon me niet klein 

krijgen. De ruïne wordt sinds 1978 gerestaureerd. 

Zo te zien zijn ze er over 100 jaar pas mee klaar. Daarna, naar Pont d’Esprit. Er was een 

mooie boogbrug en oude kerken en gebouwen langs de Rhône. Via de D-weg terug naar 

Orange.  Bagnols-s-C ze; winkels dicht dus maar weer weg, naar de caravan  via het centrum. 

Elk een ijscoupe op een terrasje, nog wat fruit e.a. 

Op de camping heb ik nog even gezwommen. De lucht betrok ook weer. Ik heb één flits 

gezien en wat druppels gevoeld. De auto is nog steeds vuil. Joop heeft de auto, vooral de 

ruiten, gewassen met 2 emmers water. 

 

Woensdag, 3 augustus 1988.  Lekker geslapen. Om half vijf begon het hard te waaien. Er 

kwam echter geen onweer. Om half acht opgestaan. Joop heeft koffie gezet. Na het douchen 

en eten zijn we richting Carpentras en Avignon gegaan. In Carpentras waren ze bezig met 

voorbereidingen voor een muzikaal klassiek ballet. Gezellige straatjes. 

In Avignon was het ook gezellig druk. Foto’s gemaakt ook in Villeneuve-les-Avignon. Daar 

is een fort.  Bij terugkomst op de camping eerst karnemelk, daarna fris/bier gedronken en 

daarna gezwommen/gezonnebaad. 

De zon ging weg en nu (18.30u) waait het erg hard en wat donder(wolken). Om 19.00u 

moesten we ons diner onderbreken omdat de hel losbarstte. Harde wind, regenstriemen, alle 

lichte dingen waaiden weg. Toen we binnen zaten waaide de voortent los, de wind stond er 

vol op. Joop moest nodig plassen, dus dat moest op de porta-potti. Ik heb tijdens ons dessert 

(yoghurt met muesli/meloen) m’n hartvormige waxinelichtje aangedaan. 

Het eten is op en het regent en rommelt nog steeds, compleet met lichtflitsen. 

We zien al weer wat blauwe lucht. De luifel hangt scheef, maar er waren alleen wat lusjes 

afgeknapt. Het is nu 21.00u en het regent weer wat harder dan zopas. Het rommelt en flitst 

ook hier en daar. 

Joop heeft een poosje geleden de afwas gespoeld en een emmer afwaswater meegenomen. We 

hebben de afwas dus maar eens voor de verandering thuis gedaan. Het waterpeil is al weer 

gedaald, maar de temperatuur is ook gedaald; nog maar 15 C. De luifel staat er weer. De 
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koffie heb ik bruin en Joop leest z’n lectuur en ik ga wat lezen of m’n gebreide topje verder 

afmaken. 

Om even na negen uur is de stroom er een tweetal minuten  af geweest. Joop aan het werk om 

de koelkast op gas te laten werken; toen gingen de lampen weer aan. Ik hoorde net al de 

brandweerauto nadat er weer een flinke knal was waarbij het licht zopas uitging. 

Het is nu 22.20u en ik heb het bed weer opgemaakt. Heb het even uitgeklopt en gelucht 

vanmorgen. Het onweert nog steeds links en rechts en overal. 

Joop heeft net even de luifel weer opgespannen; alle haringen vastgetikt. Ik ben moe van het 

beklimmen van de trappen in Avignon. Het is nu kwart voor twee ’s nachts en het stormt hier 

enorm. ’t Is droog. Joop is er uit te plassen, roken en controleren of alles nog vast zit. Af en 

toe waren we wakker; het waait nog steeds hard.(8.30u) 

 

Donderdag, 4 augustus 1988.  Getankt bij Intermarché Ffrcs 147,10; 30,9 l  Km 619. Péage 

Orange-Nîmes. Vandaag via de snelweg naar Nîmes, daar eraf en naar Arles gegaan. De arena 

en andere gebouwen bekeken. Bier gedronken. 

Daarna route gevolgd “Weg van de snelweg”. Abdij was niet meer onze smaak, wel de 

triomfboog en lege sarcofaag. Foto’s gemaakt. Om ong. half drie sandwich gegeten en bier 

gehad in …. 

In Orange nog even bij Intermarché langs. Thuis aangekomen. Weer onweerstemming 

vanwege kapotte lussen en verkeerd trekken aan luifel. Joop is gaan liggen slapen, hoofdpijn; 

er zijn geen aspirines meegekomen, tas verruild. Het is nu 22.30u en Joop snurkt nog. Ik ga 

plassen en dan bed opmaken en wat lezen. 

 

Vrijdag, 5 augustus 1988.  Lekker geslapen; Joop heeft ook gewoon geslapen tot acht uur; 

ondanks een nog steeds harde wind gaan we toch maar verder. Km 818. Autoweg Orange - 

Marseille. ‘T Is nu 10.30 uur en heet achter de ruit. Bij “Aire d’Orgon” even cola gedronken. 

Er was een fik   cause d’un accident. Nu verder na 15 minuten. Even na de P nog een file 

(hetzelfde accident?). Nu op de A8 Péage tot hier Ffrcs 40,- 11.45u. Péage tot St. Maxime 

Ffrcs 20,50. 

Om 14.30u in Belgentier aangekomen op camping “les Tomasses”. Mooi schoon zwembad 

met kiezelstenen. Ruime plaats, hete douches, Franse wc’s. 

Eerst naar Méounes voor hoofdpijntabletten voor Joop; dan de kinderen opzoeken op de 

camping. In het centrum aangekomen riep iemand “Kijk Yvonne, je ouders”. En ja hoor, daar 

liepen ze gearmd in Méounes. Yvonne met betraande ogen, niet uit blijdschap over ons 

weerzien! De Golf (blauwe) was sinds Martin’s vergaardag in de garage. Op de terugweg van 

Toulon weigerde de rem soms. Veel ellende; rempomp moest besteld worden in Dl. 

Ze hadden net met de garage gebeld, nog niet klaar! Volgende dinsdag misschien. Ook al 

gebeld met Lyon; alarmnr. ANWB. Niets afslepen; wachten. Enfin; ‘s avonds lekker gegeten; 

pizza’s, rosé en ijs na. 

Morgen samen naar met Yvonne en Martin naar Giens, het strand en Hyères. 

 

Zaterdag, 6 augustus 1988.  Gedoucht, gegeten, opgeruimd. Daarna fris en restant baquette 

ingepakt, wat fruit en onze badspullen. De jongelui opgehaald en even bij de garage langs 

gegaan. De Franse Golfjes hebben een dubbel remmechanisme vanwege de bergen; vandaar 

dat ze het onderdeel uit Dl moesten bestellen voor onze Golf. Geschikte mécanicien, volgens 

Joop. Toen naar Hyères; auto op het grote parkeerterrein, nadat we samen door de lange 

palmenlaan zijn gereden. 

Geld gehaald bij het postkantoor; hier in H. Namen ze wel cheques. Y. en M. Konden in 

Méounes geen cheques verzilveren. Op het postkantoor namen ze geen cheques en een bank 

was er niet. Paniek dus; geen geld meer voor eten, voor een telefoontje voor hulp naar thuis en 

geen vervoer. 
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Ze waren al twee keer per taxi naar de garage geweest om te vragen of de auto klaar was. Dus 

opgelucht dat ze ons tegen het lijf liepen. Ze zagen nu toch nog wat van de omgeving. Tot nu 

toe hadden ze wat bergjes beklommen. Na de stad gingen we de ons bekende weg naar het 

strand. We hebben allemaal genoten. De volleybal was mee; dus allemaal aan het ballen. Wij 

“oudjes” gingen eerst weer terug naar de parasol, toen kwam Yvonne. Martin bleef nog een 

poos koppen met een Duitse jongen. Hij genoot ervan.  

Om ongeveer 16.00u zijn we via de kust richting Toulon gegaan. We hebben eerst nog wat 

inkopen gedaan bij een Super onderweg; we kwamen er vorig jaar wel vaker. Martin kreeg 

nog zwarte slippers in Hyères. 

Zo tegen zessen leverden we de jongelui en hun boodschappen af op hun camping. Zelf heb ik 

nog gezwommen op de camping, daarna gedoucht; haar gewassen. Toen voelde ik me weer 

heerlijk schoon. ‘S Avonds de hond van “onze buren” rond onze caravan gehad. Ze waren 

weg.  We hebben met Groningen gebeld, alles ok zelfs het weer. 

 

Zondag, 7 augustus 1988. Om 7.00u wakker. Geplast en toen maar begonnen aan m’n 

dagboek van gisteren. Naar het strand geweest; het was weer een mooie dag. 

 

Maandag, 8 augustus 1988. Vandaag naar Marseille via het Massive st. Baume. Ook nog 

Notre Dame de la Garde via trappen beklommen. Een hele tippel/klim  vanaf de haven tot 

boven en van boven weer naar de auto die aan de Avenue de Rome stond. 

Daar was ‘s morgens eerst markt. Midden in die lange laan is een mooi standbeeld. Een 

schone juffrouw. We gingen die dag niet naar het strand.  Wel even langs de garage; de auto 

was nog niet klaar, het onderdeel was wel bij de VW-garage in Hyères gearriveerd die 

middag. Dus demain! Yvonne, Martin en ik hebben nog even bij ons op de camping 

gezwommen. Daarna heeft Joop ze naar Méounes gebracht, naar hun eigen tent. 

 

Dinsdag, 9 augustus 1988.  ‘s Morgens om 10.00u de jeugd opgehaald. Bij de garage 

gevraagd hoeveel de “ramp” bedroeg, om het geld van de bank te halen. De auto was klaar; 

stond al buiten. Samen in onze auto naar het strand via Hyères. ‘s Middags de Golf weer 

gehaald. Yvonne kon er zo mee wegrijden. ‘s Avonds kwamen Yvonne en Martin hier 

koffie/bier drinken. Yvonne en ik hebben drie spelletjes Amerikaans jokeren gespeeld. 

Yvonne won uiteindelijk. Om ongeveer 23.00u vertrokken ze. 

 

Woensdag, 10 augustus 1988.  Pas om 9.00u opgestaan; naar de radio geluisterd, gegeten. 

Om half elf weg naar Hyères Een kaart gekocht voor trouwdag vader/moeder Klinkhamer. 

(14-8-1943) Ook lavendel gekocht voor Brigitta en mezelf. 

Om 12u waren we aan het strand. De jongelui waren er al (een kwartier voor ons aan). Het 

was heerlijk weer. Veel onder de parasol en in het water met de bal gegooid. Er waren nu veel 

golven/-jes. Kaart en envelop geschreven en in La Capte op de bus gedaan. (wij gingen om 

half vier weg)Yvonne en Martin wilden nog even blijven en dat kan met twee auto’s. Thuis 

ging mijn slipper kapot toen ik naar het toilet liep. 

De was gedaan. Morgen is het wel droog. Gelezen; boek heb ik al ruim voor de helft gelezen. 

 

Donderdag, 11 augustus 1988.  Iets bewolkt, dus geen strandweer. Ik heb met Brigitta 

gebeld vanuit postkantoor te Sollis-Pont. Alles goed daar. Bij het postkantoor naar boven 

gereden. Beland in Sollis-Ville. Oud stadje met kerk e.d. Doodlopend, dus terug. Via La Farl 

de naar La Valette-du-Var. Iets naar boven naar le Revest-les-Eaux. Watertoren op rotsen 

gebouwd. Op een gegeven ogenblik werd de “chemin” weer smaller en moesten we weer 

terug. We kwamen uit in de buitenwijken (oud) van Toulon. Bordje Chateauvillon gevolgd. 

Dit bleek weer een teleurstelling. Privé-eigendom en een muziekgeval met restaurant. Retour! 
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Nu naar de haven. De auto in een parkeergarage. (Peiresc, 19 Ffrcs) gezet. De rode 

plezierboot Nautilus (NIII) lag er en ging een tochtje van 50 minuten maken langs de militaire 

wateren. 

Uitleg in het Frans, wel wat begrepen van wat we zagen. Veel lege scheepswerven. We 

hadden zonnig weer. Tocht van ong.  2.00 tot 2.45u. Nog wat gelopen en stokbroodje gegeten 

in Toulon. 

Toen weer op huis aan via snelweg. In Belgentier nog sla en meloenen + rode wijn gekocht. 

Joop slaapt in de caravan (18.00u) en ik heb in de zon liggen lezen  (Beekman & Beekman) 

en heb nog even gezonnebaad. 

 

Vrijdag, 12 augustus 1988.  Na het eten rondgereden, richting noordoosten (Gareoult) langs 

een soort hunebedden. Daarna naar ons strand. 

 

Zaterdag, 13 augustus 1988.  Via Hyères, waar we Yvonne en Martin in een winkeltje 

aantroffen, naar ons strand. Om half vier weg, een boodschap in Genty in Sollis-Toucas. Om 

half tien ‘s avonds kwamen Yvonne en Martin nog. 

Sterren gekeken. Alle drie zagen soms een ster vallen, alleen ik niet. Om 23.00u hebben we ze 

naar de poort gebracht tot aan de auto. 

 

Zondag, 14 augustus 1988.  Vandaag zijn vader en moeder 45 jaar getrouwd. Ik zal ze nog 

even bellen. Ik heb net m’n dikke boek uit. 

Vandaag is het weer strandweer. Vanavond gaan we gevieren uit eten. Zo, we zijn weer terug 

op de basis. Op de heenreis naar ons strand in Sollis-Toucas gebeld met Groningen, kreeg 

moeder aan de lijn. We feliciteerden haar en wensten hen een fijne dag. Alles was goed ginds. 

Joop belde nog even met Garnwerd. Hij kreeg Rieks aan de lijn. Rieks was net bij papa en 

mama. Hij was niet mee naar Zeeland. Dat lijkt dus weer niet goed. Onderweg kwamen 

Yvonne en Martin achter ons rijden; ook op weg naar het strand. Ik ben van voren aardig 

verbrand. Heb me nu gedoucht en ingewreven met Après Soleil. Het kriebelt. Om 19.00u 

hebben we hier op de camping afgesproken. In Sollis-Pont lekker gegeten in hotel/rest. “De la 

Fontaine”.  Gelegen aan een gezellig kerkplein met een fontein voor de deur. IJs toe. Voor we 

heengingen   heeft Joop met Martin het oliepeil van de Golf gecontroleerd. Te laag zoals 

verwacht; dus zo’n litertje erbij uit de reservetank. 

Na afloop nog even bij onze caravan koffie gedronken. De jeugd ging op tijd weer weg; ze 

wilden om 8.00u rijden maandagmorgen. Yvonne en Martin brachten wat voor ons mee. Joop 

kreeg een lekkere aftershave en deodorant. Ik kreeg een grote pot met roze badschuim. 

 
Maandag, 15 augustus 1988.  Laat opgestaan en na het eten richting noorden gereden. In Gareoult 

was een gezellige markt (prulletjes, sieraden, schilderijen, kleren, snoep, groente/fruit). Via Brignolles 

en Celle (oude kerk) naar la Roquebrusanne. Na wat zoeken vonden we de oude fundamenten gewoon 

aan een smalle zijweg midden in de velden. Wij zagen geen andere aanduiding dan Cave Loou. Dit 

hadden we in een gidsje gezien. 

Naar Hyères waar we om twee uur aankwamen, eerst nog “chateau Ste Claire” bekeken. Tot vrij hoog 

kon je met de auto komen; de laatste loodjes legden we lopend af. Hier hadden we een mooi uitzicht 

over de stad. Chateau, het waren restanten van muren en torens. Ook zagen we aan de andere 

bergwand huizen compleet met privé zwembad. Na deze beklimming een glaasje fris gedronken in de 

city. Toen (15.05u) richting strand. Geen parkeerplaats, doorrijden naar punt van het eiland. Idem, 

dito. Terug naar ons vaste plekje, waar Joop zo ver mogelijk de auto reed, de spullen uitpakte en de 

auto ergens anders parkeerde. Ik wachtte gezeten op de stoel, in de schaduw,  op hem. 

Het strand was ook propvol, maar we vonden nog wel een mooi plekje. Om half zes zijn we weg 

gegaan. Bij de auto aangekomen konden we geen van beiden de koffer open krijgen. We hebben alles 

op de achterbank gelegd en zijn naar huis gereden. Er is dus iemand geweest die de koffer illegaal 

wilde openen! Dat kost ons weer geld. Ditmaal een nieuw slot bij  VW-garage Foch. Thuis gekomen 

heeft Joop na veel prutsen c.q. friemelen het deksel open gekregen. Morgen eerst maar naar garage 
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Foch bij Toulon. Het is nu 22.10u en nog 20°C.  Om 19.00u was het nog 30°C. Ik zwem vaak om 

19.00u en douche en was m’n haar. 

 
Dinsdag, 16 augustus 1988.  Om 9.00u opgestaan. Tassen gepakt voor naar het strand. Via La Valette 

bij Toulon om een slotje voor de koffer-deksel van de Audi 80. Niet in voorraad. Door naar La Seyne; 

de Mammout. (grote super) Het was hier erg druk. Niets gekocht. Op weg naar de Mammout zagen we 

een VAG-garage “Star”. Snel gevonden. Ook geen slot voorradig. Nu naar Hyères, daar is nog een 

VAG-garage; lunchpauze. 

Door naar ons strand. Plek genoeg om te parkeren en om te liggen. Lekker gezwommen tot de 

eennalaatste gele pion. Nog weer wat laten opdrogen in de zon. Wat gelezen; niet zo veel als vorig jaar 

trouwens. Om goed 16.00u gingen we weg. In de stad H. Nog even een terrasje gepakt. Cadeautje voor 

mama Garnwerd. Een sticker voor op de caravan (Provence). Ook nog wat jonge loten gescheurd van 

oleanders. Hopelijk wordt het wat. Nog via Genty gegaan. Vis, sla, kwark gekocht. Om 20.00u heb ik 

geprobeerd Yvonne/Martin te bellen. Lijnen zijn overbelast. Er zei een juffrouw “Het door u gekozen 

nummer is buiten werking”. Ik nam al aan dat ze de rekening niet hadden voldaan; Joop belde om 

22.00u nog eens. Nu kreeg hij gewoon een wachttoon. Ze zijn er dus nog niet.  Toen belde Joop “stad” 

nog en daar spraken we nog even mee. Alles goed. Er speelt nu 923.10u) een bandje van Ede Staal. 

Joop komt net uit de douche. Het is niet zo zwoel meer als een uur geleden. Het was ook wat bewolkt. 

Maar de sterren zien we al weer. Het is nog steeds 24°C. 

 

Woensdag, 17 augustus 1988.  Voor ‘t laatst naar het strand. Zeep in H. Voor moeders gekocht. In S-

Toucas Yvonne in Zuidhorn gebeld Alles ok.  Er ook een terrasje gepikt. Meounes boodschappen 

gedaan. Auto voor Tjaart in Meounes gekocht. Caravan gepakt. Porta-potti geleegd door Joop. Nieuwe 

vloeistof gekocht bij caravanzaak in Sollis-Pont. 

 

Donderdag, 18 augustus 1988.  Lekker geslapen tot 6.45u. Vandaag richting Zuidhorn. Vertraging 

wegens oxidatie autolampje/caravan. 

Het weer is goed. Tot Orange ging alles goed. Volle wegen. In Lyon Péage 124,- Ffrcs. In Lyon fout 

gereden. B-weg naar Bourg. Bij Villefranche weer op de P-weg. De eerste P. Opgezocht; een hele 

mooie aan het water. Maar Joop kon de auto/caravan niet kwijt. Dus op naar de volgende P. over 

10km. Relais de Beaujolais koffie, stokbroodje en weer verder. De eerste zonnethermometer gaaf 

33°C aan. We zijn nu bij Mâcon en het is de 3e therm. En nu is het nog maar 31°C. Bij de afslag 

Genève is het 34°C en 14.50u. Voor Brancion was het 32°C (Tournus). Getankt voor 260Ffrcs. Péage 

bij Toul 68Ffrcs 18.30u. 

Bij Wasserbillig Luxemburg verlaten en Duitsland ingereden op weg naar Trier. 

Om 21.00u kwamen we aan op een camping a.d. Moezel. Een ruige zeebink , compleet met tattoo zat 

bij de balie. 

Het begon ook al wat te schemeren. We staan vooraan; we kunnen morgen zo weg. Eerst echter 

Semmeln eten. 

 

Vrijdag, 19 augustus 1988.  Om 7.45u uitgeslapen opgestaan. Lekker gewassen in schone was/w.c.-

ruimte. Semmeln gegeten en om 8.45u vertrokken. Km stand 972. Getankt 39l DM 39,- 155.064km. 

Het is een bewolkte hemel; je kunt de zon wel zien, dus ze wil wel schijnen. 10.15u De zon schijnt en 

we zitten op weg 258 Blankenheim. Koffie en broodje gehad even voor de afslag Autobahn Keulen. 

10.35u. 

Regendruppen aan het begin van de autosnelweg Ulm = Blankenheim; 50km. 

Donkere regenwolken en straaljagers. Vieze wolken boven het Rijngebied/Keulen. Regen! 

Getankt even voor de grens 38,69l DM 35,90. 

Goed 13.30u rijden we Nederland binnen. Om 14.40u rijden we pas onder de wildbrug Woeste Hoeve. 

Grote opstopping als gevolg van bouwwerkzaamh. Maar het is weer droog. 

Bij Meppel een file op de andere baan t.v.m. een gekanteld aanhangwagentje. De sleepdienst was er al. 

We zijn nu bij de afslag Haren en het is 16.20uur. 

De vijf pijpen hebben we al gezien. 

 

GRONINGEN; 16.25u Julianaplein. Nieuwe silhouet door drie gele flats.  

Veilig thuis na een fijne vakantie. 
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Vakantie 1989, 19 juli – 12 aug. camping Les Tomasses te Belgentier Frankrijk 

 

Op 19 juli om 5.30u vertrokken en na 93km even gestopt om de linker spiegel op een P even bij te stellen en 

daar kon Joop een pafke nemen. 

We hebben de draagbare radio vergeten! De box met bandjes hebben we wel bij ons. Bij Utrecht bij de Lek 

hebben we gebeld met Yvonne vanwege de radio en de poes. We konden de poes nergens vinden en dachten dat 

die dan misschien op de bovenverdieping kon zijn. 

Getankt en gegeten/gedronken even voor de Belgische grens, van 8.45-9.00u. 

Om 9.30u bij Antwerpen. Nu afslag E19 →Mechelen. 

In Luxemburg getankt, super Bfrcs 932,- =f 51,-/om 12.40u. 

Het is al een hele poos mooi weer. alles is rijper dan bij ons, zo’n 20°/21°C. 

Luxemburg via Brussel is 550km en ong. 7uur rijden. 

Bij Toul Air Dommartin cola en broodje smeerkaas en een slaatje gegeten. Een half uur gepauzeerd. Het is nu 

15.00u. Het is nu 16.15u en we pauzeren weer een kwartier. 

Na 900km arriveerden we om 18.00u op camping saule Guillaume. Het was een mooie tocht tot nu toe. Mooi 

weer en geen ongelukken gezien. De wegen waren ook rustig. 

 

Donderdag, 20 juli 

Om even na 8.00u zijn we vertrokken. Getankt: Super 50l/290 Ffrcs Km 28552. 

Even later staan/rijden we in een file vanwege een accident. 

Een half uur oponthoud! Een vrachtwagen dwars over twee van de drie rijbanen. De cabine in de rechter 

vangrail. Het is al weer ruim 9.30u. Gepauzeerd bij Mâcon tot 10.15u. 

Nuits St. George – Villefranche 63 Ffrcs. ‘t Is nu 11.00u en we zijn in Lyon. Gepauzeerd voorbij Montelimar 

13.15-13.40u. op Aire de lançon. Péage 127 Ffrcs. Het laatste stukje Aix-en-Provence tot St. maximin kostte 21 

Ffcs. Daarna de route N7 via Tourves-Roquebrusanne. 

Nog even bij het postkantoor langs om een girocheque te verzilveren. paspoort ook verplicht te tonen. Om 

17.30u waren we op camping Les Tomasses. Pns plaatsje 79 was bezet. We hebben nu 78, Ook een mooie plek. 

Joop is nu even douchen en ik heb al even gezwommen. Heerlijk. ’s Avonds naar de kermis in Sollies-Toucas. 

Er was een wielerronde. We aten op een terrasje. 

 

Vrijdag, 21 juli 

Goed geslapen. Na het ontbijt gingen we de bekende weg naar Hyères en daarna naar het strand. Na het 

zwemmen/zonnen gingen we naar Genty (grote winkel) in Sollies-Pont.  

Om 20.00u kwamen Yvonne en martin. Ze hadden een goede reis gehad zonder pech of i.d. Gezellig wijn, bier 

en koffie gedronken. Ze brachten onze radio mee. Yvonne en ik hebben nog met Zuidhorn (geen gehoor) en 

Groningen gebeld. Alles was er goed. 

 

Zaterdag, 22 juli 

Eerst naar Toulon. De auto in P in Avenue Liberté. Wat winkeltjes langs gelopen en over de markt gestruind. 

Een lapje bonte stof voor de “jongens” gekocht; om bermuda’s te maken. 

Een lekkere ijsco gehad. Daarna naar “ons” plekje strand aan Presque-ile-de Giens. 

De jongelui kwamen pas later. Lekker gezwommen en om 15.30u weer op huis aan. 

’s Avonds rustig samen koffie gedronken. 

 

Zondag, 23 juli  

Om 09.00u in het zwembad helemaal alleen gezwommen. Daarna gegeten en via Hyère naar Ile de Giens. Toen 

we de parkeerplaats opreden liepen de jongelui net vanaf hun auto naar het strand. Onze auto kon er nog net 

naast staan. Onderweg had het geregend; vijf druppen. 

De jongelui (Yvonne/Martin) hadden twee buien gehad op de camping. 

Wij zijn, na wat tomaten en meloenen te hebben gekocht, naar huis gegaan. ’s Avonds zijn de jongelui nog 

geweest. Yvonne en ik hebben met Brigitta en oma Garnwerd gebeld. Alles ok, 

oma loopt nu met twee stokken! 

 

Maandag, 24 juli 

Vannacht heeft het geregend. Ik heb snel de badlakens en het rekje met wasgoed onder de luifel gezet. Na het 

eten gingen we richting Aix-en-Provence We namen de Route N7. Onderweg heb ik nog een foto gemaakt van 

een soort uitkijk-/watertorentje. Verderop in Le Tholonet, even voor Aix-en-Pr. wijn/bier gedronken. Aangezien 

het zo’n beetje etenstijd was nam Joop nog een omelette du jambon en ik een slade Niçoise. Koffie voor mij en 

capuccino voor Joop toe. De lucht was soms grauw dan weer scheen de zon. 

In Aix de auto geparkeerd vlakbij het PTT-gebouw op een Péage in de openlucht. 
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Hier hebben we regen en onweer gehad. Op de terugweg hebben we inkopen gedaan in een Sodim te St. 

Maximin. Het was fris in de winkel en buiten – ondanks de regen – benauwd. 

 

Dinsdag, 25 juli 

Laat opgestaan en om 10.30u vertrokken naar Le Lavendou, nadat we eerst gezwommen hadden aan “ons 

strand” ; Yvonne en Martin waren er al. Het was er gezellig druk; we zaten aan de boulevard achter een drankje 

en bekeken het verkeer en de mensen aan het strand. Daarna hebben we zelf wat winkels bekeken; een ijsje 

gehad en weer terug naar de caravan. 

Bij Intermarché in Le Crau kochten we een luchtbed voor aan het strand en op de golven. 

’s Avonds naar de jongelui gereden, ze waren niet thuis. Onze buren hadden ons uitgenodigd, dus gingen we 

alsnog naar hen. Het was gezellig, we kletsten tot 11.45u. 

 

Woensdag, 26 juli 

Ik had om 08.00u de slaap uit en heb koffie gezet. Na de koffie zijn Joop en ik om 09.u gaan zwemmen en 

douchen. Na het eten weg om een luchtpompje en drinken te kopen voor aan het strand. Van 12 tot 15u 

gezonnebaad (op stretcher) op het strand en op het water.  

Geld gehaald op postkantoor voor Hyères. In H. gekeken naar een scheerapparaat voor Joop. 

Voor 7,50 frcs een Gilette Contour in het oude centrum in een soort DA-winkel gekocht.  

Boontjes, abrikozen en tomaten gekocht. Om 20u gegeten. Lekkere boontjes. Morgen is er nog een portie. Het is 

nu 21.10u em mpg ± 24°C, dus 10°C minder dan overdag. 

Ik ben al lekker ingecremed met after-sun. De buren zijn nog even een borreltje komen drinken. Het was 

gezellig, veel gekletst en om middernacht naar bed. 

 

Donderdag, 27 juli 

Vandaag zijn we naar Bormes-les-Mimosa geweest. We reden via Crau; daarvandaan via de D14 naar Pierrefeu. 

De D14 volgden we en de col … naar Bormes-les-M. Een mooie weg met veel kurkeiken. De  bast was van 

sommige kurkeiken gehaald en de boom behandeld met een donkerrode “verf”. Het bergdorp Bormes-les-M. is 

erg gezellig. We hebben foto’s gemaakt en kaartjes gekocht. Mooi uitzicht tot over Le Lavendou en de 

Middellandse Zee. 

We hebben nog een drankje gedronken op een terras a.d. weg en twee kerken bekeken. 

Via Route N97 reden we terug naar Hyères naar ons strand. De jongelui waren er al. Het was 15.30u toen we er 

kwamen. Ik heb meest in de schaduw gelegen; foto’s gemaakt van Joop op het luchtbed in zee. We werden 

uitgenodigd om op de koffie te komen . Martin vroeg ons om op ± 20.30u te komen. Thuis aten we het restant 

pizza en boontjes met geklutst ei met kruiden. Meloen na. Om 20.30u waren we bij Yv/M. Yvonne was met de 

koffie bezig en Martin douchte zich. We hebben tot 23.00u gepraat en wat muziek geluisterd. Zaterdag is Martin 

jarig. We worden weer ’s avonds verwacht. Thuis nog een plas wijn gedronken. Ik had alleen fris gehad; ik heb 

teruggereden. 

Vrijdag, 28 juli 

We zijn naar Toulon geweest. Over de gezellige markt gelopen, daarna naar de haven en daat wat gedronken op 

een terrasje. Joop heeft nog een foto gemaakt van babyhaaien die een vrouw te koop aanbood. We hebben het 

restant van het huis met de 7 hoofden – dat onlangs ontplofte – nog gezien. Ze zijn de hele buurt aan het 

renoveren. 

Bij de post geld en postzegels gehaald. Joop wilde Fort Six Fours bekijken. Je kunt het vanaf de weg zien staan 

bovenop een berg. Na lang zoeken vonden we het. Het bleek een militair bouwwerk te zijn. Ik heb wel een foto 

gemaakt van boven over de stad Toulon en de haven. 

Daarna reden we naar het schiereiland St-Mandrier-sur-Mer. Het strand was klein en allemaal keien. Ook dieper 

dan bij ons strand. Dus via Toulon naar Hyères en naar ons plekje Presque-ile-de Giens. We waren er pas om 

14.00u, de jongelui waren er al en dachten dat we niet meer kwamen. Op het luchtbed in zee gelegen en de 

benen (achter) wat verbrand. Om 16.30u zijn we vertrokken. We hebben een kaartje voor Martin gekocht en 

getankt. Ik heb teruggereden; compleet met commentaar van Joop! 

 

Zaterdag, 29 juli 

Vandaag zijn we naar Bormes-les-Mimosa geweest. Dit is een gezellig bergdorp boven Le Lavendou. We gingen 

via Solliès Toucas, over de N-weg en bij de Genty de snelweg op naar Cuer. Hier rechtsaf richting Pierrefeu 

(D14). Even voor Cloobrière rechtsaf, een weg met collen. Hier waren ook veel wielrenners. We kwamen uit in 

Bormes-l-Mimosa; hier waren veel terrasjes en mooie vergezichten. We hebben veel foto’s gemaakt. We 

dronken langs de weg in het dorp. Een gezellige drukte; we kochten kaartjes in een sieradenwinkel, ze hadden 

duur maar mooi spul, o.a. mooie spiegels. Na Bormes gingen we naar “ons” strand. 

Om 20.45u gingen we naar Martin en Yvonne voor Martin z’n verjaardag. We hebben van z’n kaart een 

tegoedbon gemaakt voor een scheerapparaat. Ze trakteerden op lekkere frambozentaart en later chips, pina’s en 

kleine worstjes. Het was gezellig. 

Joop reed terug, dus dronk hij “maar” 2 glazen rode wijn. 
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Zondag, 30 juli 

Vandaag rustig aan; alleen naar ons strand. De jongelui kwamen later ook. Toen we om 15.00u weggingen zag 

Joop dat de antenne v.d. auto was verbogen er er een kras op de linker deuren zat. Joop flauw! Het is 23.30u en 

nog 25°C. 

 

Maandag, 31 juli 

Rustig aan gedaan vandaag, naar het strand geweest en wat boodschappen gedaan. ’s Avonds kwamen de 

jongelui, bespreken hoe laat we weggingen naar Ile Port Cros. Het waait stevig. 

 

Dinsdag, 1 augustus 

Het waait nog harder, dit is de mistral .Vannacht hebben we al wat touwen steviger getrokken. 

We gaan niet naar het eiland; het is niet veilig varen. We gaan naar Monaco. De jongelui waren er op tijd. 

(8.15u.) Martin dacht nog dat het boottochtje wel door kon gaan! Via Soliès Toucas de snelweg op naar Le Luc 

via de N97. Daar de autoweg naar Cannes/Monaco op. 

Gepauzeerd bij Le Lac de St. Cassien, links van de weg bij Les Adrets. Koffie gedronken met uitzicht op een 

mooi meertje, waar wefoto’s namen. In Monaco aangekomen de auto geparkeerd in P Jardin. Exotique. Naar 

beneden gelopen (alles is hier in etages) en langs de haven geflaneerd. Daarna naar boven richting het paleis van 

de Grimaldi’s. We zijn nog in het Musée Nautiques geweest. Dat was erg interessant, vooral de kelder met z’n 

aquaria. Anzicht. 

We hebben via het park (foto violen) het paleis bereikt. Daar stond de wacht in z’n witte pak en even later kwam 

hij naar voren en deed wat paradepassen naar links en terug. 

Weer naar beneden gelopen waar op de heenweg markt was; ze waren al aan het opruimen. Op een terras bier en 

sandwich genomen. We kochten nog een nieuwe fotorolletje en wat kaartjes.Daarna de trappen weer op naar de 

garage. Bij Nice zijn we van de snelweg gegaan, route door de bergen met mooi uitzicht op de steden, dorpen en 

de zee. In Gonfaron wat gedronken. Onderweg vlakbij ons “thuis” zagen we rookwolken. Hie dichter bij huis 

hoe neveliger het dal werd. Dit bleek te komen van een brand bij Signe/Marseille. 

In ons dal bleek geen brand te zijn. In Méounes stond de tent er (ook) nog, dus gingen we uit eten in Solliès 

Toucas, in een rest.-pizzeria. Joop bestelde ongeweten slakken in peterseliesaus en wij een salade, vlees (Yv en 

ik). Joop gebakken aardappeltjes en dij drieën patates. Martin een halve kip, hij vond de opmaak maar niets, de 

porties te klein. Wij vonden alles heerlijk en hadden genoeg. De rosé was naar ons aller smaak (Domaine de 

Loou, La Roquebrusanne). 

We hebben nog veel met de eigenares gepraat; o.a. over de Franse kast van ons; de Franse mentaliteit van 

noorderlingen/zuiderlingen. 

Bij onze caravan aangekomen om 22.30u was onze voortent er voor weg. alles lag netjes opgerold voor de 

caravan. De mistral had een stok weggeslagen en toen wat lussen kapot getrokken. Onze buurman en 

overbuurman hebben toen alles netjes opgerold. 

De buurman kwam het ons nog even vertellen. 

 

Woensdag, 2 augustus 

Om 8.30u opgestaan. Alles genaaid en de boel weer opgezet en vakken gevuld. De andere buurman hebben we 

ook nog even bedankt. De mistral is gaan slapen. De vuurhaarden branden nog. Er is nog steeds rook te zien. 

Volgens de buurman is het vuur aangestoken. 

Er zijn sinds 1 aug. in de Var al 31 branden gemeld. Toch maar naar het strand, waar we om 13.00u arriveerden. 

De hele middag rookte en dus brandde de berg verder. Blusvliegtuigen vlogen ook over zee om water te 

scheppen en daarmee de brand op de bergen te blussen. 

In Hyères hebben we een fotorolletje weggebracht en een uur later weer opgehaald. De meeste foto’s zijn goed 

gelukt. 

 

Donderdag, 3 augustus 

Eerst een tochtje gemaakt om te zien waar de brand geweest is in La Crau. Daarna naar ons strand. De jongelui 

kwamen niet; ze hadden een rustdag. ’s Avonds zijn ze wel op visite geweest. We bespraken hoe laat we de 

volgende dag naar Ile de Porquerolles zouden gaan. 

 

Vrijdag, 4 augustus 

Om 9.15u waren Yvonne/Martin er en even later vertrokken we. De boot van 10.00u haalden we nog, na een 

kwartier varen waren we er. De jongelui wilden de verschillende forten zien; dus liepen we de route midden door 

het eiland. Naar plage La Grande Cale; hier konden we het water niet bereiken, te stijl. Via de kustweg naar 

Calangie de l’Oustaou de Diou. De vuur-toren (semaphore) en de sterrenwacht bekeken. Daarna naar het strand; 

Plage de Notre Dame. 

Hier hebben we wat gezonnebaad en op ons luchtbed in zee gelegen. Het water was erg schoon, maar koud. 

Langs de noordkust terug naar de havenplaats. Daat dronken we wat en kochten kaartjes. Met de boot van 17.00u 
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voeren we terug naar Hyères. Nog foto’s gemaakt onderweg op de boot. Het is een mooi eiland waar we in totaal 

zo’n 4 ½ u hebben gelopen. 

’s Avonds zijn we niet al te laat naar bed gegaan. 

 

Zaterdag, 5 augustus 

Rustdag. We hebben Brigitta gebeld om 10.30u, niet thuis. Dus Groningen gebeld. Alles ok. 

Ze waren nog ongerust i.v.m. de branden. De jongelui waren hier, morgen lopen! 

 

 

Zondag, 6 augustus 

De jongelui waren er om 10.15u, de bergschoenen aan en de gepakte rugzak om. 

Om half elf vertrokken we lopend vanaf de camping. Bij de afslag naar de camping ging een blauw pad de berg 

op naar Val Cors. Het eerste uur moesten we behoorlijk klimmen; we kregen er dorst van. Ik had gedroogde 

pruimen mee; dus zuigen op de pitten. 

Onderweg kwamen we een boomgaard tegen waar ze flessen om de vruchten aan de boom hadden. Dit is voor de 

schnaps. Foto’s ervan gemaakt. Een vreemd gezicht. 

Bij Val Cors, wat een gehucht van zon 10 oude en nieuwe huizen was, hebben we even gerust en wat gedronken. 

Hierna even zoeken naar de juiste weg die weer naar de grote weg leidde, anders kwam je in Cuers uit! 

Voorbij Val Cors wa een driesprong, hier rechtsaf. Nu ging het steeds bergaf. Dus veel gemakkelijker. Om 

12.45u waren we op de weg naar de camping. Nog 1 km lopen langs deze weg. Om 13.30u waren we op de 

camping. Eerst hebben we wat gedronken, daarna gingen we even zwemmen. Koud water! De jongelui gingen 

na een drankje weer naar Méounes  en wij gingen lezen/slapen. We zijn nog even in Méounes geweest. Yvonne 

had het over een schilderijententoonstelling. Pas volgende week! Op het plein nog elk een sorbet gehad.  En wie 

kwamen er aan? Juist, Y en M. Ze moesten nog even inkopen doen voor het eten. 

Het was bijna 18.00u, dus we gingen elk onze weg. Een pilsje gevat bij de caravan en nu ga ik aan het werk met 

het eten. 

 

Maandag, 7 augustus 

Eerst naar Hyères, zeep kopen en geld halen. Giro en bank. Daarna naar het strand. ’s Avonds gelezen en 

gepatiences. 

 

Dinsdag, 8 augustus 

Via Hyères, weer geld gehaald om de campingkosten te voldoen. Daarna een drankje gehad op een terras. Toen 

snel naar ons strand. De zee was niet zó koud meer, maar wel kouder dan voor de mistral. Yvonne en Martin 

waren net voor ons gearriveerd. 

Ze komen vanavond bij ons eten en jeu-de-boulen. We gaan de ballen bij Intermarché kopen. 

(frcs 201/8st) De jongelui waren er om 18.00u; we hebben eerst wat gespeeld en om 20.00u hebben we pizza’s 

gehaald. Sla erbij, die had Martin netjes opgemaakt. We aten eerst 2 pizza’s Een voor Martin en wij elk 1/3 

pizza. Later haalden we nog een pizza met artisjok. Erg zout. Joop wou niet meer. Dus wij drie nog elk 1/3 pizza. 

Martin vond deze pizza niet lekker, dus die liet zijn deel staan. Ik kon het laatste stukje ook nier meer op. Je 

kreeg er dorst van; maar de koffie was bruin. Ze gingen niet al te laat naar hun camping. 

 

Woensdag, 9 augustus 

’s Morgens eerst een ritje gemaakt. Bij de garage in Solliès-Toucas rechtsaf. Een smalle bergweg richting Signe. 

Bijna geen auto’s tegengekomen. Het is dan ook geen officiële weg. Af en toe waren er wat huisjes, maar veel 

rotsen en woeste natuur. Na wat stijgen en dalen kwamen we bij de D2. Richting Toulon. Gauw naar ons strand 

via La Bayorre. Joop wilde nog een foto maken van de fontein aan de lange laan in Hyères. De jongelui waren er 

om 12.30u en wij kwamen om 13.00u bij ons strand. 

Om 15.00u zijn wij weggegaan na hun een goede reis te wensen. Ze gaan ook morgen terug naar huis. We 

hebben getankt bij Intermarché in la Crau. De camping is betaald frcs 1186.   

We hebben voor het eten bijna alles afgebroken en opgeruimd. Na het eten en de afwas de voortent ervoor weg. 

Het was nog 27°C.  Het is nu 21.00u en we genieten voor de caravan van een tweede kop koffie. De spoiler zit 

op de auto, we kunnen korgen zo weg om 7.00u. 

 

 

donderdag, 10 augustus 

Om 7.15u zijn we vertrokken. Het is mooi weer, hier en daar nog wat wolkjes, maar de zon komt al bijna boven 

de bergtop uit. Het wordt weer een warme dag.  

8.15u Aix-en-Provense 

8.40u Lançon, nieuwe ticket voor Péage 

8.55u Avignon-Sud, de lucht is hier niet mooi, grijze wolken. Onweer? 

9.15u Gepauzeerd even voorbij Avignon.Meloenen gekocht langs de weg. 11kg/50frcs. 
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11.20u Vienne/Lyon 127frcs 

12.05u We verlaten de grootste v.d. beide tunnels te Lyon. Er was vanaf begin Lyon een  

 langzaam rijdende gile. Van 4 drukke rijen naar 2. 

12.10u Aire de Paisy. Pauze broodje/koffie. Bij de auto gekomen stond de Golf met  

 aanhanger blak naast onze auto. Ze waren later vertrokken, we hebben nog gepraat. 

12.45u We rijden nu bij Villefranche. 

14.15u Nuits St Georges gepasseerd. 

15.15u/ 619km gereden. Aire de Langres. De jongelui kwamen net aan toen ik van de w.c.  

15.40u kwam. Alles goed bij hun. Nu gaan we naar Neufchateau . Metz is nog 205km. 

17.00u We verlaten bij Toul de tolweg. 

17.55u Getankt 17liter 107 frcs.Metz 

18.15uThionville 

19.00u Voor 1160Bfrcs = 208Ffrcs getankt in Luxemburg langs de autoweg. 

19/10u File voor de Belgische grens. 

19.35u Regen! Net voor Neufchateau. 

20.15u Gearriveerd in Neufachateau. Camping au lac. Eerst geen, later wel plek. 

De jongelui zijn er niet, zeker een andere camping of Neufachateau in Frankrijk. 

Om 20.45u stond de caravan er, de kinderen niet weer getroffen. ’s Avonds een patat met hamburger uit het dorp 

gehaald. Niet veel eetgelegenheid. De jongelui zullen wel een andere camping genomen hebben. We zijn beiden 

moe, dus slapen om 22.30u. 

 

Vrijdag, 11 augustus 

Joop werd eerst wakker om 7.00u. Na ons te hebben gewassen heb ik koffie gemaakt en Joop heeft de stroom af 

laten sluiten. Om ruim 7.30u zijn we vertrokken. 

De camping af en net voor we de weg opdraaien op het zijpad de schroef even aangedraaid; en wie kwamen daar 

de bocht om???? Juist Yvonne en Martin. Zij hadden de volgende camping genomen. Iedereen gerust. (Ze 

dachten dat we pech hadden toen ze Joop bezig zagen). Het is bewolt van de dauw. Ik heb de zon al wel gezien. 

We zitten midden in de bossen. het is wel een graad of 10 kouder dan gisteren. Het is nu 9.40u en we zijn in 

Antwerpen. Het is hier fris en de lucht is grauw. De jongelui reden eerst voor ons aan in zichtwijdt, maar na een 

paar flinke heuvels raakten wij achter. Na Antwerpen hebben we gepauzeerd. St.Job in ’t Goor. 

En wie stonder er al? Juist, de jongelui. Het begon wat te sputteren en ’t was fris. Dus dronken we met z’n vieren 

koffie in de caravan. Yvonne/Marting hadden nog wat koekjes en wij nog 3 knäckebrødjes en wat geroosterd 

brood. Dus dat was ons ontbijt. van 10.00-10.30u. 

We rijden nu richting Bredam N.O.P. en het regent. Ik heb de lange broek al weer aangedaan. De rest was al zo 

verstandig geweest, Samen de==in de polder (Z-Flevoland) koffie, bier en broodjes gehad. Nu is het 12.50u en 

we rijden richting N.O.P. 

14.00u. Afslag Leek/Zuidhorn. Om 14.10u kregen we Zuidhorn in het zicht. 14.15u Thuis! 

 

Moe maar voldaan. 

 

 

Vakantie juli 1990 vlakbij La Rochelle, Frankrijk 
 

Dinsdag, 10 juli 1990 
De zon schijnt weer. Om ± 10.00u zijn we per fiets 

vertrokken naar Ile de Ré. Het was een hele rit, ook omdat 

we te ver omhoog gereden waren en dus een stuk terug 

moesten rijden om op de brug te komen die het vasteland 

met het Ile de Ré verbindt. De tol voor fietsers was maar 

10 Ffrancs. De brug lag in het midden hoog, dus dat was 

een hele klim per fiets. Op het eiland fietsten we van de 

brug rechtsaf naar La Flotte, waar we wat dronken. Daarna 

fietsten we door naar St. Martin waar een ruïne stond van 

een fort. Je kon de grachten nog goed ontwaren. Toen moesten we de brug weer op fietsen.   Naar beneden ging 

heerlijk. Via La Pallice terug naar het centrum van La Rochelle. We hebben een ijsje gehad en hebben 

gewandeld en aan de haven wat gedronken. Vervolgens naar “huis” de camping aan het strand waar we om 

±17.00u aankwamen. Eerst even een pilsje, Joop ligt nu plat Ik ben nog even de weg overgestoken en “het duin” 

over naar de zee (Atl.Oceaan) gelopen. Daar heb ik pootje gebaad en 2 foto’s genomen. Thuis gekomen 

dommelde Joop nog. Ik heb geplast en de voeten gespoeld. Bij thuiskomst was Joop wakker en had hij een stukje 

stokbrood voor elk van ons gemaakt. 
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Zondag, 22 juli 

We hebben 546km gereden. Via Marsac. Bij Albi zijn we verkeerd gereden, waardoor we wel mooi even langs 

de kathedraal en over de vieux pont kwamen. Om 11.15u hebben we gepauzeerd bij Rodez (de N88) op een P + 

Inf. Daar heb ik 2 foto’s gemaakt. Later nog 2 uit de rijdende auto. Even voor Mende hebben we op een 

picknickplaats gegeten (foto) van 12.30-13.00u. (745km). Het was een mooie route door bergachtig gebied. Veel 

dorpen met oude kernen, kerken en stadswallen. Getankt 51ltr. voor 274Ffrcs en 786km gereden. 

Op weg naar Aubenas hebben we een ijsje gekocht. Om weer op de weg te komen moesten we over wat 

oneffenheden. Of dit de oorzaak was van het lawaai dat we toen hoorden van de uitlaat? Later keken we (Joop) 

ernaar; een gat in de uitlaat, dat wordt dus een VAG-garage opzoeken. Dus door naar Aubenas, want daar is een 

VAG-garage. We staan aan de Ardèche in Didier sous Aubenas. We hebben eerst even gezwommen, reden toen 

Aubenas in en hebben de VAG-garage opgezocht. Joop had op de camping al gevraagd waar het was. Richting 

Privas. We hebben de garage gevonden en zijn toen naar Aubenas gegaan om te eten. Niets geschikts gevonden 

en uiteindelijk hebben we in het restaurant op de camping lekker gegeten. We hebben met Brigitta gebeld, alles 

ok. Yvonne en Martin zijn vertrokken. 

 

Maandag, 23 juli 

Vanmorgen zijn we direct naar de VAG-garage gereden. Om 9.00u waren we er en om 10.00u konden we langs 

komen. Het zou niet zo lang duren. Om 10.00u waren we er weer, na even te hebben gewandeld en foto’s te 

hebben genomen. De auto stond nog op de brug en de monteur vertelde ons dat er een ander stuk kapot was dan 

we dachten en hadden aangegeven.  Dus werd dat stuk vervangen i.p.v. het gedeelte waarvan al een nieuw stuk 

klaar lag. Gelukkig was het andere deel ook op voorraad. In ± 20 minuten was het klaar. Wij dronken intussen 

wat fris bij de benzinepomp op het terrasje: kosten 700Ffrcs. Daarna gingen we weer naar de camping; de auto 

was weer geluidloos. Koffie gedronken en om 11.30u gingen we naar Genty, vlakbij. Na het middageten zijn we 

met spullen naar de Ardèche gelopen/ De bodem bestond uit gladde schotsen leisteen of id. Er stond een fijne 

stroming met veel kleine visjes. Tot half vier gezwommen in de Ardèche, gelezen en gepootgebaad en toen 

terug. Nog in het zwembad gezwommen en gezonnebaad. Het is nu 9.00u en de koffie is in de maak. We hebben 

om ± 4 u een donkere lucht gehad maar we krijgen geen regen. 

 

 

Dinsdag, 24 juli 

Vanmorgen begon het toch wat te druppen. Er kwam niet veel van en we zijn een tocht gaan maken naar Vallon 

Pont d’Arc. Onderweg begon de lucht al te klaren. Ik heb nog 

wat foto’s gemaakt. Door naar boven op de col Pont d’Arc. 

Weer foto’s gemaakt met zon. Mooi uitzicht! Naar 

Montélimar langs mooie routes en knusse plaatsjes. We zijn 

nog door Villeneuve de Berg en langs camping les Pommiers 

gekomen. Er zijn hele nieuwe stukken weg aangelegd om 

bochten in te korten. Door naar Aubenas via de camping om 

de grote garnalen en het vlees in de koelkast te doen (gekocht 

in Montélimar in grote super Rocky of id.). Oogdruppen voor 

Joop gekocht. Na een duik in het zwembad en een heerlijk 

maal zijn we op de fiets van Didiers naar de Pont d'Aubenas 

gefietst en terug. ± 45 minuten. Twee behoorlijke hellingen. We genieten nu van onze welverdiende koffie. Het 

is bijna 22.00u. 

 

Woensdag, 25 juli 

Vandaag hebben we  een erg mooie tocht gemaakt naar de 

rots/waterpartij bij La Roque-sur-Cèze. Dit is een grillig gevormde 

rotspartij, waardoor water loopt waarin je kunt zwemmen. Op 

sommige plekken is het water zo diep dat je kunt duiken. Dit is dan 

ook een geliefd spelletje van – meestal –  jongens. Daarna zijn we nog 

naar St. Esprit gegaan met z’n twee ruïnes van kerken met een plein 

“aan” het water. Uitzicht op de brug. Hier zijn we wel eerder geweest. 

We hadden een mooie, hete dag. 
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Donderdag, 26 juli 

Het is niet zo heet en wat bewolkt. We gaan vandaag naar Die, via Crest. We willen nog een paar dagen op de 

camping La Pinède staan. 

De camping bleek vol te zijn. Dit stond al vooraan bij het 

bruggetje. Dus toen zijn we gelijk doorgegaan naar het dorp. Op 

het terras van het bruine café dronken we wat en besloten om weer 

verder te gaan naar Buis-les-Baronnies. Eens kijken of Yvonne en 

Martin er ook stonden. Nergens te zien op drie campings gekeken 

c.q. gevraagd. Toen zijn we via Vailon les Romains, wat een 

  mooi oud dorp is, terug naar huis. 

 

Vrijdag, 27 juli 

Een rustdag. Eerst hebben we wat groente en fruit gehaald. Daarna 

gezwommen in het zwembad. Naar de Ardèche, de badtas en 

koeltas met o.a. brood mee en gelezen aan het water. ’s Avonds hebben we bezoek gehad van een familie uit 

Amersfoort (Tebbens). Om ± half één gingen we naar bed. Het was gezellig. 

 

Zaterdag, 28 juli 

We zijn eerst naar de markt in het oude centrum van Aubenas geweest. Het was een grote ver verspreide markt 

met allerhande soorten kramen. We kochten er alleen 4 meloenen voor 20 francs. Na het middageten zijn we nog 

naar de Genty geweest voor fris, groente en fruit. 

Daarna gingen we met de koel- en badtas naar ons plekje aan de Ardèche, waar we weer wat verkoeling vonden 

en wat verkleurden. Om half vijf gingen we weer terug naar de caravan. 

Joop ging nog even plat en ik heb wat gelezen. Voor het eten zwommen we nog even voor de deur in het 

zwembad. Om 21.00u gingen we naar de “overburen” uit Amersfoort een drankje halen. Ze gaan morgen verder 

naar de Pyreneeën. Tegen middernacht gingen we huiswaarts. 

 

Zondag, 29 juli 

Vandaag is Martin jarig. Het is wat bewolkt buiten en af en toe voel je een sputter. Even later voel je aan de ogen 

dat de zon weer wil doorbreken. We hebben gewoon buiten ontbeten.  

We hebben nog even gewandeld over de brug. Na de lunch zijn we weer richting Die gereden via Privas en 

Loriol, de N104, N93. We hebben de vouwwagen bovenaan de camping zien staan. Ze keken over de camping 

heen naar het dal en de bergen er achter. Ze stonden helemaal achteraan en het stikte er van de Nederlanders. 

Niets voor ons dus, camping was nog steeds “complet”. 

 

Maandag, 30 juli 

Vandaag zijn we naar Vals-les-Bains geweest(v.m.). Er spuit om de 6 

uur een geyser. We waren om 10.30u in Vals-les-Bains en wandelden 

wat en zaten op een terrasje. In het park belde ik nog met mam in 

Groningen. Daar is alles o.k. Om 11.27u begon de “geyser” te 

spuiten. Het leek net een fontein. Volgens ons nep!? Hier vandaan 

gingen we naar huis en na het eten zijn we naar Chateau de Boulogne 

geweest. Het was een mooie rit erheen. Het kasteel is een ruïne doe 

nog gerestaureerd moet worden. Je mocht er niet eens bij komen. 

 

 

 

Dinsdag, 31 juli 

Vandaag de stadswandeling gelopen aan de hand van het boekje van Aubenas. Het gemeentehuis en de Dom 

(tegen betaling) bekeken. Ook de grote kerk gingen we in; erg mooi!  

’s Middags zijn we met tassen en stoel naar de Ardèche gegaan. Het was er erg stil/ Verder niemand. Lekker 

geploeterd, gezonnebaad (in ons nakie) en gelezen. Later nog gezwommen in het zwembad. Joop heeft betaald, 

we gaan morgen naar huis. Ik het Brigitta nog gebeld. 

 

Woensdag, 1 augustus 

Om 06.45u opgestaan. De lucht was blauw met af en toe een klein wit wolkje. Km-stand dagteller 954km. 

Gewone teller 49.018km. Het is 07.30u en we rijden nu in de bergstraat in Aubenas en genieten voor de laatste 

keer van het mooie uitzicht over het dal en nu over de Ardèche; nu op de brug rijdend. Het is nu 08.30u en we 

rijden op de A7 Loriol– Valence.  

1ste Péage 48 Ffrcs, Loriol – Lyon. 2e Péage 158 Ffrcs bij Toul. Voor Luxemburg nog getankt voor 210 Ffrcs. 

Om 17.00u rijden we België binnen via Lyxemburg. Geen files tot nu toe. Het is nu wat bewolkter en minder 

benauwd. Om 19.05u reden we Nederland binnen via Luik. 
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Ook hier is de omgeving prachtig net als het weer. Omdat Joop door wil naar huis heb ik Brigitta (2x) gebeld dat 

we nog vanavond thuis komen. Ze klonk heel opgewekt en Tjaart was er ook. Ze blijven op tot we er zijn. 

De weg naar Maastricht/Venlo/Nijmegen is een erg mooie rit. 

Om 21.50u rijden we bij Apeldoorn. Het wordt al bijna donker. De nieuwe wegen rond Arnhem zijn klaar. Geen 

stoplichten meer bij de kruising Arnhem/Oberhausen/Utrecht. Je rijdt er nu vanaf Nijmegen bovenlangs. Het is 

nog vrij druk op de weg. 

Goed aangekomen, iedereen blij. 

 

 

 

 

Vakantie 1991, Frankrijk, Parentis, camping bij de boer 5 t/m 30 juli. 

 

5 juli: We vertrokken om 15.20u met heet weer. Bij Emmeloord vroeg Joop of ik m’n halstasje wel bij me had. 

Nee dus! Daar had ik bijna een vol pakje eurocheques in. Joop wou eerst direct met de auto teruggaan. Ik zou 

dan met de caravan op een P 2 uur wachten. 

In mijn handtas had ik echter nog een vol pakje eurocheques en wat losse ex. en girocheques. 

Het vreemd geld had ik ook bij me. Dus weer terug op de snelweg naar Utrecht. We hebben even voor Utrecht 

gepauzeerd. Om 18.00u reden we over de Lek. File bij Gorinchem tot 18.15u. Schelde-Kennedytunnel. 20.10u.  

Om 21.15u waren we  in Waregem, België. De “camping”is bij het voetbalstadion. We moesten op de 

parkeerplaats een plekje zoeken en mochten gebruik maken van de sanitaire voorzieningen. De camping was 

helaas vol. (406km gereden)  

We hebben in Waregem bij een Italiaan pizza gegeten. Het was tot laat warm buiten. Terug van het eten hadden 

we veel buren erbij gekregen. 

 

Zaterdag, 6 juli: Om 8.00u zaten we weer in de auto, de zon schijnt weer en koffie hebben we in de 

thermoskan. Om 8.20u zijn we bij de Belgisch-Franse grens, file! Die viel mee. Wegver-smalling en na de grens 

weer meer banen; dus weer snelheid. 

Het is nu 9.15u en de Péageweg begint. 580km, vol getankt voor Ffrs 274; 76 Ffrs péage. 

Onder de landingsbaan bij Parijs hoorden we opeens een knal; na een kijkje constateerde Joop dat de knalpijp 

losgeschoten was. Het is nu 11.45u en we rijden om Parijs naar Beaugency. De auto tuft gelijk een tractor. De 

zon gaat ook af en toe weg en het waait behoorlijk. 

Het is nu 13.00u en we hebben een ijsje gekocht op de Aire bij de afslag Orléans. Joop heeft nog gekeken of hij 

de knalpijp weer over elkaar kon duwen, maar helaas, niet! Orléans is nog 95km en ze zullen er ons wel al 

aanhoren komen. 63 Ffrs péage Meung voorbij Orléans. We ronken nu over de gewone weg nog 7km naar 

Beaugency. Even vóór B. wist Joop nog een VAG-garage, er liep ook nog iemand rond die voor ons de uitlaat 

zou vervangen. We moesten de auto maandag maar brengen. 

Op de camping hebben we weer een mooi ruim plekje uitgezocht. Veel schaduw en ook zon, ligusters aan drie 

zijden. 

 

Zondag, 7 juli: Joop heeft koffie gemaakt en later brood en melk gehaald.  

Om 9.00u zijn we op de fiets gestapt. We zijn aan deze kant van de Loire gebleven en ik heb foto’s gemaakt van 

vreemde stroompilaren en vanaf de boogbrug vlak bij Mer over de Loire. Mer ligt in de richting Blois, Tours. 

We kwamen door St. Laurent-Nouan en Nouan s.Loire, Muides-s-Loire. Hier gingen we over een lange brug met 

veel bogen naar Mer. Dit is weer een grote plaats. Vanaf Mer hebben we de landweggetjes gepakt. We reden 

door Herbily, Avaray waar een groot kasteel stond met een groot park. We mochten er achteraf niet komen, maar 

het hek stond open, dus wij naar binnen en langs de paden gelopen naar de achterkant van het kasteel, waar 

dikke vissen in de slotgracht zwommen. Ze hadden veel stam- en klimrozen in de tuin. (La Place 

Courbouzon)Op een gegeven punt konden we niet verder en hing er een man uit een bijgebouw die in keurig 

Engels zei dat we er eigenlijk niet mochten komen. Bij de groentetuin was een dame in lange broek wat bezig, 

maar volgens mij hield ze ons in de gaten. Ze was er eerst nl niet. Bij het verlaten van de tuin hing er nu een 

ketting, met bordje: propriété privé. Om 13.00u waren we weer thuis. ’s Avonds rustig aan gedaan, Zelf vlees, 

sla en salade klaar gemaakt. 

 

Maandag, 8 juli: Vandaag bracht Joop eerst de auto weg en kwam met de fiets terug. Het was bewolkt. Samen 

zijn we naar Orléans gefietst langs de RN152. lange weg zonder fietspad. pas in Orléans was een fietspad aan de 

waterkant van de weg.  

Er wordt hier echter niet zoveel gefietst. We hebben nog weer foto’s van Jeanne d’Arc genomen, wat gedronken 

op terras aan het plein; de kerk in en uit gewandeld, het was nl net 12 u en dan sloot men de kerk. We aten een 

belegd broodje al lopend. Terug naar Beaugency; wind tegen, de jassen uit, soms wat drupkes, toch nog 25°C. In 

Saint-Ay op de heen- en terugweg wat gedronken en uitgerust. Om 14.20u waren we weer op de camping. We 
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hebben ons even gedoucht en omgekleed. Joop ging  om 15.30u naar de garage met de fiets, maar hij kwam ook 

weer fietsend terug. De baas moest nog een onderdeel uit Orléans halen. Om half zeven nm. was de auto wel 

klaar. Ik heb  in die tijd de smeervlekken (van het fietsen) uit onze broeken gehaald en koffie gezet. 

 

Dinsdag, 9 juli: Om 8.45u zijn we vertrokken: 823km. Voor 163 Ffrs getankt naast “onze” VAG-garage. Het is 

nu 9.45u en we zijn voorbij Blois even voor Tours. De lucht is grijs en ik heb m’n vest over m’n benen. Er zijn 

veel vrachtwagens onderweg. (péage 50 Ffrs) 

Er bloeit veel gele brem in de bermen. Andere jaren was het denk ik al uitgebloeid. De zonne-bloemen staan nog 

overwegend in knop. Hier en daar zie je ze al open en dus geel. Koffie en broodje gehad voorbij Tours. (10.30u) 

We zijn nu (11.30) vlakbij Poitiers, de lucht is hier blauw en wat witte flarden. Op P Aire de Rouillé-Pamprous, 

tussen Poitiers en Niort dronken we weer koffie. P Aire de Fa(e)nioux geplast en vol getankt voor 258.90 Ffrs 

(1136km). 12.50u. Naar Bordeaux is het nog 126km. 

Even voor Bordeaux einde péage (175 Ffrs), we moeten afslag quince (=15) nemen naar Arcachon. Afslag 22 

naar Parentis. We zijn veilig geland op de camping bij de boer. We hebben ons bij hem thuis gemeld. Alles was 

er goed met hun en we konden er een paar dagen staan. De haas liep weer mee om te helpen met stroom etc. 

We hadden weer dezelfde Den Haagse buren als vorig jaar. Hij begroette ons ook gelijk en hielp de caravan op 

de plek te duwen. Ze waren er al 14 dagen. Met buurvrouw was ook alles ok. Na het broodeten zijn we nog op de 

fiets naar Parentis geweest en hebben met Marum gebeld. Alles ok. Daarna zijn we naar het meer gefietst en 

binnendoor terug naar de camping. 

 

Woensdag, 10 juli: Vandaag zijn we om 9.00u op de fiets gestapt. Via Biscarosse naar Bis-carosse-Plage. In B. 

kochten we nog 4 ansichten, voor ouders en kinderen en postten alles. Het was heet weer. Verder de heuvels in 

werd het al moeilijker fietsen. Maar we hebben het met even bovenop de heuvel rusten gered. De zee 

(Atl.Oc.)was woest en  koud. We hebben wel pootje gebaad, gezonnebaad en foto’s gemaakt. Het zand stoof 

soms over je handdoek met kleren heen. Na een uurtje had Joop het wel weer gezien. Terug met een bloedhitte. 

In Biscarosse hebben we even wat gedronken, weer bij (t.o.) de kerk. Daarna gingen we door naar de camping. ’s 

Avonds hebben we wat gepraat met de Rotterdamse buren. Een macho mannetje en klein vrouwtje/ Daardoor 

moesten we om 21.00u nog warm eten. Het was lekker. 

’s Avonds om 23.00u kwamen de andere Nederl. buren terug van ’t eten in Biscarosse.  

Daar hebben we nog even mee staan praten. Dit waren ook lekkerbekken. Zij gaan ook morgen weg, richting het 

noorden. Ik had de camping om 19.00u betaald (90Ffrcs voor 2 nachten). De lucht is nu opeens donkerbewolkt. 

 

Donderdag, 11 juli: Om 7.50u reden we van de camping af. Het is wat motterig, heel anders dan gisteren. Er 

bloeien hoge gele bloemen langs de weg. We zijn nu een uur verder en de zon komt erdoor. Even voor Bayonne 

moesten we 27 Ffrs péage betalen (auto + caravan). 

Op een P even voor Bayonne hebben we koffie gedronken. Het stonk nogal pissig op onze 

vrachtwagenparkeerplaats. Pascontrole! In Spanje cheque ingewisseld bij grenswisselkantoor. 

25.000 pesetas (100pta=fl. 1,80). 

Het is 10.30u en wij rijden op de C133 naar Pamplona .Goed en wel op deze weg stonden we in de file. Koffie 

gedronken, later nog stolbrood gesneden en belegd. Foto ervan gemaakt. 

De ambulance kwam langs, Joop kon nog net z’n beker melk drinken. 11.10u. 

De natuur is hier prachtig, net als het weer. Vanaf Pamplona route N240. Ongeluk, een dikke vrachtwagen was door 

z’n achterbanden geschoten. De velgen stuk. Verderop lag een kleine auto, half tot schroot geplet. De politie leidde 

ons er omheen. Het is 13.50u en heet. We gaan zo ergens wat drinken. Het land is vruchtbaar. Graan, wijnbouw, 

maar ook dorre stukken: mooi! 

Om 16.00u waren we op de camping even buiten Jaca (spreek: gaca). De camping heet Peño Oroel  

en is vrij rustig: wel langs de weg. Het sanitair is helder, ruikt fris. 

We hebben de caravan geïnstalleerd, ons gedoucht en zijn toen naar Jaca gegaan. 

Op de camping hebben we nog even geprobeerd te bellen, maar we kwamen er niet door. In Jaca nog in vier 

verschillende cellen geprobeerd, maar we kregen direct een pieptoon. 

Om 20.00u  zijn we weer naar Jaca gegaan en hebben hier op de camping weer even proberen te bellen. Steeds de 

pieptoon, maar we hebben uiteindelijk toch Yvonne gekregen. Alles goed daar. 

dus toen op zoek naar restaurant Bitalaza, dat de campingbaar ons had aanbevolen. Deed wat Grieks aan. Het café 

beneden, cocina is boven. Dus wij de trap op, een lage lichte zaal met grof gestuukt plafond. Lekker gegeten en wat 

gepraat met de ober/baas. IJs toe. 

Terug op de camping begon het al wat te sputteren. We hebben erge onweer gehad, dat later terug kwam. Het knalde 

er over. Ook erg dichtbij! 

 

Vrijdag, 12 juli: Vandaag langer geslapen vanwege het onweer van vannacht. Joop heeft weer 

koffie gezet en brood gehaald. Hij doet graag inkopen in de kampwinkel; wijn, bier, brood etc.  

We zijn vandaag naar Agüero geweest. Je hebt er een vreemde rotspartij “Mallos”. De rit erheen was al erg mooi. 

Bij Jaca naar beneden de C125 af. Naar het stuwmeer. Je hebt in deze stuw-meren van dat vreemde blauwe water. 
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Bij dit meer konden we niet komen. We reden over een smalle ijzeren brug en er voorbij was de stuwdam. Het 

waaide er nogal; Joop z’n petje ging er nog vandoor toen hij uitstapte. Ik kon het nog net pakken. We hebben nog 

foto’s gemaakt over het meer en naar beneden waar het water wegwaaide. Daarna zijn we teruggereden naar de weg 

en bij het meer nu linksaf omhoof. Dan kom je voorbij een ander stuwmeer weer op de N240. 

Halverwege zijn we een weggetje naar beneden gegaan naar Santa Cruz de la Serós. Daar hebben we een biertje 

gekocht. Slome bediening. Na thuiskomst lekker gedoucht. Er zijn veel vleermuizen ’s avonds die van boom tot 

boom vliegen. 

 

Zaterdag, 13 juli: ’s Morgens zijn we eerst naar Jaca gegaan naar het Generaal Franco park waar we hebben 

gewandeld. Foto’s gemaakt o.a. van beeld, man en vrouw. Aan het eind van het park had je een mooi uitzicht op de 

Puente San Miguel, een brug. foto’s door Joop genomen met telelens. Daarna (we waren nog te vroeg voor de 

bezichtiging van de ciudadela) zijn we nog even het oude centrum ingelopen. Tegen elven liepen we naar de ingang, 

waar we tot ruim elf uur moesten wachten. (we belden met Garnwerd, mama heeft gordelroos!)  

We kregen met z’n tweeën een tolk/soldaat. Hij vertelde alles voor ons in het Engels. De oude stad wordt nl. nog 

steeds gebruikt als garnizoen. Er zijn overdag een tiental officieren en verder zijn er zo’n 50 dienstplichtige 

soldaten. Joop gaf hem een royale tip (dacht hij) 100 ptas = f 1,80. 

Na de boeiende rondleiding zijn we wat gaan drinken op een terras (casino). 

Bij een Aldi nog wat ingekocht en daarna gingen we naar het zwembad. Wat gezwommen en gelezen in Jan 

Wolkers; Joop sliep wat. Daarna naar de caravan. We aten wat en wasten af. Ik ging de was doen en Joop sliep weer. 

Ik heb nog wat in twee stoelen liggen lezen en sliep ook zo. 

We aten laat warm en om goed 20.00u gingen we naar Jaca waar feest was. Straten waren versierd met vlaggetjes er 

was zelfs een ereboog aangebracht in de Calle del Carmen. het feest was ter ere van El Virgin de Carmen. Het was 

heel gezellig druk op de terrasjes. Tegen 9.45u zijn we nog wat lekkers gaan kopen, bij de bakker t.o. het casino, om 

mee te nemen. We zijn nog weer door andere straatjes (calles) gekomen (Calle de reloj). Het gebak was heerlijk. 

 

Zondag, 14 juli: We zijn vandaag naar Huesca geweest, in de regio Aragon. We hebben verschillende 

bezienswaardigheden bezocht. Zie folder. 

Een biertje gedronken aan de Plaza de Navarra. Er waren niet veel terrasjes open. De kerken gingen net uit. Niet zo 

gezellig als Jaca. De reis ging door een prachtig landschap. Vanavond heb ik betaald; duur! Daarna zijn we weer uit 

eten gegaan. Het is een stuk kouder dan gisteren 27°C. 

Morgen gaan we naar Lérida/Lleida.  

 

Maandag, 15 juli: Naast/achter de camping liep een schaapskudde met herder en onderweg na  

± 5km weer één.  Er zijn hier nogal wat herders met kuddes schapen. De zon schijnt en we gaan langs dezelfde route 

als gisteren tot Huesca, daarna maar Lérida. Om 9.40u waren we in Huesca. 

Langs de oude standsmuur en de Bullring (arena). De weg (N240) gaat zich nu van de Pyreneeën afwenden. De weg 

is alleen nog maar heuvelig, geen col meer. 

Het landschap is geel en wat groen. Gemaaid koren met wat bomen. Heel anders dan in Frankrijk. Er liggen al weer 

veel akkers geploegd klaar. Wijnbouw zag je in de Pyreneeën maar weinig. 

De zonnebloemvelden die we zagen waren dun begroeid. Weinig water denk ik. Je ziet wel veel olijven/aceitas. Ze 

hebben hier goede wegen en zijn nog steeds bezig nieuwere/bredere wegen door de bergen aan te leggen. Je had wel 

veel borden met “verboden in te halen” en opheffingen ervan. We zijn om 10.25u bij Barbastro.  

Het is nu 11.20u en we zijn bijna bij Lleida/Lérida. Er groeien hier wijnranken en vruchtbomen op de velden langs 

de wegen. Zo te zien is Lleida een grote gezellige stad. Om 12.00u waren we op de camping. Deze is goedkoper (f 

35.- pn.) dan de vorige. Er is een zwembad en restaurant; we hebben een ruime plek met stroom net naast ons. ’s 

Middags zijn we nog aan het rijden gegaan: Lérida, dit viel tegen. Grote, hete stad. Bij de kerk Santa Maria 

aangekomen bleek deze niet open op maandag. We hadden al vanaf bijna 15.00u gewacht, omdat we dachten dat hij 

van 15.30-18.00u open zou zijn. Een Italiaan vertelde ons dat er in het Catalaans stond dat hij niet open ging die 

dag. Hij sprak goed Engels, zijn vrouw niet. Het was voor hem de tweede keer dat hij voor niets naar boven was 

gelopen. Hij was klein en dik! Terug en via “krottenwijk” naar een andere kerk. Overal stelletjes jongelui, waar Joop 

niets van moest hebben. Eén jongen kwam naar hem toe en vroeg hoe laat het was; hij droeg zelf een horloge, later 

liep de jongen naar een fonteintje in de muur en maakte een spuitje schoon of vulde hem met water. We maakten 

maar gauw dat we weer bij de rivier kwamen. Daar dronken we nog wat en maakten foto’s van de fontein. 

Daarna nog over de brug en in het park “Champs Elyssee” gekeken. M’n armen nog nat gemaakt en toen via de 

C131 naar de twee dorpjes na de camping. Alle winkels dicht! 

Thuis nog weer gezwommen in het lauwe water van het zwembad. Het was er druk, veel jeugd. 

’s Avonds blikjes open gemaakt/gegeten. Daarna aan de bar een “cubra libre” en Joop twee biertjes + 1 cola 

gedronken; dit viel zeer slecht na de wijn bij het eten. Dus stevig steunend op mij naar de caravan. 
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Dinsdag, 16 juli: Laat opgestaan. Om half tien zou er brood zijn, maar om half elf was er nog niets. Wij zijn na wat 

toastjes en koffie naar Baguela gereden; gezellige overdekte winkelgalerij waar we een chocobroodje kochten en 

gebeld hebben met de Groningers. Alles ok. 

We zijn wat rondgereden ten oosten van onze standplaats. Geen enkele kerk was open. Wel hebben we rode 

perziken zonder huidje geplukt. Nog gezwommen en brood gegeten. 

 

Woensdag, 17 juli: Joop heeft nog een foto van de camping gemaakt en om 8.40u reden we weg. 

Het is nu 10.00u en we rijden naast een stuwmeer Embalse de Oliana. Koffie gedronken naast dit meer, zie foto’s. 

Om 12.00u waren we bij de grens. De Spaanse grens waren we zo door, maar bij de Franse grens moesten we de 

passen afgeven en de caravan moest open en de douanier kwam er met een hasjhond aanzetten. Dit  midden op de 

dorpsstraat. Na een rondje van de hond door auto en caravan mochten we verder. Op een P hebben we brood en 

koffie genuttigd. 

We hebben prachtige collen gereden. Het is nu kwart over vier en we staan op de gemeente-camping in Limoux. We 

hebben een ruime plek, de camping ligt naast de l’Aude, maar er wordt niet in gezwommen. Zwembad apart maar 

naast de camping. Veel bomen en zon. ’s Avonds nog naar het dorp geweest, cafeetjes. ’s Middags hadden we groot 

boodschappen gehaald. 

 

Donderdag, 18 juli: Naar Carcassonne (25km) Door een poort de stad in; je kwam gelijk in de wandelstraten. 

Spaans geld omgewisseld, Markt bezocht. foto gemaakt van beeld op markt. 

Daarna met de auto naar de oude stad. Auto bij een bruggetje geparkeerd. We zijn naar boven gelopen; via een 

ophaalbrug kwamen we er. Veel gerestaureerd en veel winkeltjes, cafeetjes. 

Via de D104 en kleine plaatsjes reden we terug naar de camping. Kerkje op heuvel bij Limoux bezocht door ons.  Er 

was t.o. een park met fontein, maar alles in vergane glorie. De abdij werd nog door ons bezocht; mooie tuin (foto’s). 

Stokbrood gegeten t.o. de abdij. (St. Hilaire?) 

Thuis ben ik naar het zwembad gegaan. Joop heeft kaartjes gepost en heeft boontjes en meloen gekocht. Hij kwam 

daarna bij mij. Later zijn we gaan fietsen. Plan was het kerkje op de heuvel even buiten Limoux; we waren er zo dus 

ik wilde verder. toen zijn we tot Pessieux gereden en weer terug. Om half zeven waren we weer bij de caravan. 

Gauw omgekleed en snel nog een paar baantjes in het zwembad gezwommen, het sloot bijna.(19.00u). Het zwembad 

liep al leeg. Ik heb nog een duik genomen van d “hoge’. We zwommen nog even alleen in het bad. We aten om half 

negen, na de afwas zijn we nog naar het dorp geweest. De telefooncellen waren bezet. Terug was het al elf uur. We 

kregen geen gehoor bij Yvonne. Ik dronk nog een Pina Colada. 

 

Vrijdag, 19 juli: Vandaag zijn we naar Narbonne geweest. De auto konden we in het centrum kwijt, de kathedraal 

was vlakbij. Toen op zoek naar een postkantoor/bank. Daarna een pilsje gedronken op een terras naast het “canal 

entre deux mers”. Daar hebben we nog wat kaartjes, een krant en een tijdschrift gekocht. Even na 12.00u hebben we 

ons op weg gemaakt naar Narbonne-Plage. De P was ver van het strand. Dus doorgereden naar het volgende strand. 

Hier kon je halverwege met je auto op. Eerst wat gedronken en gegeten en toen pootje gebaad in een stille koude 

Middellandse Zee. Het waaide nogal wat en er waren overal lieveheersbeestjes. Na het strand zijn we naar huis 

gegaan, waar we nog in het zwembad hebben gezwommen. 

Tegen 21.00u zijn we naar het dorp gelopen, hebben gebeld met Brigitta (Yvonne was al weg) en om 22.00u begon 

het carnaval. We hadden helaas geen camera mee. Ze strooiden flink met witte confetti. De optocht ging alle cafés 

rond het plein langs. Schuifelend en dansend op de muziek die er achteraan liep. Later gingen we op “ons” andere 

terras ijs eten en even later kwam de optocht  bij ons langs. Ook hier werd pauze gemaakt. We schuifelden en 

deinden met de muziek mee. Ook maakten we een praatje met mede-terrasbezoekers. Zij woonden in Limoux en 

stonden dit weekend bij stands op de markt, Boulevard de Tivoli. Aan ons tafeltje kwam nog een jongere muzikant 

uitblazen. Ze vonden het allemaal te heet voor ’t carnaval. Het originele carnaval is elke zondag in jan./febr. en 

maart. Dit carnaval is drie dagen in juli voor de toeristen. Een oude muzikant bleef ook bij ons staan, we hadden al 

eerder met hem gepraat. Hij had ook last van de hitte (23.00u). We hebben wat gepraat, zo goed als het ging. Om 

even na 24.00u waren we thuis. 

 

Zaterdag, 20 juli: De markt op Boulevard de Tivoli bezocht. We hebben noga gekocht voor het thuisfront. 

Fotorolletjes weggebracht. Om 15.00u  zijn de foto’s klaar. Rustdag, zwemmen, lezen, boodschappen doen. Joop 

heeft de foto’s opgehaald. Mooie en ook donkere. 

Het is af en toe wat bewolkt, maar niet koud. 25°C. ’s Avonds zijn we per auto naar de ‘l Aude  gereden om met 

Joop z’n fototoestel mooie foto’s te maken van de verlichte kerktoren. Daarna hebben we de auto geparkeerd langs 

de Boulevard de Tivoli. Naar ons terrasje gelopen en bier besteld. Het bleek dat we een Engels ouder stel als buren 

hadden. We hebben tot half twaalf met elkaar gepraat. Ze komen uit Kent. Ze hadden al afgerekend, maar na een 

poosje te hebben gepraat bestelden ze voor ons vieren nog een rondje. Ze hebben 2 zoons. 

Zondag, 21 juli: Vandaag hebben we een rondrit gemaakt, via de D30, La Dige dÁval, La Digne d’Amont, Castel 

reug naar de D620 via Chalabre naar beneden. In Puivert hebben we het kasteel bezocht, waar gisteravond een groot 

verlicht spektakel geweest is. Het was de moeite waard geweest, meer helaas. We wisten dat niet. In Quillon hebben 

we langs de weg wat gedronken. Er was een mooi badhuid met tuin naast (foto). Thuis hebben we nog gezwommen. 
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’s Avonds zijn we uit eten geweest; het was wat bewolkt. We hadden eerst een drankje buiten op ons terras, daarna 

naar binnen omdat het wat begon te druppelen. Het heeft nog even geregend. Ons eten was heerlijk en de prijs 

redelijk. 

 

Maandag, 22 juli: Vandaag hebben we gefietst. We zijn om 10.00u vertrokken. Limoux, N.D. de Marcille, naar 

Pieusse, de D504 naar Pomas, per ongeluk door (D43) bijna tot Verzeille. Daarna de D104 naar St. Hilaire wat ons 

doel was. Dit ging allemaal nog redelijk. We hebben de abdij weer bezocht. Hij was nu open. We mochten tegen 

vergoeding de mooie kerk bezoeken, evenals het museum, de wijnkelders en de gevangenis waar we Blanquette 

mochten proeven. We hebben nog even met de rondleidsters over de kerkgang en school gepraat. Nu een tocht naar 

huis vol klimmingen. De D104; vanaf 150 naar 255m hoogte. Maar we hebben 3 keer gerust. Het was wel de moeite 

waard. Het laatste stuk vanaf Pieusse ging meest bergaf. Thuis hebben we ons opgefrist, gerust en daarna gegeten. 

We hebben boodschappen gedaan en zijn twee keer naar het zwembad geweest. De laatste keer om 18.15u tot 

18.45u. De badmeester fluit dan 3x en iedereen verdwijnt uit het water. Om 19.00u beginnen nl. de zwemlessen. 

Na de afwas gingen we naar ons stamcafé. 21.45u. De Engelsen zaten er nog. We hebben elkaar op z’n Frans 

begroet en verder tot na middernacht samen gekletst. Daphne dronk water, Don Bates rode wijn. Zijn pichet was nog 

half vol, hij kon niet meer; dus kregen wij als eerste drankje zijn wijn met 2 schone glazen. 

 

Dinsdag, 23 juli: ’s Morgens hebben we een rondrit naar Couiza (markt en kasteel) gemaakt. In Arques bezochten 

we een kasteel, foto’s. Tegen 13.00u waren we terug. Ik heb nog gezwommen tot 13.30u. Daarna gegeten en toen 

begon het wat te sputteren. Het werd geen regen. 

’s Middags zijn we weer naar Alet les Bains gegaan op zoek naar de grot die daar aangegeven staat. Geen grot 

gezien wel mooie bergweggetjes, roofvogels en mooie planten. Ik heb een rijst husselpotje gekookt. ’s Avonds om 

21.30u vertrokken, de Engelsen reden net voor ons tafeltje langs weg.  

 

Woensdag, 24 juli: Vanmorgen regende het wat. Om 9.00u zijn we weggegaan. Boven in de bergen wat het soms 

erg mistig vanaf Quillan tot Andorra. Langzaam rijdende filetjes op de Pas de la Casa. Om 11.15u soms stilstaande 

file. Weinig zicht. Opeens witte koeien die ons tegemoet liepen. De boer en z’n hond stonden bij de brommer aan de 

kant van de weg. De koeien huppelden rustig voor een camper uit. Net voorbij de grens komen we opeens boven de 

wolken en in de zon. Aangenaam. Opeens loslopende paarden langs de weg. Joop gaat tanken en ik loop even terug 

om een foto te maken. De paarden zijn tam. Verderop zagen we nog meer paarden op de bergweiden grazen. Koffie 

gedronken in Canillo, Andorra-stad viel tegen. Volle “P’s”, alleen één winkelstraat; veel juweliers, geen kaartjes te 

zien. We kochten een ijsje en gingen terug. We bezochten nog een kerkje en kochten kaartjes in Sant Joan de 

Caselles. In Ax les Thermes op een terrasje een sand-wich fromage en drinken gehad. Bovenop de Col de Chioula 

kwamen we de witte koeien weer tegen. Ze lagen op de P langs de weg en graasden er. Het was nog mistig vanaf 

Andorra. Bij Prades begon het wat te miezeren. Joop heeft met Garnwerd gebeld, alles in orde. Verderop was het 

weer droog. Thuis namen we een kop soep met stokbrood. Joop heeft de campingkosten betaald. Het was erg 

goedkoop, dus uit eten gegaan in ons cafeetje. 

 

Donderdag, 25 juli: Het is bewolkt. Om 9.05u reden we van de camping af. Bij Carcassonne-Noord zijn vier 

sluisjes na elkaar in een smal kanaaltje. 

Koffie gehad op P voorbij Mazaret. Veel zigeuners; hun kinderen lieten lege plastic zakken met de wind wegwaaien 

als spelletje. Voor Rodez begon het te regenen. Een buitje maar. Gegeten om 12.30u op een P voor Rodez. De zon 

schijnt weer en de lucht is fel. 13.45u Rodez. Hier is een hoge moderne brug over het dal gebouwd. Nu richting 

Clermont-Ferrand. (Espalion – oude bruggen/kerken etc.) Lagouille ook gezellig maar toeristisch. Om 16.00u waren 

we op de camping in Bellevue/Vichy. Een eenvoudige camping. 

 

Vrijdag, 26 juli: Het heeft vannacht flink gewaaid en geregend. Ik had de was gisteravond gekookt en in de week 

gezet. Dus vanmorgen gewassen. Het wordt wat lichter en de zon komt er af en toe door. 22°C. Na de was zijn we 

naar Bellerive (stelt niets voor) en Vichy (andere kant van de brug over de Allier) geweest. In Vichy hebben we de 

kerk bekeken. Van buiten niet bijzonder, maar van binnen erg mooi. ’s Middags weer naar Vichy, door het park, de 

VVV wat winkelstraten door. Slipje en bh gekocht. (jaren plezier van gehad! De was is droog  en gestreken.  

Joop sliep toen. Brigitta gebeld op weg naar Vichy.  

 

Zaterdag, 27 juli: Boodschappen gedaan, ritje gemaakt naar Gannet Ebreuil (abdij) en langs de Gorges de la Sioule, 

mooie tocht met mooi weer. ’s Avonds pizza gehaald en opgegeten. Bron van Vichy bezocht. Muziek beluisterd in 

de muziekkoepel. Er waren veel toehoorders. 

 

Zondag, 28 juli: We hebben gefietst naar St. Yorre. Daar zijn we over de brug terug gefietst naar Vichy; flesje met 

Vichy-bronwater gevuld (bij mooie bron) en door het park (foto)gefietst. Het was een blauwe lucht en 30°C in de 

schaduw. Langs de oever naar de brug. Hier bij de trap met fiets omhoog. De brug over gefietst en langs de oever 

van Bellerive terug naar de camping. 1,5u. 
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Maandag, 29 juli: Bijna half negen reden we, onderweg koffie gedronken. De laatste keer even na Orléans (Val 

de), Hier ook brood gegeten. Péage 184 Ffrs. Vichy – Gannet – voor Parijs.  

Gegeten op Aire de Assevillers in l’Arche. Om 18.00u waren we op camping Moderne te Aubigny au Bac, vlakbij 

Cambrai/Douai/Arras. De camping ligt aan het Canal de Sensée. 

’s Avonds hebben we een rondje gelopen. Bij de brug naar beneden; zo kwamen we weer bij de camping. Nog een 

biertje gedronken in de cafetaria/campingbureau. 

 

Dinsdag, 30 juli: Gefietst van 9 – 12u. Naar Cambrai. Twee mooie kerken, het stadhuis had een mooi torentje met 

twee moren. Joop z’n fiets moest nog naar de maker. Er was een versnellings-kabel geknapt. Onderweg terug 

hebben we nog 5 straaljagers zien landen. Ze vlogen laag over de weg; vlak langs de weg. ’s Middags zijn we met 

de auto (mooi weer) naar Douai gegaan. Ook een mooie plaats. Mooi stadhuis; foto Joop. Terug nog bij een 

Mamouth boodschappen gedaan. 

Buiten was het donker; het heeft geregend. De camping (sanitair) zijn niet schoongemaakt.  

 

Woensdag, 31 juli: Het heeft geregend vannacht en de lucht is egaal grijs. Om 8.30u zijn we vertrokken. Om 9.10u 

waren we in België. De zon wil er doorkomen. Om 10/15u reden we door de Schelde-tunnel. Om 10.50u waren we 

in Nederland! 

Om goed 12.15u hebben we gegeten in de Flevohof. 

Om 13.00u reden we weer op weg naar huis. Einde 

 

 

 

Zomervakantie 1992  Belgentier – Frankrijk  18 juli t/m 14 augustus. 
 

Zaterdag, 18 juli: We zijn om 05.00u vertrokken. Het was al aardig licht. Marietje kwam nog 

buiten en controleerde de caravanlichten terwijl ik de Golf voor de deur zette.  

Even na Marum was een ongeluk gebeurd, de politie gaf met zwaailichten aan dat we naar 

rechts moesten. Er lag een auto op de kop in de kreukels op de linker rijbaan.  

Om 06.50u verlieten we de polders en keken we naar Hilversum/Eemnes. 

In België hebben we getankt om 08.45u. Om 09.45u hebben we koffie gedronken even voor 

Gent. De snelweg Lille-Reins was erg rustig! Péage.  

Om 12.30u hebben we gepauzeerd even voor Reims. Wat fris gedronken en geplast. 

Bij Langres einde Péage (77 Ffrs). 

Om 18.00u waren we bij Nuits-St. Georges. Péage 149,50 Ffrs. Totaal hebben we 1000km 

gereden. We waren moe maar voldaan. ’s Avonds aten we pizza in Nuits-St. G. 

 

Zondag, 19 juli: Om 08.30u zijn we met mooi weer vertrokken. Bij Mâcon hebben we 

getankt (57l – 315 Ffrs. Bij Villefranche reden we weer op een Péageweg: 67 Ffrs. We 

hebben ± een half uur gestopt van 11.00-11.40u na Lyon. (215km vanaf Nuits-St.G.) 

Bij Avignon op een Aire dronken we wat fris/sans alcool. Om 13.50u ging de reis door naar 

Aix-en-Provence/ Péage 136 Ffrs. Nog een klein stukje Péageweg 22 Ffrs. 

Bij St. Maximin van de snelweg af naar de D205 naarTournés. 

La Roquebrune, Meounes en Belgentier. Om 16.00u waren we op camping “Les Tomasses”. 

De baas kende ons nog. We staan ongeveer op dezelfde plaats als voorgaande jaren. Toen de 

caravan er stond heb ik gezwommen. Daarna heb ik een salade “aangekleed” en hebben we 

gegeten. Joop waste af terwijl ik Yvonne belde. Alles was o.k. Een ijsje meegenomen voor na. 

 

Dinsdag, 28 juli: De hele week hebben we het rustig aan gedaan. Om ± 10.00u zijn we naar 

Hyères gegaan, daar hebben we gewinkeld en op een terrasje gezeten. 

Van ± 12.00u tot 15.00u hebben we aan ons strand gelegen en gezwommen. (Presque-ile-de-

Gens. ’s Avonds hebben we zelf gekookt en een keer pizza (elk een kleine) op het terras 

gegeten. Joop heeft ook een keer een grote pizza voor ons beiden opgehaald. (zaterdag) 

Yvonne en Christien zijn zaterdag in Meounes aangekomen. Ze kwamen om  ± 21.30u bij ons 

langs. We liepen net de camping rond en we zagen ze net het parkeerterrein aflopen en het 

voetpad inslaan. Ze hadden een goede reis, maar files en een verhitte motor gehad. (Auto 
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Chr.) We hebben een gezellige avond gehad. Om ruim 24.00u gingen ze naar Meounes. We 

hebben nog maar twee keer gefietst. Het is te heet. Eén keer tot even voor Signe en via 

Meounes terug. De tweede tocht was naar Belgentier; sla halen. Op het terras bij de 

beschilderde muur dronken we nog wat. We zijn vrijdag in Toulon geweest. Er was markt. Ik 

heb nu nog een slipje op de markt gekocht. 

Joop heeft z’n schouders erg verbrand. Hij vervelt al. Hij zit nu constant onder de parasol op 

het strand. We hebben ons kleppers met een balletje gekocht om in het water wat te doen te 

hebben. Ik ben al lekker roodbruin. 

 

Woensdag, 29 juli: Vandaag zijn we naar de markt in La Crau geweest; niets gekocht. 

Wel heb ik er twee keer geprobeerd vader te bellen. Geen gehoor. 

Van daar gingen we naar Hyères. We hebben de kapel bezocht en een tentoonstelling aldaar 

over de kruisridders en Jezuïeten. Weer op ons terras wat gedronken. Daarna naar het strand. 

’s Avonds nog weer twee keer gebeld. De tweede keer lukte het. Vader was zoals ik dacht 

naar Emmen geweest. Alles was in orde; met mam is de toestand stabiel. 

 

Donderdag, 30 juli: Vanmorgen om 09.00u zijn we op de fiets gestapt. We kunnen niet 

wachten tot het eens een dag minder heet is. Route Belgentier richting Meounes. Vóór 

Meounes linksaf naar Signes. Voorbij Signes zijn we een B-weg ingeslagen die naar Solliés-

Toucas gaat. We hebben gezweet, gezucht, gelopen met de fiets; ik jankte nog eens omdat ik 

niet moor omhoog kon fietsen; kortom het was afzien. 

De berg was ± 650m hoog. Het laatste stuk ging snel naar beneden. Dat je heus wel af moet 

remmen voor een bocht weet ik uit eigen ondervinding. 

Even voor een afdaling kreeg ik last van de spieren, boven beide knieën. Ik zal ze wel 

overbelast hebben. Toen dan eindelijk wat dalingen kwamen wilde ik ze ook benutten. Ik ging 

zelfs Joop voorbij (topsnelheid 52km) met als gevolg dat er die keer een scherpe bocht kwam 

en ik niet genoeg afremde. Door vermoeidheid en het losse grind aan de kant van de weg 

kwam ik ten val. Alles is goed afgelopen. Even later was Joop bij me. Ik had slechts wat 

schaafwondjes op de armen. Om twee uur ’s middags waren we in Solliés-Toucas. Bij ons 

cafeetje elk een Perrier (water) gedronken en toen het laatste stukje gefietst. Na nog wat water 

gedronken te hebben, gingen we nog even ter afkoeling zwemmen in het zwembad. We waren 

bekaf. 

 

Zaterdag, 1 augustus: Vandaag zijn we met onze camera’s naar Hyères getogen. We hebben 

eerst foto’s gemaakt in Belgentier van de nieuwe wandschildering. Daarna naar Hyères, de 

berg op. Vergezichten en bloemenpracht. Het nieuwe casino + park ook nog gefotografeerd. 

 

Zondag, 2 augustus: Een rustige dag bij de caravan. Lang uitgeslapen, wat gezwommen en 

bij de caravan ons op laten drogen; verder wat gelezen. In de namiddag heb ik even binnen 

geslapen en werd toen wakker gemaakt door Joop.  

Yvonne was alleen gekomen, per taxi van het strand bij Hyères. Ze had weer onenigheid met 

Christien. We hebben overlegd hoe te handelen en zijn tot de slotsom gekomen dat Yvonne 

bij ons blijft en Christien was genegen de kar mee terug te nemen. Yvonne betaalt gewoon 

haar aandeel in de terugreis aan Christien. We hebben van onze kampingbaas een klein tentje 

gekregen; Joop heeft het opgezet en is nu onderweg om Yvonne te halen. Christien wil 

vanavond al terug rijden. Dus Yvonne kan haar vakantie bij ons voortzetten. 

 

Maandag, 3 augustus: Vandaag zijn we naar Le Castellet geweest; het oude dorp en het 

racecircuit. Het dorp sliep nog, de winkeltjes waren nog  niet allemaal open. Wel heb ik 4 

stukjes zeep en een kaartje gekocht. Een ander oud dorpje was authentieker. 
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Daarna zijn we naar boven, naar de Gorges du Verdon, gegaan. Heel mooi ruig. Er was ook 

een groot meer. Canyon du Verdon. 

 

Dinsdag, 4 augustus: Vandaag een rustige dag; Hyères en daarna naar het strand Presqu'-île-

de-Gens. ’s Avonds kaarten, yatsé. 

 

Woensdag, 5 augustus: Rondrit gemaakt naar Evenas, Ollioulle. We waren vroeg thuis en 

hebben gezwommen in ons zwembad op de camping. Joop heeft met Tjaart gebeld. Het 

karretje was al thuis. We hebben jeu de boules gespeeld. Joop won. 

 

Donderdag, 6 augustus: Vandaag naar Hyères geweest en aan het/ons strand. 

Vrijdag, 7 augustus: Naar Cuers, de markt en naar Pierrefeu; daar om een terras gezeten. 

Zaterdag, 8 augustus: Naar Toulon, markt en 2 musea: natuur- en marine museum. Daarna 

naar het strand. 

Zondag, 9 augustus: Eerst schilderijen bekeken in Belgentier. Daarna reden we de route naar 

Signes en route forestier. Daarna via la Farlède naar Sollies Ville. Daarna hebben we de kerk 

van buiten bekeken. Hij was dicht. Wel foto’s gemaakt. 

Daarna wilden we de forten in  Le Revest bekijken. Dit kon niet! Toen maar naar de Zoo in 

Mont Feron. Dit was leuk. Op tijd terug op de camping, daar hebben we nog gezwommen. 

Voor het zwemmen hebben Yvonne en ik nog gefietst naar Méounes en terug.  

’s Avonds zijn we uit eten geweest. Na veel plaatsen te hebben bezocht zijn we terecht 

gekomen in Méounes. Net toen we klaar waren met het voorgerecht begon het hevig te 

onweren en vielen er dikke druppen. We zijn allen naar binnen gegaan en hebben daar de 

maaltijd beëindigd. Het was weer droog toen we weggingen. Het licht viel wel constant uit, 

dus hebben we het eten bij kaarslicht genoten. Heel romantisch. 

 

Maandag, 10 augustus: Rondvaarttocht gemaakt naar de 3 eilanden. Eerst Ile de Levant. 

Gelijk bij de haven (op het eiland) liepen al naakte mannen en vrouwen met voorbikini. We 

hebben gewandeld naar het dorpje, daar hebben we wat gedronken. Daarna zijn we om 11.30u 

vertrokken naar Port Cros. Dit is een natuurreservaat. We hebben een wandeling gemaakt tot 

Fort du Moulin. Dit mochten we niet bekijken. Wel hebben we er een broodje gegeten. 

Yvonne en ik hebben close-ups gemaakt van salamanders. 

Om 15.00u gingen we naar Ile de Porquerolles. We zijn even naar het centrum geweest en een 

half uur later gingen we met dezelfde boot weer naar Tour Fondue. (haven v.h. schiereiland) 

 

Dinsdag, 11 augustus: ’s Morgens gingen we naar Sollies Pont geld halen. Daarna naar 

Toulon. In Bandol bezochten we een vogel-/exotisch plantenpark. Het was de moeite waard. 

Daarna reden we even naar Hyères om op ons terras nog wat te drinken. Yvonne kocht nog 

wat voor Eppe en José. Toen gingen we voor de laatste keer naar het strand. Het was winderig 

en het water was een stuk kouder. De parasol waaide om; die werd dus weer opgeborgen. Het 

liefst was Joop gelijk weer naar de caravan gegaan. Ik heb bij uitzondering vandaag niet 

gezwommen. Joop en Yvonne wel. Ik heb alleen gezonnebaad. Het zand vloog soms in de 

ogen. De surfers hadden het er moeilijk mee. Sommige moesten met een bootje weer 

opgehaald worden. Om half vier zijn we van het strand vertrokken. We hebben brood en Brie 

gekocht. Yvonne trakteerde op gebak. 

Voor de laatste keer hebben we nog wat gedronken in Sollies Toucas. Na thuiskomst hebben 

Yvonne en ik nog lekker gezwommen. Ook dat water was kouder dan anders. Na het eten 

hebben we zoveel mogelijk opgeruimd. De stroom viel af en toe uit; dus deden we ons rook-

kaarsje aan. We hebben nog naar de sterrenhemel gekeken. Vanavond heb ik ook 6 vallende 

sterren gezien. Joop en Yvonne hadden ze al eerder gezien. Het is slechts een korte 
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lichtschicht, dus moet je er snel bij zijn. Om half twaalf gingen we naar bed. Joop borg nog 

even de tafel en stoelen op. 

 

Woensdag, 12 augustus: Met mooi weer zijn we om 08.10u vertrokken. Om 08.50u reden 

we op de snelweg. Péage 22 Ffrs Aix-en-Provence. Om ruim 10.00u zijn we gestopt bij een 

Aire bij Orange. Daar aten we een broodje/dronken koffie en sanitaire stop. Om 10.45u ging 

de reis verder. Nog nectarines en meloenen gekocht. Om 12.25u péage 136 Ffrs. Vienne. 

12.45-12.55u gepauzeerd en benzine getankt . Bij Lyon was het licht bewolkt. Beaune 14.35u 

en 28°C.  Aire Gevrey-Chambertin. 14.55-15.20u Dyon. Geplast en Yvonne trakteerde op 

ijsco. Péage 161 Ffrs Toul 17.30u. 

Het is hier (tussen Toul en Metz) behoorlijk bewolkt en zo’n 25°C. Er waren 

wegwerkzaamheden en van 2 banen moesten we naar 1 baan; later zelfs naar de andere 

rijstrook. Dat werd dus tegemoetkomend verkeer. Het heeft zelfs nog even geregend. Wat 

druppen op de voorruit. 

Luxemburg: 19.20u en 18°C!!! Vlak voor de Belgische kust hadden we weer een, nu hevige 

bui. We hebben op een hotelcamping aan de weg naar Luik overnacht. In het hotel hebben we 

gegeten. Onder het eten begon het al flink te regenen. Dit ging zo bijna de hele nacht door. 

 

Donderdag, 13 augustus: Om ± 08.30u zijn we vertrokken. Het was bewolkt en wat vochtig. 

De wasgelegenheid en het sanitaire blok waren aan de achterzijde van het hotel. 

Hier eindigt het geschreven verslag. We zijn vast goed aangekomen en hadden een fijne, 

verrassende vakantie. (Yvonne erbij) 
 

Vakantie 1993 Frankrijk  (restant) 
 

Zondag, 11 juli 1993: Via Piolenc naar Serignan-du-Comtat, daarna naar Lagarde-Paréol en Rochegude, waar 

een rommelmarkt was. 

In Bollène hebben we drie flessen rode wijn gekocht. In Pont St. Esprit hebben we koffie gedronken. 

In Pont du Gard hebben we het aquaduct bekeken en foto’s gemaakt. 

Op de brug gelopen en een kaartje gekocht. 

Daarna reden we naar Nîmes waar we een glas rode wijn dronken. In een standje (kiosk) hebben we elk een half 

belegd stokbrood gekocht. De antieke arena hebben we van buiten en van binnen bekeken.  

Terug via Avignon naar Orange. 

 

Maandag, 12 juli 

Vandaag via Avignon naar Tarascon waar we foto’s maakten van een kasteel en kerk. 

Daarna naar Arles waar we het klooster bezochten. Foto’s gemaakt van de binnenplaats en het dakterras. We 

dronken koffie op het “plein”tegenover de arena. Die hebben we niet weer bezocht, dat deden we al een andere 

keer. 

De rit gaat nu naar de Camarque. 

Port St. Louis. Naar het strand gereden. Foto’s gemaakt van mooie flamingo’s. Op het strand was het winderig, 

we liepen langs de branding. Terug via Salin de Giraud. We moeten wachten voor de pont in de Camarque.   

 

Dinsdag, 13 juli 

We bezochten vandaag Piontec. We hebben de ruïne weer bekeken. Ze zijn er mee aan het restaureren. De jeugd 

van Po met een oudere “bouwvakker” die wat toezicht houdt op de werkzaamheden. Het wordt vast heel mooi. 

Deze man heeft ons veel verteld en laten zien. Deuren kwamen open. Er werden ook spelen in klederdrachten en 

wapentuig opgevoerd. 

 

Woensdag, 14 juli 

Vandaag gingen we naar Belgentier, we hebben rustig gereden. Vanaf Aix-en-Provence de N7 en D205. Om 

ong. 12.00u arriveerden we in Belgentier. We kregen plaats 78 (soixante dix huit). Het zwembadwater was koud 

vanwege de Mistral. We hebben Groningen (vader) en Garnwerd gebeld. Alles goed daar. We hebben pizza 

gegeten (gebakken op de camping). 

’s Avonds zijn we naar Hyéres geweest. Er was een militaire parade, kleine afvaardiging en om 23.00u was er 

vuurwerk bij het postkantoor. We hadden een goede plek om het mooie vuurwerk te bekijken. 
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Donderdag, 15 juli 

We hebben het fotorolletje weggebracht en een uur later konden we de foto’s ophalen. Mooi. 

Daarna zijn we naar het strand van Presqu’île-de-Giens gegaan. De eerste keer gezwommen. Het water was 

koud! In Sollies-Toucas hebben we wat gedronken. 

 

Vrijdag, 16 juli 

Vandaag naar Hyères, waar het dixyland bandje van vorig jaar speelde, daarna naar zee. 

Het water was al wat warmer. Na het zonnen en zwemmen hebben we boodschappen gedaan bij BUT langs de 

snelweg. Daar kochten we een plastic gordijn voor de deur van de caravan. 

We hebben laat gegeten. Om ± 20.30u hebben we Yvonne gebeld. Vader gaat dinsdag naar het ziekenhuis voor 

zijn operatie. Toch nog voor de vakantie van de arts! Hij gaat naar het Diakonessenziekenhuis en Petra gaat met 

hem mee. 

 

Zaterdag, 17 juli 

Vandaag weer naar Hyères, er is markt en wijnproefdag. Er zijn veel standjes en muziek en een dansgroep (foto). 

We hebben daarna wat gedronken bij Le Guillaume (t.o. MacDonalds) Vervolgens gingen we naar het strand; we 

zijn weer wat verkleurd. 

Via Le Crau terug naar Belgentier. Hier hebben we wat kaartjes en een Telegraaf gekocht. 

 

Zondag, 18 juli 

We zijn alleen naar het strand geweest, we hadden een kapotte demper/uitlaat. Veel lawaai! 

We hadden toch een fijne dag. 

Eric, Joana en Sergei brachten nog een kleurplaat. Sergei komt uit de Oekraïne. Hij is voor de maand juli bij de 

Fransen uit Duinkerken. 

 

Maandag, 19 juli 

Vandaag gaan we weer naar huis. 

Péage St. Maximin /aix Fr. 22,50. 

Salon de Provence /Vienne 15.00u. 

Koffie gedronken op een P bij Orange van 16.00-16.15u. 

Vienne: Ffr 151,- 17.50u. 

We hebben 10 minuten gepauzeerd even boven Lyon tot 18.45u. 

Bij Villefranche Péage-ticket getrokken. Het regende bij Chalon-sur-Saône.vóór Beaune (19.50u) was het 14°C 

inmiddels 20.00u. 

Bij Beaune was het weer droog. 

Péage Ffr 72 tot Nuits-St. George. 539 km. Saul Guillaume. 

 

Verder gaan m’n aantekeningen niet. We zijn vast goed aangekomen. 

 

 

 

Verslag vakantie Frankrijk 14 juli t/m 9 augustus 1994 
 

We zijn op 14 juli om 21.45u vertrokken na afscheid te hebben genomen van Henk/Marietje 

en Joos/Riet. Gerben wenste ons een fijne vakantie en wij hen. 

Carla en Yvonne belden. Carla en Jaap hadden een fijne, korte vakantie. Ik heb Yvonne een 

fijne vakantie gewenst. Ze gaat 26 juli naar de Turkse Rivièra voor 2 weken.  

Afslag Joure 22.30u. Lemmer 22.35u. Op een P gepauzeerd bij Emmeloord. We waren om ± 

01.00u bij Antwerpen, waar we tot 03.45u sliepen op parkeerplaats bij Texaco/Teteringen 

323km. 

In Frankrijk heeft Joop een klein half uur geslapen terwijl ik stokbroden gesmeerd en belegd 

heb. Ook een nieuwe thermoskan koffie gemaakt. Na een plas heb ik Joop gewekt. Ontbeten. 

06.30u Het is bewolkt. Bij Arras op P “aire de St. Léges”. 

Nu 498km gereden. 06.40u en we gaan verder. Met km-stand 560 en 07.20u hebben we koffie 

gedronken, de benen gestrekt. 

Om 08.00u bij “Aire de robeval” 600km even gepauzeerd. Om 08.15u verder: zon en wolken. 

Parijs Péage: 96Ffrcs. 
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680km. Parijs ligt achter ons. Nu richting Nantes/ Bordeau steeds aangehouden. 

09.15u:bewolkt en af en toe even de zon.                

 

15 juli, vrijdag: 305Ffrcs benzine 695km. Het is nu grauw in de lucht. “Aire de Boutroux” 

10.00u en 735km geredeb, Om 10.55u afslag Meung s/L.  Nu 807km  totaal: aankomst 

Beaugency. We hebben een schaduwrijk plekje. We belden om ± 19.00u met Yvonne. Alles 

goed daar. 

We hebben haar nog even een fijne vakantie gewenst. 

 

16 juli, zaterdag. Vandaag zijn we naar Talcy geweest en daar het kasteel bekeken. Mooi! 

Foto van molen genomen. Om 09.40u vertrikken, warm weer. Nu is het 11.00u en heet! 

Na Talcy naar Blois via RN D50 (o.a.). Dit kasteel is groter en kleurrijker. Met plattegrond 

goed door te lopen en begrijpelijk. 

Om ± 15.00u waren we terug; nog even onderweg bij LeClerq aan voor o.a. aardappelschil-

mesje. Na het eten 17,5km gefietst. Het is niet meer zo heet. 20.30-21.30u. Daarna gekeken 

naar honderdressuur op omheind terreintje op de camping. Om ± 23.00u ben in naar bed 

gegaan; moe, loom. 

 

17 juli, zondag: Een donkere lucht. na het ontbijt regen! Eerst wat druppels, even later was 

het weer droog. We willen de kastelenroute verder rijden. Bij het weggaan, dikkere druppels. 

Wel warme lucht. Eerst hebben we Chateau Chambord bezocht. Zie folder. 

Het is/wordt nog steeds gerestaureerd. Daarna zochten we het kasteel dat over een ricier is 

gebouwd. Het bleek te staan in Chenonceaux in/over de “Cher”. 

Eerst een hapje en drankje in het restaurant genuttigd. Foto’s gemaakt. Om  ± 17.30u thuis. 

Eerst hebben we wat gedronken, het is dorstig weer. Af en toe sputtert het iets; wat 

onweerdflitsen en gerommel. Om ± 19.00u hebben we couscous uit blik gegeten. Lekker. 

In 15 minuten wat alles klaar. Na de afwas koffie gezet. Yvonne gebeld, ze was al terug uit 

Arnhem. Verbinding werd verbroken. Joop heeft nog weer gebeld om het tel.nr. van Winsum 

door te geven. ’s Avonds om 22.30u kregen we onweer; eerst ver weg, later dichterbij. 

We hebben goed geslapen! alleen een hoes over; ’s morgens even met het dekbed over. 

 

18 juli, maandag: Rustig alles klaargemaakt voor vertrek. Om 09.45u vertrokken we. Het was 

bewolkt, maar droog en af en toe zon. Lekker reisweer. Op weg naar La Rochelle. 

Km. 173 dag/13.445km totaal. Péage 45 Ffrcs. Ussé 250km.  

Na 385km dronken we koffie. Het regent behoorlijk. Als het niet opklaart gaan we door naar 

de Pyreneeën en Côte ‘d Azur.  

Na wat zoeken en verkeerd rijden waren we om 15.00u op camping “Richelieu” te Aytre/La 

Rochelle. Het was vloed; behoorlijk druk en veranderd sinds we enige jaren geleden hier 

waren. Golfbrekers van grote gele keien bij het kruispunt/spoorovergang. 

Kleine, c/q/ smalle, lange plek voor de caravan. We zijn op de fiets naar La Rochelle gefietst, 

er heerste een gezellige drukte. Kaartjes en zegels gekocht. De oude stad hebben we bekeken. 

’s Avonds met de auto weer naar La Rochelle om te eten. Buiten op terras 3-gangen menu 

gehad, met een karafje, ½ l rode wijn. Lollig terug naar de auto, bij de haven. Om 23.u in bed. 

 

19 juli, dinsdag: 536km. 09.30u. Er staat een harde wind en het is bewolkt. Geen weer om de 

lange brug naar Ile d’Oléron over te fietsen. Dus door naar camping à la ferme, bij Parentis. 

Mess. Dartigne. We rijden langs de kust; mooi uitzicht op de Atlantische Oceaan. 

Bij Saintes op Péageweg naar Bordeaux. Op een P dronken we koffie; hier werden vracht-

auto’s door de politie heen geleid, gecontroleerd en gewogen. 10.45u. 
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Nog eens gepauzeerd even na Bordeaux. Het is nu 12.45u en we zitten op weg E5/A63 

Bordeaux-Bayonne. Flinke bewolking! Afslag 17 van de E70/E05:Bordeaux-Bayonne-

Liposthey; Liosthey/Parentis 16km. 13.15u en 815kmaankomst bij camping bij boer Dartigne 

Luifel en slib waren zo geplaatst, gegeten. Het is nu 15.10u, het motregent, dus met de auto 

naar Parentis om geld te halen. Folders bij het VVV gehaald. Bij terugkomst op de camping 

kwam dhr. Dartigne bij ons voor naam, paspoortnummer. Hij had nog wel wat folders voor 

ons. Joop kookt weer voor ons beiden. (18.40u) 

’s Avonds zijn we naar Biscarosse s-Plage gereden. Ik heb gebeld met Brigitta (in het dorp) 

Ze zijn zaterdag al teruggekomen vanuit Hardenberg. We zijn over de “Pllage” gekuierd. 

Allemaal restaurantjes, bistro’s, kraampkes met Afrikaanse en andere verkopers. 

Het was gezellig druk. Het was zo’n half elf voor we weer thuis waren. Welterusten! 

 

20 juli, woensdag: Vandaag oude bolletjes uit Zuidhorn gegeten. Hier is geen winkeltje. 

We zijn naar Mimizan-Plage gefietst. Het weer is goed. Niet te heet, zo’n 25°C. Het is 70km. 

We hebben ± 1 uur aan het strand gezeten op de houten fundering v.d. golfbreker. 

We hebben nog foto’s gemaakt. Het was opkomend water. Er was beaking; zwemmen 

verboden vanwege stroming. Alleen waar de wachters zaten mocht je verder de zee in. Net 

Bay-watch. Na de fietstocht hebben we ons gedoucht. Ik heb de was gedaan en Joop is wat 

boodschappen gaan halen in Parentis en Born. Hij wil nog een dag blijven. ’s Avonds hebben 

we een lekker gebakje gehad, dat had Joop in Parentis gekocht. 

 

21 juli, donderdag: In Biscarosse gebeld met Winsum. Alles was ok. Groningen nam niet op. 

Daarna naar Biscarosse-Plage. Om 10.00u waren we er. Er was genoeg parkeerplek. 

We moesten in totaal 3x verhuizen naar achteren vanwege het opkomende water. We hebben 

nog een eind gelopen. Tot we bij een gedeelte kwamen waar je naakt kon zwemmen/zonnen. 

Voor ik het wist had Joop z’n zwembroek uit getrokken. Ik ben toen snel het water ingegaan. 

Joop volgde. Het bevalt Joop nu zo goed, hij wil nog langer blijven. We hebben Mess. 

Dartigne gevraagd of we tot dinsdag kunnen blijven. Het is goed. We eten vandaag 4 

worstjes, meegenomen uit Zuidhorn. Na het strand heb ik in Biscarosse met vader gebeld. Hij 

heeft het erg heet/benauwd. Het is heet in Nederland, en hij zou toch naar mam gaan. Na het 

eten zouden we nog wat rosé gaan kopen voor mij. Het was al na 20.00u, dus de meeste zaken 

waren al dicht. We zijn doorgereden naar Biscarosse-Plage. Gezellige drukte. Veel 

Nederlanders, wat Duitsers en Engelsen. Dit keer was er ook een muziekspektakel op het 

plein voor het strand. We hebben nog wat gedronken en de doedelzakspeler hield maar op; hij 

kon er niet bovenuit komen. In één van de winkeltjes kon je o.a. wijn kopen. Daar kochten we 

“mijn” rosé. Om ± 23.00u waren we weer in de caravan. Er was een volle maan. 

 

22 juli, vrijdag: Vandaag begon slecht. Joop had wat last van diarree. Gelijk Norrit en droge 

broodjes. Ik ben alleen naar de Super in Parentis geweest voor de boodschappen. 

Daarna, ± 11.00u voelde Joop zich weer zo goed dat we weer naar het strand konden gaan. 

We zijn verder naar rechts gelopen; het was er rustiger. Op een verhoging (geen verhuizingen 

na wat hoger water) gingen we liggen. Nu alle kleren uit en zo de zee in. Er waren meer 

naaktlopers. De zee was woester dan gisteren; we mochten dan ook nergens – behalve het 

kleinse stukje “bewaakt zwemmen” –  de zee in. Pootjebaden, meer niet.We waren er van  

12-15u en op het laatst moesten we zelfs bijna verkassen, zo ver was de zee opgerukt. 

De golven waren magnifiek. De branding woest, je werd zowat omver geduwd. 

’s Avonds na het eten hebben we nog in Parentis bij La Poste met Yvonne gebeld. Alles was 

goed met haar. Ze gaat van maandag op dinsag met de Schipholtaxi naar Schiphol. Daar 

ontmoet ze haar kennis van Arnhem/Kenyareis. We hebben haar een fijne vakantie gewenst. 

Daarna zijn we op zoek gegaan naar de arena; er zou een soort stierengevecht zijn. We hebben 

het gevonden en waren ruim op tijd. Het begon om 21.30u; een half uur ervoor zaten we op 
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een hard bankje van beton. Kinderen, cq jongelui “speelden” eerst met keoien. Ze moesten 

zich redden door achter een schot (voor één persoon) of over de omheining te klimmen of op 

hun buik op de grond te liggen. Bewegingsloos! Het was vermakelijk, soms best wel 

gevaarlijk. Ook moest er gevoetbald worden. Jongens in een ton. Twee doelen. Als er geen 

stier in de buurt was konden ze voetballen. Heel koddig. Als de ton omgegooid werd moest je 

zorgen dat hoofd en voeten in de ton zaten, anders kreeg je alsnog een knauw van de (jonge) 

stier. Om ± 23.30u was er ter afsluiging “vuurwerk”, kortom een leuke avond. 

 

23 juli, zaterdag: Eerst zijn we naar Mont de Marsan geweest. Daar worden bl ook stieren-

gevechten gehouden. Dit leek me verder ook een mooie stad om te bekijken. NIETS. Alleen 

een kerk. Rest veel nieuwbouw. 

Terug naar de camping. Daar hebben we een broodje gegeten en zijn toen doorgegaan naar 

Biscarosse-Plage. Het was eerst wat bewolkt, maar na de middag was het weer mooi weer. 

We zijn beiden iets rossig geworden. Zelfs onze blote billen! Het is nu 22.30u en we zitten 

nog heerlijk buiten. Koffie met gebak gehad en daarbij een spelletje “Mens-erger-je-niet” 

gespeeld. Om ± 23.30u zijn we gaan slapen. 

 

24 juli, zondag: Vanmorgen was het eerst wat mistig/heiïg. We zijn op de fiets naar de 

zondagochtendmarkt in Parentis en Born gegaan, de beide fietstasjes mee voor eventuele 

boodachapjes. We hebben 1 meloen(6 frs) en nectarines (12 frs/kilo) gekocht. 

Daarna hebben we “thuis” wat gedronken, gegeten en hebben onze tassen gepakt voor naar 

het strand. Het weer was nu zonnig en weer heet. We hebben heerlijk in ons niksje genoten 

van de branding. Wat een kracht heeft die branding. Af en toe kwam de strandwacht ons 

herinneren aan het zwemverbod. Na het “zwemmen” even wat inkopen gedaan in één van de 

weinige zaken die ’s zondags de gehele dag open is. Toen was het tijd voor een terrasje in 

Biscarosse. Vanavond lekker spaghetti met ham en champignonsausje gegeten.  

Het is nu 20.50u en de koffie is klaar. Er is tot vanavond ruim acht uur een vliegshow 

geweest. Dit n.a.v. de Tour de France. Dit gebeurt op alle aeroports/aerodromes. Vanmorgen 

begonnen ze al. Gisteren zagen we al wat kleine vliegtuigjes loopings oefenen. 

Het was een mooi gezicht. Allemaal kleine toestellen, Messerschmitts en Dakota’s. De lucht 

betrok terwijl we een woordspelletje deden. We zijn nu uitgespeeld en de lucht zit vol flitsen 

en licht. Geen regen. Het is ± 23.00u, de hemel is goed licht. We hebben alle ramen gesloten. 

Het wasrekje onder de luifel gezet. Joop heeft de haringen nog even aangedrukt.  

Zo, nu regent het (23.10u) De camping wordt helder verlicht. 

 

25 juli, maandag: Het heeft vannacht nog een keer geonweerd. Vanmorgen was Joop om even 

voor acht al wakker en ik was nog moe. Maar Joop z’n koffie maakte het weer goed. 

Hierdoor konden we al vroeg ontbijten, boodschappen doen en deze naar huis brengen. 

Daarna door naar het strand te Biscarosse-Plage. Van 11.00-13.30u weer genoten van het toch 

nog mooi geworden weer. Het water en de luchttemperatuur water wat koeler. 

Na het zwemmen heb ik me gedoucht en een wasje gedaan. Joop had de strandlakens al ge-

spoeld. Joop heeft benzine getankt en twee lijntjes van de dakdragers naar de luifel gespannen 

voor de grote badlakens. Het waait lekker en de zon doet de rest. 

Morgen vertrekken we: we hadden al wat uitstel gekregen. Dus bespreken in het vervolg! 

We betaalden voor 7 dgn/nachten 350 Ffrcs. Nog wat gepraat en gedronken bij de fam. 

Dartigne. Hij is 71, zij 69 jaar. Hij was boer, later bij  Esso, petroleum. Meertje vlakbij. 

Armoe. 

 

26 juli, dinsdag: Om 10.00u zijn we vertrokken. Voorbij Pissos  maakte de knalpijk lawaai; 

dus die zal wel vervangen moeten worden. VAG-garages Mont-de-Marsan en Aire de ‘l 

Adour hadden geen complete uitlaat. We hebben een vreselijk lawaai, vooral bij het 
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optrekken. Om half twee hadden we eindelijk de VAG-garage te Pau te pakken. Voor Pau 

(RN Bayonne) Ets Lavillauroy S.A. Bij Pau moesten we op de Autoroute naar Tarbes. De RN 

af, was afgesloten. 

In lannemezan had de VAG-garage ook geen uitlaat voor ons, maar in St-Gaudens is ook een 

VAG-garage en een camping. (dependance van VAG-Lannemezan) 

Om ± 17.00u waren we in St. Gaudens. Er was nog plaats genoeg. Alles was nieuw gebouwd. 

Nieuwe beheerder. We staan aan de buitenkant. Ruime plek. Joop ging na het aansluiten van 

de stroom naar de garage (route Toulouse). Ik heb in die tijd de tochtslip aangebracht, water 

gehaald 

me gedoucht, koffie gezet en andere dingetjes geregeld. 

Koffie gedronken met Joop. Broodje gegeten en om ± 19.00u per fiets naar het centrum 

gegaan. Daar hebben we een lekkere pizza gegeten, ijs en koffie na. Om 22.00u waren we 

weer thuis. Joop had wat last van z’n rode wijn. Het is ’s nachts nog heet, pas ’s morgens 

doen we een deken over. 

 

27 juli, woensdag: Joop heeft per fiets een pain uit het dorp gehaald. Na het douchen gegeten 

en toen op de fiets naar het dorp. We hebben folders gehaald bij het VVV. Bij de Mammouth 

wat inkopen gedaan. Per fiets kun je niet zo veel ineens meenemen. Even op stretcher 

geslapen. 

Na het middagmaal gingen we naar het zwembad. Dit was weer even zoeken, tamelijk ver de 

andere kant op van St-Gaudens. Na het zwemmen naar huis. Even het dorp in; bij Mammoeth 

groente en vlees e.d. gehaald. Karbonade, sla, aardappels en meloen na.  Na het eten een 

beker koffie en weer per fiets naar het dorp. 

Op het kerkplein komt een dansgroep uit Z-Korea. Kleurige taferelen eentonige, Aziatische 

klanken. Van 21.30 – 22.30uur. We hebben een heldere sterrenhemel. 

Er komen opeens nog veel caravans met “marktkooplui” het terrein oprijden. Morgen is hier 

markt. Om middernacht zijn we naar bed gegaan. We hebben beiden goed geslapen, geen last 

gehad van de buren. 

 

28 juli, donderdag: Eerst naar de markt met de fiets. Veel kraampjes met de gebruikelijke 

stalletjes; kleren, sieraden etc. Geld halen op ’t postkantoor. Ik kreeg niets, ik was m’n 

paspoort vergeten!  Thuis koffie en later wijntje gedronken en gegeten. Joop ging naar de 

garage en ik bn later nog weer naar de post geweest en kreeg nu mijn geld. De markt was nu 

zo rustig! Heb het parkje nog even bezocht en heb melk bij de Mammouth voor Joop gehaald. 

Bij thuiskomst was Joop al terug en aan het oppakken. Hij had het wel gezien. 

Om 16.00u reden we het hek uit. 665km. Bewolkt, af en toe een sputter. 785km. Om 18.05u 

waren we bij Lavelenet, om 19.40u waren we in Limoux. 849km gereden. 

We hebben een ruime plek achter de heg tussen camping en zwembad. Dezelfde campingbe-

heerster/badjuffrouw en haar man waren er. 

’s Avonds hebben we op het plein gegeten. Op tijd naar bed, we waren moe. 

 

29 juli, vrijdag: Joop heeft brood (baquette) gehaald in het dorp + fietsband, bi/bu). De bakker 

komt pas om 09.30u op de camping. We waren nogal vroeg. Na het ontbijt heb ik een wasje + 

de afwas gedaan. Joop heeft de nieuwe binnen-/buitenband om z’n achterwiel gemonteerd. 

Daarna zijn we naar het dorp (de markt) gefietst. Verderop was nog een markt. We kwamen 

er via een poort in de weg. Thuis gekomen heb ik koffie gezet en Joop is het dorp weer in 

gegaan. De nieuwe band zou niet goed zijn! Bij terugkomst had de fietsemaker de band er om 

gezet. 

Volgens deze man was er bij de montage iets fout gegaan; hetgeen Joop natuurlijk ontkende. 

Na de lunch zijn we naar Arques geweest. Er werd een dag in de Middeleeuwen nagespeeld. 

Oude ambachten en kledij. Klucht voor de kasteelvrouwe (foto)/ 



 28 

Joop zijn rolletje was vol. In Limoux hebben we die weggebracht. Bij de Spar inkopen 

gedaan. 

6 flessen water, jerrycan rode wijn; 3 flessen rosé, vleeswaren, melk en groente. Bij 

thuiskomst alles opgeborgen. Ik ben naar het zwembad gegaan, Joop volgde iets later. Tegen 

18.00u ben ik weer naar huis gegaan, de zon verdween. Joop was al weer teruggegaan. Joop 

heeft de sla ge-wassen; we krijgen paella en sla. Couscous en paella heb ik in Frankrijk 

gekocht. Alles in blik en plastic. Een Frans recept. De couscous was lekker en voor 2 dagen. 

De paella zal ook wel weer voor 2 dagen zijn. Het is nu 20.30u de paella is bijna klaar. Het 

onweert en regent wat. 

We hebben na het zwemmen de zonneluifel pas opgezet i.v.m. naderend onweer. Het heeft 

behoorlijk geregend. Heerlijk tegen het stuiven. ’s Avonds zijn we thuis gebleven. 

 

30 juli, zaterdag: We hebben vandaag de Gorges Galamus en le Chateau le …… bezocht. 

Bij de Gorges was een kerk in de berg uitgehouwen. Joop heeft de grotten nog bekeken, maar 

die heb ik gemist omdat me riep en ik dacht dat het geluid van beneden; dus op de weg terug 

kwam. 

Ik heb nog twee keer geroepen “waar ben je?”, maar er kwam geen antwoord. 

Ik keerk onderweg, geen Joop. Halverwege hoorde ik Joop weer brullen, hij was nog in de 

kerk. 

Hij bekeek de grotten toen hij mij voor de 1ste keer riep. Enfin, je kunt niet alles zien. Bij 

terugkomst heb ik nog even gezwommen. ’s Avonds zijn we bij de caravan gebleven, 

genieten. 

 

31 juli, zondag: Vanorgen hebben we de sluis bij Carcassonne richting Mazamet bekeken. 

Een kleine 4-voudige smalle sluis. Daarna centrum van Carcassonne bekeken. Oude kerk 

wordt gerestaureerd. Alles rustig. Nog via kleine dorpjes terig. Pisseau, Pessos, St. Hillaire. 

Dit hebben we de vorige keer gefietst.  Thuis om ± 13.00u. Wat wijn en stokbrood gehad. 

Joop gaat even liggen. De was van vanmorgen is bijna droog. Strijken doe ik niet; ik hang 

alles nogal nat op. 

Er is een onweerslucht komen opzetten; hieruit kwamen af en toe wat flitsen, wat gerommel 

en wat dikke druppen. De voortent is er vochtig van geworden. Je kunt echter gewoon buiten 

lopen; de temperatuur is gedaal tot 22°C, nu 17.30u.  

Betaald 181,60 Ffrs. Houten sleutelhanger gekocht voor 50 Ffrs 

 

1 augustus, maandag: Om 09.15u zijn we vertrokken. De zon schijnt weer vanuit een 

bewolkte hemel. Benzine getankt even voorbij de oprit Autoroute Narbonne. (5.49 Ffrs 

p.liter) Limoux – Carcassonne – Narbonne – Montpellier. Hier waren we om 11.45u. 364km. 

Péage Arles 39 Frs 

Op Péage Salon 13.45u Aix en Provence  14Ffrs. St.-Maximin 24 Ffrs. 

Even voor Meounes begon het te regenen. De straten waren al nat. Het had hier behoorlijk 

geregend zei de Franse buurman. Om ± half vier waren we op de camping. Er was nog een 

grote plek achteraan, beneden. Plek 64; vrij tot 9 augustus. 

We hebben met behulp van de Franse buurman de caravan in de lengte in de zon gezet. 

Hopelijk hebben we genoeg schaduw v.d. luifel.. Andersom keken we naar de heg bij het 

riviertje. Ik heb even gezwommen; Joop heeft zich gedoucht. Daarna zijn we naar Solliès-

Pont gegaan. Geen geld gekregen. Wat boodschappen gedaan bij Brut langs de snelweg. We 

eten vanavond een blikje van Aldi (jachtschotel met maïs en rundvlees).  

 

2 augustus, dinsdag: Laat – 08.30u – wakker geworden. Rustig ontbeten, een wasje en de 

afwas gedaan. Joop heeft geveegd. De tassen klaar gemaakt en toen zijn we op weg gegaan 

naar Hyères waar we een terrasje hebben gepikten een belegd broodje kochten om mee te 
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nemen naar Presqu’-ïl de Giens. Het water was heerlijk lauw maar dus geen golfslag zoals bij 

Biscarosse-Plage. 

Om ± 12.45u waren we er en om ± 15.45u zijn we weer weggegaan. 

Nog wat boodschappen gedaan “thuis” nog even gezwommen. Joop heeft in die tijd de 

aardappelen geschild. Nu gaan we aan een wijntje vóór het eten. (18.45u) 

 

3 augustus, woensdag: Vandaag hebben we een tochtje in de buurt gemaakt: via Meounes, 

Néoules, Gareoult, Forcalqueiret, Rocbaron, Puget-Ville naar Pierrefeu. Daar wat gedronken 

op het terras bij het kruispunt/de fontein. Daarna de D14 gevolgd naar Collobrières en naar La 

Londe. Hier gewandeld op de pier en een ijsje gekocht. 

NIET naar ons strand. Het was Joop te heet. We hadden onderweg bij het kurkwoud ons 

lunch-pakket gegeten. Naar huis en  lekker gezwommen en geluierd bij de caravan. Gebeld 

met Winsum/Groningen. Thuis is het ook heet! 

 

4 augustus, donderdag: Weer heet! Vandaag eerst naar Hyères, op de berg ons park bezocht 

(rustpunt waar je prachtig over H uitkijkt en foto’s kunt nemen) en de kerk van binnen 

bekeken. 

(foto van het stalletje). Daarna wat gedronken t.o. de groentemarkt. (ons plekje). 

Daarna naar ons strand, we hadden een luchtbed mee. Lekker verkleurd. 

Op de terugweg weer sla etc. gekocht. Thuis weer een wasje (laken + sloop) gedaan. Daarna 

lekker gezwommen met Joop. Lang in de zon liggen gaat niet, de zon is te fel/heet. 

’t Is nu ± 20.30u en het is nog 25°C. 

 

5 augustus, vrijdag: Vandaag was het weer heet! We moesten een nieuw klein pompje kopen 

voor deluchtbedden. Dat viel niet mee! We hebben zo;n beetje alle grote winkels gehad. In de 

sportzaak in Hyères hadden ze alleen de grote “gonfleur”. 

Uiteindelijk geslaagd in ’t winkeltje op de hoek in La Capte. 35 Ffrs. Dezelfde als die we 

hadden, nu blauw. Verder naar ons strand. Thuis nog weer gezwommen. Nog grote Géant in 

H. bezocht. Lijkt op Famila. We hebben weer een spelletje Rummicub gespeeld. We hebben 

nu een glaasje wijn voor ons staan. 

 

6 augustus, zaterdag: Vanmorgen hebben we een tocht gemaakt via Signes naar Ollioulles, 

Race-circuit Paul Ricard. Toulon – Hyères, La Capte. Het is zo’n 38°C. Het was overal te heet 

voor. 

Op ons luchtbed in zee was heerlijk, maar gevaarlijk. Je verbrandt zo met die felle zon en de 

wind. Nog even bij “But”inkopen gedaan, voornamelijk fruit. 

Joop heeft weer lekker gekookt. Aardappelen, sla, karbonade. meloen, yoghurt na. Het is nu  

± 22.45u en nog 25°C. Dat wordt dus een hete nacht!  

 

7 augustus, zondag: We hebben na het avondeten met onze nieuwe Franse buren gepraat. Ze 

komen uit La Rochelle. Hij is net als Joop ontslagen en zij wekt 2 dagen per week.  

 

8 augustus, maandag: Vannacht heeft het twee keer geregend. Ik heb slecht geslapen. 

Om 08.00u gingen we de poort door met onweer en dikke druppen. Stand 107km. Na 

Meounes was de regen over. Het had hier ook niet geregend. 

1ste Péage St. maximin – Aix en Prov. 24 Ffrs. 09.05uur. 

Bij Lançon nieuw kaartje getrokken. Gepauzeerd van 10.10-10.25u even voorbij Avignon. 

Koffie en brood. het is bewolkt met zon en ’t is heet. Ik heb m’n korte broek weer aan en 

groen hemdje.  

Van 11.50 – 12.05u hebben we gepauzeerd; koffie gedronken en geplast voorbij Bourg-les- 

Valences.  
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Vienne/Péage 158 Ffrs.(cat.2) Lançon – Vienne 158 Ffrs.  

12.35u. Mâcon nog 32°C om 13.50u. Bewolkt met zon. 

In Villefrancje (vóór Mâcon) hebben we weer koffie gedronken en een broodje gegeten. 

Van 29°C (nu weer 31°C). 

Even vóór Beaune gepauzeerd van 15.30 – 15.45u. 

Om 16.45u voorbij Langres. ‘k Heb al wat (4) grote roofvogels gezien. Zon, bewolkt nog 

altijd 25°C. We rijden door een glooiend landschap.  Péage 120 Ffrs., Chatenois, afslag 10 P. 

Om ± 18.00u kwamen we aan op camping te Charmes.  

We hebben eerst geld uit de muur gehaals in Mirecout. Joop heeft benzine gehaald. 

Ik heb intussen het eten gemaakt. Er waren nogal wat nederlanders. Veelal trekkers. 

’s Avonds wat gezeten/gelezen. Goed geslapen. 

 

9 augustus, dinsdag: Het is nu 13.40u. We hadden voor twee nachten betaald, maar na een 

autotochtje in de buurt viel het ons tegen. (ochtendnevel) Joop wil eerder naar huis. Geen 

kasteel te zien. (chateau Haoué??)  Kerken dicht. Het noorden van Frankrijk haalt het niet bij 

’t zuiden. 

 

Het is nu 16.15u We zijn in Luxemburg. We hebben oponthoud. Er is een heel breed gevaarte 

in tweevoud op de weg. ’n Soort ketels. Af en toe gaan ze heel langzaam onder een viaduct 

door. 

Geëscorteerd door motorpolitie voor en achter. Gelukkig gaan ze bij de Lux-Belg. grens opzij. 

Er zal nu wel een Belgische begeleiding moeten komen. 

Gepauzeerd even na de grens L-B. Alleen koffie gedronken. 

Er is nog behoorlijk veel verkeer. Wegversmalling wegens het aanbrengen van een deklaag. 

Op 50km voor Brussel op een kleine P koffie gedronken. 18.15-18.25u. 

Het is de hele dag heet maar winderig geweest. Joop heeft last van de wind. 

We zijn gezond weer thuis gekomen en hebben een heerlijke vakantie gehad. 

 

Yvonne komt vandaag ook terug uit Turkije. 

 

 

Vakantie 1995 Westkust Frankrijk 15 juli t/m 7 augustus 
 

Zaterdag, 15 juli: We reden via Eemnes, Mariëlle ging trouwen met Edwin.  

De caravan stond om ± 16.00u op camping “de Woensberg”  in Blaricum.  Om 18.00u zaten 

Joop en ik piekfijn klaar. Gedoucht, geschoren, etc. Om 18.15u kwamen Tjaart en Brigitta, 

ook op hun Paasbest. Brigitta zou ons naar Eemnes rijden. We dineerden met z’n vieren in “ ’t 

Oude Raadhuis”, aan de dijk.  Dit is een zeer chique restaurant, dus duur!  We waren wel 

voldaan. Driegangen menu f. 57,50. Eerst een schaaltje met gevulde olijven/zoute koekjes. 

Menu: 1ste gang: salade met o.a. aangebraden tonijn, snippers zalm en frisé sla; 2e gang: 

Entrecôte, wat sla + aardappelschijfjes in ’n soort yoghurtdressing; 3e gang: soort taartje 

aardbei/kokos bavarois. Wijn e.d. erbij; Joop had al genoeg. 

Op naar de bruiloft in restaurant “De Deel” die even verderop was. We arriveerden om 

20.30u, we waren niet de laatsten en de parkeerplaats was al vol. Alle bekenden hebben we 

begroet en gefeliciteerd. Allen zagen er “beeldig” uit. Mariëlle in het wit met sleep. Ilona in 

het glimmend rood met tule, Elly in het zwart met tule mouwtjes. Edwin droeg een fluwelen 

vestje. We hebben nog kennis gemaakt met de Braziliaanse kennissen van Rob en Elly.  
Wat Spaans en Duits met hen gesproken. Het was erg warm in “De Deel” Af en toe mochten de deuren open; 

i.v.m. harde muziek(overlast). Af en toe werden er stukjes voorgedragen. Rob bood het bruidspaar ’t boek met 

recepten en knipsels aan.  
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Om ± 24.00u zijn we opgestapt. Brigitta heeft ons veilig op de camping gebracht. Zij gingen door naar F55, te 

Nulde. Weghotel. 

 

Zondag, 16 juli: Ik heb koffie en ontbijt op bed gekregen van Joop. Om 09.15u reden we van 

de camping. Het was bewolkt en fijn om te rijden.  

Om ± 09.40u waren we met regen bij Utrecht. Om 11.00u geplast en koffie + cake in België, 

benz. getankt voor 146 Bfrs. Weer gepauzeerd net over de Franse grens. 12.40-13.05u. 

Koffie, broodjes gesmeerd/gegeten en geplast. Afslag 14, Péage 19 Ffrs, → Amiens.  

Om ± 18.00u arriveerden we op camping Municipal Etretat. Er was nog 1 plaats vrij, ondanks 

bordje “complet”. De jongelui waren er niet. ’s Avonds per fiets naar de kust. Mooi.  

 

Maandag, 17 juli: Bewolkt en zon; per fiets via de kustlijn naar Fécamp. Het is behoorlijk 

heuvelig. 23km. Abdij en palais Bénedictine bekeken. Regen! Nog wat gedronken (2x) en 

gegeten. Het regende flink  en onophoudelijk. We hebben de bus naar de camping in Etretat 

genomen. Joop heeft later de fietsen per auto weer opgehaald. ’s Avonds zijn we naar de kust 

gelopen. Nog yatsé gespeeld. Om 24.00u naar bed. 

 

Dinsdag. 18 juni: Vertrek vanaf Etretat, het is bewolkt. Rustig alles ingepakt. De D39 tot 

Goderville → Pont de Normandie. Péage 37 Ffrs. 

“Creully” was vol, dus terug naar de N13. Bij Caen zijn we verkeerd gereden/omgereden. 

Gebruikelijke scènes; ik lees de kaart niet goed. Bij aankomst op camping municipal te 

Bayeux bleek ik de koelkast niet op slot te hebben gedaan en de salades niet onderin gedaan te 

hebben. Enfin, dat was weer slikken. Vanavond heb ik met Brigitta gebeld; alles is ok. Daarna 

zijn we naar Omaha-beach aan zee gelopen. Eerst hebben we bij Port-en-Bassin, de 

bunkerheuvel beklommen. Om 22.00u zijn we naar bed gegaan; ik heb nog wat gelezen, Joop 

sliep zowat gelijk. 

 

Woensdag, 19 juli: Nadat we ons gedoucht hadden heeft Joop een baguette gehaald bij de 

“kar”. We zijn nu (10.00u) op weg naar Cherbourg. Grandcamp-Maisy. Geld gehaald in ’t 

haventje. Daarna bord D-Day=de route gevolgd. We zijn in St. Lo terecht gekomen. Dit is in 

de oorlog plat gebombardeerd. Alleen de Nôtre Damekerk en een stukje muur zijn 

overgebleven. 

Nu gaan we op weg naar Cherbourg. (12.00u) Hier hebben we gewandeld langs de haven, een 

sandwich gegeten en wat gedronken aan de haven. Er zijn meerdere havens, niet veel oude 

gebouwen. Alleen de Basilique Ste Trinité aan de boulevard Napoleon is bewaard gebleven.  

Daarna gingen we naar St. Mère Eglise. Foto van parachutist aan de kerk. Daar bezochten we 

het museum. Nog een ijsje gegeten; pas bij het derde ijscotentje kwamen ze bij ons. 

Om ± 18.30u waren we terug. Na het eten fietsten we naar het centrum. Er was niets te doen. 

 

Donderdag, 20 juli: Het is mooi weer. Blauwe lucht. We gaan vandaag naar “Obama 

Beach”. Via de N13 tot Formigny naar St, Laurent-sur-Mèr. Van 10.00-13.00u gelezen, 

gezonnebaad en wat “gebadderd”; koud zeewater. Ons stokbroodje verder gegeten, wat 

gedronken. Tegen de tijd dat we moesten verkassen vanwege het opkomende water zijn we 

opgestapt.  

We hebben de begraafplaats bezocht (v.d. Amies) Daarna zijn we naar St. Mère-Eglise 

gegaan en bekeken we de kerk waar een parachutist geland was. Het parachutistenmuseum 

bekeken en video/foto’s etc. Toen weer terug naar de caravan. Joop heeft een kippetje gekocht 

bij “Champion”,  Wat sla en restant baguette erbij; heerlijk gegeten. 

 

Vrijdag, 21 juli: We rijden vandaag naar Bretagne. Joop heeft van Nederlanders de naam en 

het adres van een rustige camping gekregen bij St. Brieux. Plerin sur Mer, camping “Des 

Mouettes”. Om 09.40u vertrokken Om 11.50u waren we in Dol-de-Bretagne. Nog 85km naar 
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St. Brieux. We pauzeerden voorbij Villedieu en na Dinan 12.20u. Om ± 14.00u waren we op 

camping Des Moulles. Het is een eenvoudige camping op 800m afstand van het strand. 

Aardige dame in caravan die, zoals later bleek, zelf de boel schoon maakt. We zijn per fiets 

naar het strand afgezakt. Het was te winderig om te zwemmen/zonnebaden. De zon was veel 

afwezig. 

We hebben een strandwandeling gemaakt en zijn per fiets omhoog geklommen. Een hele 

gestage trap omhoog. Drie keer hebben we gerust. (heel even maar)  

Later hebben we per auto boodschappen gedaan in Plérin-centre. Moeilijk te vinden.  Eerst 

geld gehaald (2e keer) (Leclerc). 

Even bij het strand in een telefooncel met Brigitta gebeld. Alles is ok. Geen nieuws van 

Yvonne en Harry. Dus zal het wel goed zijn. Opa Klinkhamer was nog benauwd. Woensdag 

jl. zou de arts weer komen. We hebben niets gehoord. 

 

Zaterdag, 22 juli: Vandaag hebben we getoerd. Via de kust, via Binic, Plouha, Paimpol tot 

Pointe de l'Arcouest. Mooie vergezichten, haventjes etc. In Binic waren ze het 

beachvolleybal- toernooi aan het voorbereiden. Toen we er vandaag gingen hebben we er in 

de tent nog een sandwich thon gekocht voor elk van ons. Foto’s genomen, ook vanuit “het 

beeld” te Paimpol richting l’île de Brehat. Via een omweggetje teruggekeerd op weg 786 naar 

St. Brieux. Er zijn veel Engels aandoende huizen/namen. 

 

Zondag, 23 juli: Vandaag zijn we naar Mont-St. Michel geweest. Het was afnemend tij, dus 

net als bij de Waddenzee droogliggend land rond het eiland. Van buiten een erg mooi gezicht. 

We hebben ook  de woning van *Bertrand du Guesclin van binnen bezocht. Hij liet het huis 

bouwen voor zijn vrouw omdat hij naar Spanje moest. Men was bang dat ze geroofd zou 

worden. Ze kreeg ook een kuisheidsgordel van leer om. Nog wat rondgelopen; alles is heel 

commercieel. Daarna naar Dinan. De auto net buiten de wallen gezet. De oude binnenstad 

hebben we aan de hand van het ANWB-boek gekeken. Foto’s. erg mooi, gezellig. Om ± 15u 

waren we weer op de camping. Wat gegeten en daarna nog even naar het strand beneden 

800m. Het water was wel fris maar we hebben even gezwommen. Het waait wel erg hier. Om 

17.00u terug en het eten voorbereid. Wijntje en biscottes met brie genuttigd. Om 19.30u 

hebben we gegeten. Daarna wat opgeruimd en de luifel afgebroken. Om 20.50u zaten we aan 

ons 1ste bakje koffie. Camping betaald; 161 Ffrs voor 3 nachten. 

 

Maandag, 24 juli: om 09.00u reden we richting Vannes in Zuid-Bretagne. 

We zijn terecht gekomen op camping “Rosnual” te Carnac bij Auray (4* + zwembad). Vlakbij 

het schiereiland Presqu’-île de Quiberon. Ervoor ligt Belle-île. We waren er vóór 12.00u. ’s 

Middags zijn we naar het strand bij Carnac gegaan. Erg vol. Carnac is ook toeristisch, wel 

gezellig. Goed geslapen. Met Petra gebeld, moeder wordt donderdag verhuis naar het 

Zonnehuis. 

 

Dinsdag, 25 juli: eerst hebben we boodschappen gedaan in Auray in super “Champion”. Bij 

het VVV langs geweest in Carnac. Joop vroeg naar het naaktstrand! Het is in Erdeven. 

Plage de “Kerhilio”? Na een flink stuk lopen was er een heerlijk rustig zandstrand (eerst een 

ruime parkeerplaats). We zijn al verkleurd. We hebben nog in de haven van Quiberon naar de 

vertrektijden van de boten gekeken. In deze streek zijn veel “vreemde” Franse namen. Ik 

neem aan Bretonse namen. Door de oude bewoners wordt ook een apart taaltje gesproken. ’s 

Avonds weer een paar spelletjes yahtzee gespeeld. Het heeft hard gestormd, geonweerd en er 

is in korte tijd veel regen gevallen. 

 

Woensdag, 26 juli: In Auray geld van het postkantoor gehaald. Het weer is redelijk. 

Vannacht hebben we stroomuitval gehad. Het blitste en daarna viel “pang” de stroom uit. 
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Vanmorgen heft de “baas” er een nieuwe zekering ingezet. Geen weer voor het eiland “Belle-

île”.   Na wat boodschappen in Auray bij een Champion te hebben gedaan weer naar huis 

gegaan en wat gegeten. De tassen klaar gemaakt en wel naar “ons” naaktstrand. Weer rustig 

en van een mooie woeste branding genoten. Om ± 16.00u waren we terug bij de caravan. ’s 

Avonds weer yahtzee gespeeld. Deze heer heb ik een volle kaart gewonnen. Het heeft nog 

geregend en flink gewaaid. 

 

Donderdag, 27 juli: bewolkt. Het is niet echt koud, wel een harde wind. Vandaag naar 

Vannes; de oude stad bekeken. Erg gezellig; oude stadsmuur met mooi aangelegde tuin. 

Benzine en boodschappen gehaald in een Champion buiten Carnac → Vannes. Om ± 12.30u 

thuis, daar gegeten en daarna per fiets naar het centrum en plages te Carnac. Ook hebben we 

het archeologisch museum bekeken. De kerk “Eglise St. Cornély” is erg mooi van buiten en 

van binnen. Plafonds van beschilderde planken. Musée de la Préhistoire valt tegen. De 

gevonden gebruiksvoorwerpen vind je in elk historisch museum. 

 

Vrijdag, 28 juli: Vandaag zijn we naar Nantes 

geweest; ± 120 km. We hebben veel, maar niet alles 

bekeken. Nantes is groot en er zijn veel 

bezienswaardigheden. O.a. de Cathedrale St. Paul 

et St. Pierre en de Basiliek en het Château du Ducs 

de Bretagne. 

Het was een grijze lucht. Om ± 12.00u hebben we 

ergens een sandwich/croque madame gegeten. In het 

Jardin des Plantes hebben we gewandeld. Onderweg 

terug werd de bewolking dunner en de hemel werd blauw. Dus nog even naar het strand, waar 

we om ± 16.30u aankwamen. Het was er gezellig “vol”. We hebben een lekker broodje, dat 

we in Erdeven kochten, opgegeten en wat water uit de koeltas gedronken. Om ± 18.00u 

gingen we naar huis en onderweg hebben we nog wat boodschappen gehaald. Thuis nog even 

gezwommen (de zee was vol slierten). Thuis kip en sla gegeten; later de meloen. De was nog 

even gedaan, die kan nu uitlekken en dan drogen. 

 

Zaterdag, 29 juli: Vandaag zijn we later opgestaan. Na het ontbijt gingen we naar ons strand. 

Brood etc. mee. Om ± 14.30u zijn we daar weer vertrokken. Nog even in Etel, de haven 

gekeken. (vlakbij Erdeven) Daarna weer boodschappen gedaan. Thuis nog even gezwommen. 

We hebben laat gegeten, na het eten gedoucht. 

 

Zondag, 30 juli: Weer naar het strand. Thuis gezwommen en cuppesoep en een ijsje gehad. 

Nog gebeld met Brigitta. 

 

Maandag, 31 juli: ’s Morgens eerst naar de markt in Auray, dit is een grote, drukke markt. 

We hebben er een “angora” poes voor Brigitta gekocht. Daarna wilden we boodschappen 

doen; er heerste buiten al een opstopping op de parkeerplaats. Binnen stonden rijen voor de 

kassa’s/ We gingen dus gauw weer naar huis. De badspullen  omgeladen en op naar ons 

strand. Het was al 12.00u en er waren al wat mensen. Rustige zee met een beetje branding. Er 

zijn nog steeds slierten op het strand en bij de branding. 

Tot 14.30u gezonnebaad en gezwommen. Daarna in een supermarché in Erdeven onze 

boodschappen gehaald. Het was er rustig. Na thuiskomst ben ik per fiets naar Carnac gegaan 

om komkommer te kopen. Ik heb ook nog twee kaartjes gekocht; één aan moeder in het 

Zonnehuis. 
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Dinsdag, 1 augustus: Vandaag zijn we naar het strand geweest. Daarna wat boodschapjes 

gehaald. Na thuiskomst gezwommen in het bad op de camping. ’s Avonds jeu de boules 

gespeeld met de buren. De lucht werd donker, ja vies. ’s Nachts heeft het flink geonweerd. 

 

Woensdag, 2 augustus: Vanmorgen zijn we eerst naar de markt in Carnac geweest. Het was 

nog wat vochtig. In de verte rommelde het nog wat. De markt was dan ook nog erg rustig. We 

hebben fruit gekocht. Foto’s van interieur van de kerk genomen. Na het eten naar ons strand. 

Maar de zon ging weg. We hebben alleen foto’s genomen met Joop z’n toestel en we hebben 

wat langs de vloedlijn gelopen. 

We zijn nog even naar de Roche Sec gereden. via een omweg nar huis waar ik nog even heb 

gezwommen. Samen nog 2 potjes jeu de boules met de nieuwe “but” gespeeld: 1-1. 

’s Avonds met de buren jeu de boules gespeeld. Na afloop bij hen koffie gedronken. 

 

Donderdag, 3 augustus: Vanmorgen eerst gewassen; daarna 

naar zee in Erdeven. (eerst met Winsum en Groningen 

gebeld) Om ± 14.00u reden we via verschillende menhirs bij 

Carnac naar huis. 

Gezwommen en toen per fiets naar de grafheuvel Tumulus 

St. Michèl. 

’s Middags hebben Joop en ik ge-jeu-de-bould. ’s Avonds 

samen met Hans, Linette en zoontje Remi  (dochtertje 

Larissa). Samen met hen bij onze caravan koffie gedronken. 

 

Vrijdag, 4 augustus: Eerst naar het strand en daarna in Auray de boodschappen gehaald. Het 

weer werd opeens minder mooi toen we op het strand waren. Ik ben per fiets naar Carnas 

geweest en heb cadeautjes voor de kinderen gekocht. (bekers voor Harry en Yvonne en 

kommen voor Tjaart en Brigitta) Bij de caravan weer spelletjes jeu de boules gespeeld. 

 

Zaterdag, 5 augustus: We zijn op de fiets naar Carnac geweest. Langs het strand gefietst. 

Het was niet echt strandweer, dus was het er rustig. Door naar Super U, voor de boodschapjes 

en in het centrum heb ik nog wat cadeautjes gekocht. (zeepjes, o.a. voor onze ouders) Op de 

heenreis  

hadden we wat dikke druppen, maar daar bleef het bij. Na thuiskomst (12.00u) hebben we 

koffie gezet/gedronken. Na de laatste kop begon het flink te onweren. De stroom was er na 

één slag af. We kregen nog een paar flinke klappen dichtbij. Ik schrijf dit (13.00u) bij m’n 

citroenkaars en m’n waxinelichtjes in de caravan. Joop zat eerst onder het opengeslagen raam 

tegen de caravan aan. Toen het zo knapte os hij ook binnen gekomen. De stroom viel steeds 

uit. 

Het is nu 21.30u, we drinken de laatste koffie. Het is weer droog, nadat het de hele dat zo’n 

beetje geregend en gerommeld heeft. Het is nog maar ± 18°C! Ik heb per cheque de camping 

betaald en heb met Brigitta gebeld. Morgen gaan we naar Beaugency. Dan zien we verder. 

Alles is zover mogelijk ingepakt; de fietsen staan weer op de auto. Ffrs 1248,- voor 13 

nachten. 

 

Zondag, 6 augustus: Om 08.35u gingen we op weg. Auray, Vannes, Nantes, Angers, Tours, 

Blois en Beaugency. 

Het heeft al weer geregend; er is een grauwe lucht met hier en daar een lichter stukje. Péage 

v.a. Nantes Ffrs 54,- bij Ancenis 11.05u. Péages v.a. Angers tot afslag 12 (Seiches) Ffrs 9,50 

(D766) naar Blois 12.05u. Ffrs 31,- Afslag Mer naar Beaugency v.a. Château-Renault-

Amboise. 14.10u. Om ± 14.30u waren we op de camping te Beaugency. Plek 94. 430km 

gereden. 
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Het terrein is iets gewijzigd. Per fiets zijn we naar het centrum gegaan; hebben wat 

rondgekeken en iets gedronken bij de brug. 

’s Avonds hebben we cup-a-soup en wat later elk 2 pannenkoeken gegeten. Ik was te moe om 

nog in het dorp uit eten te gaan. Om 21.30u was het al wat schemerig en mij te fris. Even later 

kwam Joop ook binnen. (we hadden buiten gelezen). Nog even yahtzeeën. 

 

Maandag, 7 augustus: Om 09.10u zijn we vertrokken. Vannacht heeft het geregend en ’s 

avonds wat gerommeld. Vanmorgen was de lucht eerst blauw, maar nu we rijden is ze grauw. 

We hadden het op de camping wel gezien. De indeling is wat veranderd, zoals Tjaart en 

Brigitta al constateerden. Sanitair is niet zo schoon. Het plan was eerst hier 2 nachten en 

elders nog eens wat nachten te staan. Maar ik heb het wel gezien, pakken en wegwezen. Op 

naar huis! 

We hebben het drie weken naar onze zin gehad. Thuis wacht ons weer werk. 

Joop z’n tuin; ik wil naar het Zonnehuis en naar vader. Hij heeft het erg benauwd gehad met 

dit warme weer. De dokter is geweest en hij heeft wat “kuurtjes gehad”. 

Om 09.15u kaartje Péage getrokken bij Meung. Het is wat mistig; we hebben de lampen aan. 

We zitten op zo’n 90km voor Parijs en het regent lichtjes. Later werd het weer droog. 

Knooppunt voor Parijs. 76 Ffrs Péage. 

Afslag Lille staat al direct aangegeven: A10. Parijs is nog 25km. Het regent nu echt. De lucht 

is ziek.  

’t Is nu 13.05u en we rijden net voorbij afslag 14 (Bapaume/Amiens). 

De zon schijnt af en toe. We hebben op het spoor naast ons twee keer een TGV-trein gezien. 

Op een P bij Arras, afslag nr 15/16 hebben we gepraat met een chauffeur van Heiploeg.  

Péage op ± 45km voor Lille Ffrs 99,- 13,45u. 

In België hebben we even voor 999 Bfrs getankt. Het is nu 16.40u en we zijn in 

Nederland:17°C. Weer met beide benen op de grond, zullen we maar zeggen. 

 

Om 19.30u zijn we heelhuids thuis aangekomen. Koffie gedronken bij Henk en Marie. 

Om 21.15u ben ik naar  Ina’s snackbar gegaan en heb boerenpatat gehaald. 

 

totaal Péage ± f 100,-. 

 

Bertrand du Guesclin 
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie 

Standbeeld van Du Guesclin in Dinan, in 1902 gegoten door 

Emmanuel Frémiet 

Bertrand du Guesclin (Motte-Broons, Bretagne, 1320 - bij 

Châteauneuf-de-Randon, 13 juli 1380) was een Frans veldheer uit 

de Honderdjarige Oorlog. 

Hij was afkomstig van de thans niet meer bestaande burcht Motte-

Broons, op 24 km ten zuidwesten van Dinan. Du Guesclin werd geboren als landadellijke 

bastaard - volgens de overlevering werd hij om zijn lelijkheid afgestoten. In de hoedanigheid 

van herenboer begon hij in de jaren vijftig van de 14e eeuw een guerrilla tegen de Engelse 

soldaten. Zijn successen, die vaak blijk gaven van een groot tactisch inzicht, trokken de 

aandacht van hoger geplaatsten, en in 1357 werd hij ingezet voor de verdediging van het 

belegerde Rennes. Als beloning voor het doorstaan van deze belegering, ondanks de Engelse 
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overmacht, werd hij tot ridder geslagen. Vanaf dat moment was hij een beroemdheid en werd 

hij door de koning voor grote campagnes ingezet, die hij dikwijls wist te winnen. 

Ook trad hij tussen 1365 en 1370 in dienst van de koning van Aragón, die hem de titel hertog 

van Molina verleende. De veldtocht die hij voor de koning van Aragon voerde, had een 

tweeledig doel. Het eerste was om de plundercompagnieën die huishielden in Frankrijk, het 

land uit te krijgen en ze hun tijd nuttiger te laten besteden. Het tweede (belangrijkste) was om 

de koning van Castilië, Peter I van Castilië bijgenaamd "de Wrede", van de troon te stoten en 

te vervangen door zijn bastaard-halfbroer Hendrik van Trastamara. Peter van Castilië was een 

bondgenoot van de Engelsen en koning Karel V van Frankrijk wilde zijn zuidgrens beveiligd 

hebben. Daarom had hij zijn steun aangeboden aan Hendrik. Aanvankelijk lukt het Bertrand 

om Castilië te veroveren. De tegenstand van Peter van Castilië was slechts minimaal. Hijzelf 

vluchtte steeds voor de troepen uit. Toen hij niet verder in het land kon vluchten, ging hij naar 

zijn bondgenoot, de Engelse kroonprins, Edward, prins van Wales (De Zwarte Prins). Deze 

besloot de koning te steunen. 

In de Slag bij Nájera (3 april 1367) werden de legers van Hendrik verpletterend verslagen. 

Castilië kwam weer snel geheel in handen van Peter van Castilië. 

Tot twee keer toe werd hij gevangengenomen, in 1364 en 1367, en beide keren kocht de 

Franse koning hem vrij. Nadat hij vrij kwam, ging hij terug naar Castilië, waar koning 

Hendrik al een tijd bezig was zijn rijk te heroveren. Met de hulp van Du Guesclin, was de 

strijd snel beslist. Het eind van de strijd kwam toen Peter van Castilië in handen viel van zijn 

vijanden en vrijwel direct werd vermoord, waarschijnlijk door zijn stiefbroer zelf. 

Toen Du Guesclin in 1370 terugkeerde naar Frankrijk, benoemde de koning hem ondanks zijn 

afkomst tot connétable van Frankrijk. In de jaren zeventig probeerde hij, grotendeels met 

succes, de Engelse legers uit Frankrijk te verdrijven, ook uit de vanouds Engelse gebieden 

Normandië en Aquitanië. Alleen de steunpunten Bordeaux en Calais bleven van de Engelse 

koning. 

Du Guesclin overleed tijdens het belegeren van de stad Châteauneuf-de-Randon, bij Mende in 

het Zuid-Franse Département Lozère, overigens niet in de strijd. Hij werd volgens zijn wens 

naar Dinan overgebracht. Gedurende het overbrengen vond in de Zuid-Franse stad Le Puy de 

balseming plaats. De ingewanden werden aldaar bijgezet in de kerk Saint-Laurent. Dit was 

zijn eerste graf. Te Montferrand (wijk van het huidige Clermont-Ferrand) bleek dat de 

balseming niet op de juiste wijze had plaatsgevonden. Men maakte het vlees los van de botten 

en zette deze bij in de kerk du Cordeliers.[1] Dat was zijn tweede graf. Toen de stoet Le Mans 

bereikte, op ongeveer 200 km ten oosten van Dinan, bracht een officier het koninklijk bevel 

dat het stoffelijk overschot naar Saint-Denis, bij Parijs, moest worden overgebracht. Zo kwam 

het skelet naar de koninklijke basiliek te Saint-Dénis, dat zijn derde graf werd. 

Slechts het hart bereikte de plaats van bestemming, Dinan, dat Du Guesclins vierde graf werd 

en waar hij later ook een standbeeld kreeg. Zijn hart ligt begraven vlakbij zijn geboorteplaats 

en naast zijn eerste vrouw (vrouwe Tiphaine). Du Guesclin is wellicht de enige Fransman 

wiens stoffelijke resten op vier verschillende plaatsen rusten.[bron?] 

Na zijn dood werd de manier van oorlog voeren van Du Guesclin vergeten, en de Franse 

ridders verloren evenveel als vanouds. Maar later nam Jeanne d'Arc zijn tactieken over, en 

uiteindelijk won Frankrijk (mede door Du Guesclin) de Honderdjarige Oorlog. 
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CARNAC.  De 'Hoofdstad van de Prehistorie' . Het grootste megalietenveld ter wereld, 

ALIGNEMENTS DE CARNAC omvat bijna drieduizend menhirs. Deze zijn verdeeld op 

verschillende plaatsen in CARNAC. er is een museum waar de geschiedenis in beeld en taal 

wordt uitgebeeld. Als je op de heuvel van de kapel St Michel staat heb je een goed overzicht 

over CARNAC en CARNAC  PLAGE. Van hieruit kun je ook via een wandelroute naar de 

megalieten velden, en naar TUMULUS ST. MICHEL, een grafheuvel met twee grafkamers 

 

 

Vakantie Frankrijk, 1996. Via Rodenkirchen, Strasbourg, Orange naar 

Belgentier. 
 

Zondag, 14 juli: 

Om 10.15u zijn we vertrokken; we reden via Arnhem. De hemel is bewolkt. Gerben 

Riddersma heeft ons nog een hand gegeven en een goede vakantie gewenst. Om 12.45u waren 

we bij Arnhem, afslag Nijmegen. Bij Zwolle hebben we koffie met koek gehad. 

Om 13.00u hebben we koffie met brood genomen voor Boxmeer. Verder naar Goch (Dl). 

Afslag Köln-Liblar naar Brühl. (Tot Rijnoever) Goede camping. 

We hebben gefietst tot vlak voor de Kölner Dom. Ik had een lekke achterband. Klein steentje! 

Er loopt een mooi fietspad langs de Rijn. Joop heeft nog benzine getankt. ’s Avonds  hebben 

we nog drie spelletjes yahtzee gespeeld. 

 

Maandag, 15 juli: Om 10.00u gingen we richting Düsseldorf- Zons. Het was bewolkt, af en 

toe scheen de zon. In de Kaufhof in de Altstadt hebben we een broodje gezond gegeten. 

Er was een optocht/Schützenfest. We hebben ijs gegeten op terras t.o. kermisterrein a.d. Rijn. 

De auto stond onder de Kniebrücke. De Königsallee was weer klaar. Ik heb haarverf gekocht 

in Woolworth. Een ansichtkaart aan geschreven en verstuurd. Weer terug naar Köln. Daar 

bezochten we de Dom. Er was allemaal politie. Koerden bezetten de Dom; er hing een groot 

spandoek van de toren. We konden dus niet naar binnen. Er waren veel skeelers in de steden. 

Ook langs de Rijnoevers, fietspaden etc. Op weg naar Rodenkirchen hebben we 

boodschappen gehaald. ’s Avonds nog 3 spelletjes yahtzee gespeeld.  

 

Dinsdag, 16 juli: Om 10.00u zijn we vertrokken naar Straatsburg(Strasbourg). Even voorbij 

Koblenz hebben we gepauzeerd. Er was meer zon, minder wolken. Het is warm in de auto. 

Om 12.20u passeerden we afslag Stromberg, links van Maine. Om 15.00u namens we afslag 

Baden-Baden, Om 16.45u waren we op camping “Les Châtaigniers” te Bernardswiller. Het is 

een sobere camping, we hebben een behoorlijke plek met schaduwboom. Er is een minigolf, 2 

toilet-eenheden. Er is slechts één in gebruik. Na de koffie zijn we met de auto naar Obernai 

gegaan voor wat boodschappen. Nog met Harry gebeld; daar was alles goed. 

 

Woensdag, 17 juli: Naar Strasbourg geweest. Het is een mooie stad met een grote kathedraal 

en veel vakwerkhuizen. De 

overdekte brug heeft veel beelden 

van de kathedraal. Op Place Klebèr 

hebben we een broodje gegeten in 

een soort McDonalds. Van 

Strasbourg reden we naar Obernai 

en daarna Mont Ste Odile. In 

Obernai hebben we bewandeld. 

Oude muur, mooie kerk. Veel 

vakwerkhuizen/-winkels. We 
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hebben nog wat inkopen gedaan in een Maxi. Hier is een voormalig klooster omgebouwd tot 

hotel; het staat bovenop een berg en is vanaf de camping te zien. Twee kapellen met allemaal 

bladgoud tegeltjes (1x1). 

Je kon rondom de bergtop lopen en had een mooi uitzicht. We wilden nog wat fietsen na het 

avondeten, maar m’n achterband is weer leeg! 

We zitten net op de aanvliegroute van het vliegveld van Strasbourg. Net als bij Köln. 

 

Donderdag, 18 juli: Joop was vroeg wakker. We hebben bolletjes (verrassing: met chocola) 

gegeten. Het stokbrood was hard. Om 8.40u reden we de camping af. We hebben nog foto’s 

gemaakt van ons uitzicht vanaf de camping op Mont Ste Odile. Met zon! 

Péage Mulhouse 15 Ffrs, St. Maurice-ticket. 

We hebben gepauzeerd voor Beaune, Aire de Granon. Er stonden hier nieuwe VW Polootjes. 

Ze waren ons voorbij gereden. De kleden kwamen er over! Om 13.05u vertrokken we weer 

met ouderwets Frans, dus heet weer. Onderweg bord met Berceau de la photografie 

(bakermat) 

Vaak gepauzeerd en veel gedronken. Aire de Communay-N en op P bij Montelimar. 

We zijn goed aangekomen in Oranje om ± 17.45u. Joop is met m’n fiets naar een 

fietsenmaker. Ik ging zwemmen. De fietsenmaker verkoopt alleen, geen reparaties! 

Dus kocht Joop een nieuwe binnen-/buitenband, die Joop op de camping monteerde. Later 

constateerden we dat de oude band nog elders een flutgaatje had. Dus nu hebben we een 

reserve set. Nog één spelletje yahtzee gespeeld en toen naar bed. We hadden laat gegeten; 

pizza van een pizzabakker op het grote parkeerterrein in het centrum. 

 

Vrijdag, 19 juli: Vandaag zijn we naar Mornas 

geweest. Ze zijn al een stuk opgeschoten met de 

restauratie van de ruïne. De kantelen waren nu 

klaar en aan de kapel met graftombes werd druk 

gebouwd. Er waren weer jongelui onder leiding 

van kenners aan het metselen in de kapel. 

Daarna gingen we naar LeClerq in/voorbij 

Bollène. We hebben wat levensmiddelen 

ingeslagen. Terug naar de camping en gegeten. 

Joop ging naar de VW-garage. Zijn vin werkt 

niet waardoor de temperatuur oploopt. Na een 

poos kwam Joop terug. De auto is pas om 

18.00u klaar. Dus de fietsen op de auto en weer 

naar de garage. We zijn per fiets naar Orange gegaan. Daar hebben we softijs gehad dat men 

op de gewenste smaak maakte. 

We hebben nog wat gewandeld door het centrum en tegenover de ruïne van het theater hebben 

we wat gedronken. Daarna liepen we naar de P waar onze fietsen nog stonden. Per fiets weer 

naar de  garage; auto nog niet klaar. (17.30u) Nog even wachten dus. Kosten 304,- Ffrs. 

 

Zaterdag, 20 juni: Om 8.40u zijn we vertrokken. De lucht is weer blauw na de donkere lucht 

en harde wind van gisteravond. Nog wat 

sluierwolken. We hebben een goede reis 

gehad. Om ± 11.30u waren we op de 

camping te Belgentier.  Er was niet veel 

keus in staplaatsen meer. Nr. 20 bij het 

voetpaadje tegenover het winkeltje. Na het 

plaatsen van de caravan hebben we wat 

gedronken; ik heb even gezwommen, Joop 



 39 

kwam nog met de Franse agent uit Parijs aanlopen. We hebben even met elkaar gepraat. De 

“eunuch” komt dit jaar niet. We hebben nog met Yvonne gebeld. Alles was goed in 

Groningen. Er komt meer bewolking: zelfs onweer met dikke druppen.  

Ik heb nog even met de vrouw van de “agent” gepraat. Ze werkt als oppas thuis. Ze hebben 

drie kinderen. Nog wat folders gehaald bij de receptie. Onweer met zware regen. 

 

Zondag, 21 juli: Weer mooi, warm weer. In Signes is brocante; daar gaan we heen. Het 

stelde niets voor, dus zijn we 

doorgereden. We namen na 

Signes de bosweg, waar wij 

gefietst hebben en ik gevallen 

ben. We kwamen nu voorbij 

Solliés-Toucas weer op de weg. 

Nu naar Hyères; een terras pikken 

en daarna naar het strand. Er was 

een mooie branding en de water-

temperatuur was aangenaam. Om 

half vier gingen we weer naar 

huis. Onderweg kochten we fruit. 

Thuis nog een paar spelletjes 

yahtzee gespeeld en om 23.00u 

naar bed. 

 

 

 

 

Maandag, 22 juli: Vandaag naar Hyères en daarna naar het strand. In H. kochten we 21 

kaarten; alvast 5 kaarten geschreven en gepost in H. 

Om ± 12.30u waren we op het strand tot 15.30u. 

Joop heeft om ± 14.15u zijn leesbril uit de auto 

gehaald. Om half vier dacht Joop dat hij vergeten 

was de auto af te sluiten. Inbraak! Handschoen vak 

ook geforceerd. Joop zijn autopapieren en rijbewijs 

waren gestolen: aangegeven op het politiebureau 

vlakbij de fontein, Rue Maréchal…. Daarna hebben 

we boodschappen gedaan. Thuis heeft Joop met 

behulp van een Nederl. Fransman het slot van het 

handschoenenvak gemaakt. Het deurslot aan 

bestuurderskant is ook stuk. Van de politie hebben 

we een aangiftebewijs gekregen. Het duurde een 

poos op het bureau! Wat je daar meemaakt. Je lacht 

je slap. Echtelijke ruzies; compleet met gebekvecht 

ter plekke. Het leek net een klucht. Inzet baby; 

jaloezie van de echtgenoot/vriend. Het Frans ging zo snel dat je de finesses niet meekreeg. 

 

Dinsdag, 23 juli: Gisteren ben ik wat rood geworden op de rug/schouders; dus vandaag 

rustig; geen zonnebad. Het is vandaag weer bloedjeheet en een lauwe wind. We zijn naar 

Toulon geweest. De autoroute is al een heel stuk klaar in Toulon. Alleen waar de weg Toulon-

Hyères zich splitste in gelijkvloers en viaduct zijn ze bezig. Nu is er gelijkvloers en tunnel. 
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Er was markt; gezellig op “ons” terras een kop café au lait gedronken. Nog even langs de 

haven en bij Maison Lafayette gekeken. Niets gekocht! Terug naar de camping, geluierd en 

gezwommen. 

 

Woensdag, 24 juli: Vandaag zijn we via Brignoles, Vins, Entrecasteaux gereden en hebben 

een abdijkerk en kasteel uit de XIe en XVIe eeuw bekeken. Ook een abdijkerk in Le 

Thoronet. In de kerkzaal was een beroemde, goede akoestiek. Toen we er kwamen was er een 

man met weidse gebaren aan het “a capella” zingen; dus alleen klanken, geen instrumenten. 

Daarna nog een dame en een trio. Het klonk erg mooi. We hadden eerst koffie op het terras 

gedronken. Het kasteel in Entrecasteaux leek van buiten triest; de tuin was goed aangelegd 

met symmetrische buxushagen, maar eentonig van kleur. We hebben gegeten in het park. Van 

binnen was het kasteel wel de moeite waard.  De 1ste verdieping is in de 11e eeuw en in de 17e 

eeuw zijn er twee lagen opgebouwd. Er wordt nu in gewoond. De lucht werd lelijk; dus 

hebben we de route afgebroken. Er was onweer voorspeld. Op de terugweg bij LeClerq 

hebben we boodschappen gehaald. Thuis heb ik alleen gezwommen terwijl Joop geld ging 

halen in Solliés Toucas. We aten kip, boontjes en frites. De kip was wat taai; het was óf een 

oude of een soepkip. Frites van de campingbar. 

We hebben nog twee spelletjes yahtzee gespeeld, gelijkspel. Later op de avond werd het 

bewolkt en om ± 22.30u was er gerommel en af en toe een flits in de lucht. Om 23.00u regen! 

 

Donderdag, 25 juli: Weer een warme dag, we besloten eerst te gaan fietsen. Maar Joop zijn 

voorband was lek. Gelukkig was mijn oude band gelapt en volgepompt. Om 10.30u zaten we 

op onze stalen rossen richting Solliés Pont. Op het plein bij de kerk een flinke slok uit onze 

bidons gehad en even gerust. Nu gingen we terug weer wat omhoog; het werd al flink warm, 

we gingen goed dus maar door naar Belgentier. Op het terras langs de weg hebben we wat 

gedronken en toen terug naar huis. (± 12.30u). Daar hebben we even samen gezwommen, wat 

gedronken en daarna gegeten. Ik heb de was gedaan. Na het eten ging Joop in de caravan 

slapen en ik heb m’n 2e boek uitgelezen. Daarna wat geslapen. Weer boodschappen gedaan, 

ijsco gelikt en weer gezwommen.  

Het was te heet voor veel actie! 

 

Vrijdag, 26 juli: Gefietst via een omweg van 8km naar Le Crau. Om ± 10.15u vanaf de 

camping en wat gedronken op een terras in La Crau (op het plein). Een mooie route. Daarna 

langs de N-weg langs snelweg, soms onder de snelweg door terug naar Solliés-Pont. (Als je 

voor de snelweg de “nieuwbouwwijk” ingaat, hoef je niet over de snelweg heen) 

Terug op de camping (thuis) hebben we gezwommen, gegeten na een drankje. ‘s Middags 

geluierd en gezwommen. Ik ben per fiets om ± 17.30u naar Belgentier gegaan om eieren te 

kopen. Ik heb ook nog een klein rond kaasje (frais) meegenomen. Volgens de radio verwacht 

men regen en onweer vanuit Spanje. 

 

Zaterdag, 27 juli: Het heeft vannacht even geregend. Later ’s morgens vielen weer dikke 

druppen, dus geen fietstocht naar Hyères, maar boodschappen doen. Eerst Géant aan de rand 

van H. daarna Intermarché te La Crau. Af en toe viel er een bui met dikke druppen, met 29°C. 

thuis hebben we eerst een drankje genomen, daarna een duik in het zwembad, dat ik voor 

mezelf had. Na een broodje tijdens een regenbui. De hele middag bleef het bewolkt met af en 

toe een fikse bui. Om ± 17.30u onweersgerommel Het is gewoon warm; 28°C. 

 

Zondag, 28 juli: Blauwe lucht met af en toe een wit wolkje. Dus vroeg, direct na het eten 

naar het strand. Het waaide behoorlijk en er was meer bewolking. Mooie branding, weinig 

mensen. Om ± 13.30u zijn we weer vertrokken. Ik had wat meer kleur gekregen. Rondrit via 

andere weg/ Presqu’il-de Giens. Rotonde linksaf. (Er waren vanaf beide wegen op de 
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zoutpannen flamingo’s te zien) We hebben een folder voor onderwaterkijkboot meegenomen. 

Via Quarqueranne en smalle bergwegen naar La Crau. We kwamen uit naast het kerkhof en 

de rotonde. Toen begon het wat te druppen. Bij de Solliés zagen we dat het er behoorlijk had 

geregend. Plassen en hier en daar grind op de wegen. Thuis hebben we de tassen uitgepakt, 

soep (cuppe-) gemaakt. Joop ligt te lezen, het regent hier zachtjes en even later scheen de zon 

weer. 

 

Maandag, 29 juli: Vandaag gingen we met de gele boot (ramen onderin; catamaran) naar 

Porquerolle. De vaart duurde zo’n 40 minuten waarvan 10 minuten langzaam gevaren werd 

langs een kust. De bodem was goed begroeid en je zag wat vis. Wel interessant, maar te kort; 

we hebben te weinig (mooie) vissen gezien. Het was mooi weer. (van 11.30-14.30u waren we 

op het schiereiland) Joop had kies-/hoofdpijn, dus terug naar de caravan. Aspirine op het 

eiland gekocht. Het hielp gelukkig. 

 

Dinsdag, 30 juli: Vandaag zijn we naar de Gorges du Verdon geweest. Vanaf 10.00u tot 

16.50u. Cuers, Draguignan, Gorges du Chateaudouble, Montferrat, water gedronken, Comps-

sur-Artuby, D71 Verdon zuidzijde. 

We aten een broodje en fruit in Aiguines op een bankje. We hebben pootje gebaad bij Lac de 

Ste Croix bij de brug. Terug via Aups, Brignoles, Cuers, Solliés etc. Joop heeft nog geld 

gehaald, ik ben gaan zwemmen. Joop kwam later nog zwemmen. IJsco bij caravan. Gegeten. 

 

Woensdag, 1 aug: Vandaag via Roquebrusanne lingsaf, Massif de Ste Baume. Foto’s 

genomen bij rotspartij. Bij Gémenos richting Toulon (N8). eerste afslag naar de kust D1 en 

D3d Ceyreste. D 559 naar Sanary. In de Mammoeth de la Seyne hebben we een kampeerboek, 

France 1996 en andere dingen gekocht. De lakens en slopen (uit de week) gewassen en 

opgehangen. Daarna samen gezwommen (op de camping) gelezen en geslapen. Samen eten 

voorbereid. Joop aardappel en ik de sla. Het is nu ± 21.15u en nog 22°C. Dus niet zo heet als 

andere avonden. De lakens liggen al weer op bed. 

 

Vrijdag, 2 aug: We zijn via Cuers, Pierrefeu, naar Ollioulle gereden; hebben het klooster 

Chartreuse de la Berne bekeken. Dit lag aan een doodlopende zijtak van de weg naar Fréjus. 

Gedeeltelijk smal en slecht wegdek. Groot klooster, dat nog verder gerestaureerd moet 

worden. Het was al laat, dus via Pierrefeu, waar we op de P-plaats aan de rand v.h. dorp ons 

broodje, fruit en drinken nuttigden, naar ons strand. (van 13.30-15.30u) Boodschappen, 

zwemmen douchen. Geen bezoek gehad van “onze ratten”. 

 

Zaterdag, 3 aug: Vandaag zijn we via de snelweg naar Fréjus gegaan, hebben de arena en het 

centrum bezocht. Heet en druk op 

de terrasjes. Joop bestelde perrier en 

toen ik na een kwartier terugkwam 

van kranten, kaartje en aansteker 

kopen, was er nog niets bezorgd. 

Wel bij mensen die na ons kwamen. 

Dus wij weg. Drukke hete markt. 

Door naar Grimaud. Het chateau 

bekijken. Langs steile straatjes naar 

boven gelopen. Het was een ruïne, zie foto’s. Hierna via de N98 terug bij Bormes 

uitgekomen; dan weer kustweg tot Hyères. Te laat ± 15u voor het strand. Dus even naar La 

Crau boodschappen doen. Op de camping weer gezwommen. 
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Zondag, 4 aug: Naar Toulon, Le Mont Feron, 

geweest. Joop wil het Fort bekijken dat vanaf de 

snelweg te zien is. Niet gelukt! Daarna naar het 

strand. File, het laatste stuk voorbij de tunnel. We 

hebben nog lekker gezond, gezwommen, wat 

achteraf de laatste keer dit jaar zou zijn. Thuis 

hebben we weer gezwommen, gedoucht. We 

gingen uit eten en kregen te horen dat onze plek 

morgen al weer bezet wordt. 

 

 

 

Maandag, 5 aug: Vandaag gaan we weg, 8.10u. Af en toe hebben we een buitje. Het is 

bewolkt en de lucht in het NO is vies. Brood in Meounes gekocht (in het restaurant). Om 

9.00u waren we op de snelweg, La Provinçale (35km) St. Maximin, 67km. 1ste Péage 25.50Ffr 

(Aix en Provence) 9.30u Aire Mornas-Los Adrets; 1ste pauze, daar hebben we ontbeten en 

koffie gedronken (bij Orange) 10.40-11.00u. Belgentier-Orange is 180km. Het is mooi 

rijweer. Bewolkt, af en toe een drup, soms zonneschijn. Péage Lyon (Vienne) 166Ffr; 

12.440u. 

Boven Lyon hebben we getankt, geplast, koffie en toast gehad. Het is ± 23 C. We zijn nu 

voorbij Mâcon, de zon schijnt; het wordt warmer. Hoe houdt Joop dit vol! Voorbij Dyon 

hebben we gepauzeerd/gegeten tot 15.50u. We gaan via Reims naar Brussel. Camping 

Municipal Châlon-on-Champagne, tussen Toyes en Reims in Noord Frankrijk. Zonnig weer. 

834km. 

 

Dinsdag, 6 aug: Vandaag zijn we per fiets naar het centrum van Châlon-on-Champagne 

gegaan. 

We hebben oude kerken en gebouwen bekeken. Niet veel oud, wel veel kapot in WO I en II? 

Daarna hebben we per auto in Reims de Kathedraal bekeken. Deze is in een zeer slechte staat. 

De auto stond bij een champagne landgoed bij Boulevard Pasteur/Paix/Vasvier. We moesten 

ver lopen naar het centrum. Tussen Reims en Châlon was het oorlogsmuseum WO I, maar 

dinsdags gesloten! La Pommerel; nog sandwich gegeten aan plein voor de Kathedraal. We 

hebben een plattegrond gehaald bij Syndicat ‘d Initiative. Joop maakte nog een foto van de 

ruïne van de soldatenverblijfplaats in de 3e eeuw. Na de 

regenbuien van vannacht is het weer opgeklaard. Het is nu 

iets bewolkt met af en toe flinke zonnige perioden. 

Ook hier zijn niet veel authentieke gebouwen. Veel 

loopwerk! De fietsen waren nu goed van pas geweest. 

Terug via de N44 en afslag Verzenay. Het is een glooiend 

landschap met champagne-wijngaarden. Foto van molen 

op de berg met “huisje” van de baas. 

Mooie weggetjes. We hebben nog een foto gemaakt van een tabak boer met zijn helpers. 

Thuis gekomen heeft Joop per auto de juiste route naar de snelweg verkend en ik heb nog 2 

foto’s genomen van het park bij de camping. Toen Joop terug was gingen we samen per fiets 

weer naar het centrum van Chârlon om geld uit de muur te trekken. Fruit gekocht bij kleine 

super (lieve-heersbeestje, Cincerella). Thuis eitjes gekookt (kapot ei gebakken en op 

stokbroodje) met koffie. 

Ik heb alvast stageld + kaartje + brood voor morgen betaald. Stageld 95 Ffrs per nacht voor  

2 personen auto en stroom. 

 



 43 

Woensdag, 7 aug: Om 8.00u zijn we vertrokken met mooi weer, bewolkt met zon. Het is nog 

fris. Foto gemaakt van Arc de Triomf. Blasor gekocht. Deze streek is zeer kalkrijk. Alles 

krijgt een witte waas. Het landschap is glooiend, graan en graanschuren en wijn. Péage tot 

Reims 22 Ffrs. 

(vanaf Châlon-on-Ch. Bij St-Quentin werd de lucht vies grijs. Fin de Péage bij Cambrai 82 

Ffrs. 

Gepauzeerd in Balenciennes; ontbeten, koffie gedronken en getankt voor 110 Ffrs. 

Om 13.00u waren we in België bij St. Job-in-‘t-Goor. Weer getankt, gegeten en met Yvonne 

gebeld. Joop heeft zijn lange broek aangetrokken, het is hier kouder. Om 15.30u waren we in 

Emmeloord. Om 16.25u bij afslag Leek. 

We roken de thuishaven, dus we waren bijna thuis. 

 

Einde van een fijne vakantie in Frankrijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 


