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VAKANTIE PORTO september 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
We lopen naar ons vliegtuig en zitten even later op onze gereserveerde stoelen 
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Dag 1, donderdag 7.9.2017 
 

Henk bracht ons naar het station Z. We gingen met de vroege trein van 06.50u. Daardoor hadden we in 

Groningen keuze bij het instappen in de 1ste klas in de trein naar Utrecht - Venlo. Uitstappen in 

Eindhoven. We hadden een goede reis en met de shuttlebus door naar het vliegveld. Goed bevallen! 

Goede vlucht gehad. Vliegtuig arriveerde 15 min. eerder dan gepland. Bij het uitstappen sloeg de hitte 

ons tegemoet. Zo' n 27°C. Gelijk een basiskaart voor de metro gekocht met behulp van een 

medewerker (die staan overal bij de kaartjesautomaat). Veel vakantiegangers, die opstoppingen 

veroorzaken omdat ze de taal en het systeem niet beheersen. Ik heb met het kantoor v.h. appartement 

gebeld dat we met de metro op weg waren naar Lapa.  

Ze kwam zo en wij vonden het adres zo dankzij de plattegrond op de telefoon. We hadden thuis op de 

pc alles al gezocht. 

De juffrouw kwam er net aan toen we bij de deur stonden. Aardige dame die ons alles in huis uitlegde. 

Buurt ziet er wat armoedig uit. Maar we hebben op de hoek een buurtsuper. De Rua Boavista is een 

drukke doorgaande weg. Het app. Is een mooi opgeknapt huis binnen lichte kleuren. Donkerrode 

keukenkasten. Verder alles licht van kleur. 

We hebben de kinderen en zussen geappt. Koffers uitgepakt. Maar twee kapstokjes. Enfin, dan maar 

opvouwen. Boodschappen gehaald. 

Daarna zijn we de Rua Boavista naar beneden afgelopen. In de zijstraten zijn geen restaurants. Vlak 

voor de rotonde met zuil hebben we in een chique rest. gegeten, toch goed en goedkoop. Fijne 

bediening. €40,- samen. €5,- fooi gegeven. Hapjes vooraf (schaaltjes met taling eitjes en 

zalmcreme  zw.  Olijven en vis met frietjes als diner. Ik had zalm en Joop sardientjes. Joop dronk cola 

en ik rode wijn.  

Buiten was het nog lekker warm.  Moe in bed gerold. 

      

 

 

 

Een mooi doorkijkje in het restaurant 

van onze eerste avond. Een chique 

restaurant, maar heel hartelijke 

bediening. Churrascão Gaucho, 

Avenida Boavista 313, Porto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kregen eerst allerlei hapjes, o.a. vreemde kleine 

eitjes (taling eitjes) rond een schaaltje zalmcrème. 
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Dag 2, vrijdag 8.9.2017  

 

Om 08.00u opgestaan. Veel verkeer en lawaai als er een of meer auto's langskomen. Vanmorgen was 

het eerst wat grauw. "Noorderdampen?" Volgens de tablet wordt het vandaag goed weer: 12u zon! 

Bolletjes in de oven gedaan op 90° en 1min. Heerlijk.  

In het centrum dronken we heerlijke koffie met een 

gebakje.  

 

 

 

 

 

 

Met de blauwe hop on hop off-bus zijn we naar Fort de São Francisco Xavier gereden. Oordopjes van 

de bus werkten niet. Daar hebben we gewandeld en een crêpe gegeten voordat we weer in een 

volgende bus stapten. Het 

strand stelt niet zoveel voor. 

Veel keien en zand met 

steentjes. Ze stinken ook bij 

eb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bus ging over de onderste van de dubbele brug, Luis I naar Vila Nova de Gaia. De bus moest door 

smalle straatjes en moest over een rotonde weer terug via de brug naar Porto. Later zijn we bij het 

gebouw, Casa da Musica, ontworpen door Rem Koolhaas, in een andere blauwe bus gestapt en hebben 

nogmaals een rondje gedaan met oordopjes die wel functioneerden. Weer over de onderste brug. De 

bovenste brug is voor de 

metro en voetgangers.  

 

 

 

 

Rondje tot Torre des 

Clericos. Nu weer naar 

huis en boodschappen 

meegenomen. Daarna 

met metro Lapa -

Trindade overgestapt op 

gele metro naar São 

Bento. Gegeten op plein. 

Niet zo'n kwaliteit als 

gisteren. Per metro terug 

naar appartement. 

Het was een mooie dag, temperatuur 22°C. Gezellige drukte in het centrum. 
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Dag 3, zaterdag 9.9.2017   

 

Vandaag om ± 08.00u opgestaan, 

gedoucht, ontbeten  en Marcado de 

Bolhão opgezocht. Viel tegen, wat 

eenvoudig en  rommelig, wat 

omgezworven. 

 

 

 

 

 

 

In de kerken werden diensten gehouden, dus snel eruit. De bovenstad met metro São Bolhão naar halte 

over de hoge brug genaamd “Jardim de Morra”. We hebben veel foto's van Porto gemaakt. We zijn 

over de hoge brug terug gewandeld. 

In straatje broodje 

varkens-/kippenvlees 

gegeten met cola. Via 

gemeentehuis naar huis. 

Eerst boodschappen 

gehaald. Moe 

thuisgekomen om ± 

16.00u. Stijgen en dalen. 

Er zijn veel zwervers in de 

parken. Vanmorgen bij het 

station geweest, foto's en 

film gemaakt van de 

mooie tegelwanden. 

 

 

 

Het was druk bij de balie 

voor de kaartjes. Andere keer 

terugkomen als het wat stiller 

is. 

's Middags weer langs 

geweest en toen hebben we 

kaartjes gekocht voor reis per 

trein naar Braga. De treinen 

gaan elk uur om kwart voor. 

In kerktuin geweest 

(kathedraal v. Porto) 

Vanmorgen was er een mis. 

Praça de Dom João I 

gymn.)  Lekker gegeten bij 

rest vlakbij rotonde Rua 

Boavista. 
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Dag 4, zondag 10.9.2017  
  
Goed geslapen. Beiden gedoucht, rustig ontbeten,  afgewassen 

en laat  via het winkeltje op de hoek een flesje cola gehaald. 

We zijn lopend naar Palazzo do Cristal gegaan. Viel erg 

tegen, het was gesloten.  Het zag er vervallen uit. Park was 

wel mooi, maar ook wat vergane glorie. Wel mooi uitzicht 

over de Douro en de plaats Porto. We hebben veel gelopen 

langs smalle steile paadjes naar beneden. Dit heeft mijn 

knieën geen goed 

gedaan. 

 

 

 

 

Daar koffie gedronken (langs tramrails en blik op het water. De 

trammetjes zaten propvol, we zijn dus niet opgestapt. Gelopen 

naar de brug Luis I.  

 

 

 

 

 

 

 

Op terras broodje ham J/kaas R 

gegeten met cola. Lekker. We hebben 

veel foto's gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de kade veel terrassen met de nodige 

parasols 

 

 

Met de kabelbaan naar bovenstad 

geweest. Kort maar leuk. Bij metro 

São Bento ingestapt naar Lapa. 

Boodschappen gedaan en thuis koffie 

gedronken. Joop voelde zich opeens koortsig, 

trillerig en ligt nu op bed 15.45u. Hij trilde toen hij 

met zijn pennetje op de tablet bezig was. Te veel  

gelopen, moe, geen druppel drank! Ja, hij is geen 30 meer, ik  

ga verder lezen. Hendrik Groen: "Pogingen iets van het leven te maken".  

Leuk boek over mensen in een bejaardenhuis 
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Dag 5, maandag 11.9.2017 

 
Joop is nog niet beter. Slap, dus ik ben 

vanmorgen alleen op pad gegaan. Met de 

metro van Lapa naar Trindade. Overgestapt 

naar de gele lijn richting Santo Ovidio. 

Uitgestapt bij halte João de  

Deus. Daar heb ik gewinkeld in groot 

warenhuis,  R. do  

Bonjardim 523,  daar heb ik een cd gekocht 

van Amalia Rodrigues: fadomuziek. Mooi 

voor als Joop een filmpje maakt van onze 

vakantie. Warenhuis viel tegen. Ik ben langs de 

brede laan met winkels gelopen, veel oude 

panden, zie foto. 

 

Vlak voor de brug Luis I heb 

ik koffie gedronken in het 

glazen restaurantje met 

mooi uitzicht op de brug 

en de Douro. 

 

Appjes gestuurd naar 

Joop, eerst gebeld, geen 

gehoor. Slaapt zeker, hij 

was nog koortsig toen ik 

wegging. Joop appte 

terug, het ging beter  

met  hem. Ik ben in 

metro gestapt en naar 

Halte Lapa gereden. In 

"ons"  winkeltje boodschappen gekocht. 

Joop zat aan de tafel, een goed 

teken.  Samen gegeten, toen samen naar 

halte Trindade daar hebben we het 

beroemde rest. Majestic Café gezien. 

Men moest in de rij wachten om binnen 

te komen. Ik heb alleen een foto van de 

pui gemaakt. Verder gelopen op terras 

cola gedronken. Bij station nagevraagd 

of het kaartje voor Braga op datum was. 

Gelukkig niet. We gaan nu morgen, de 

12e. Het blijft goed weer. Naar huis en 

weer meloen, jam, koekjes en 2 appels 

gekocht. Thuis wat gerust en toen had 

Joop een rest. uitgezocht vlakbij halte 

Trindade. Antunes.  Varkensknie besteld, 

vlees is Joop te vet. Doet hem denken aan 

vroeger thuis. Thuis gekomen hebben we 

koffie gedronken . Het is nu 21.30u en Joop gaat 

naar bed. Hij moet nog uitrusten, morgen wordt weer een drukke dag met de trein naar Braga. 
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Dag 6 Dinsdag 12.9.2017 

 

Om ong. 08.00u opgestaan en gedoucht. Joop heeft de tafel gedekt en daarna konden we eten. 

Alles rustig aan gedaan. We zijn met de trein vanaf 

station São Bento om 09.45u  naar Braga gegaan. 

Stoptrein, dus vele stops. Net buiten Porto mooi gezicht 

op metalen Maria Pia-brug. Foto's gemaakt. Om 10.56u 

arriveerden we in Braga. Bij een balie kreeg ik 

informatie over de hop.on.hop.off-bus. Hij kwam pas 

na ruim een half uur. We wachtten voor het station en 

er kwam een dame naar me toe die vroeg of er een bus 

kwam en wij daar ook op wachtten. Ze kwam met haar 

man uit Rusland. Vlakbij Moskou. De h.o.h.off -bus 

bracht ons naar de mooie kerk aan het uiterste eind v.h. 

kaartje.  

Dat was wel de moeite waard, toen zijn we de trappen 

naar beneden gelopen. Heel wat treden, het begon 

boven al wat vochtig te worden. Luchtvochtigheid 

73°  daarna weer een poos gewacht op h.o.h.off-bus. 

Het duurde een poos maar toen bracht de bus ons weer 

naar de grote fontein. Daar dronken we koffie en aten 

iets. Vanavond eten we een broodje thuis. Nog wat gewandeld in straatjes, in een kerk 

gekeken, foto genomen. Niets bijzonders. 

Teruggelopen naar bushalte waar 

we uit de h.o.h.off- bus waren 

gestapt. Geen gele bus gezien. 

Kwam niet, Joop vroeg een 

chauffeur van de  plaatselijke bus 

hoe/welke bus te nemen naar 

station. We konden meereizen met 

hem. Hij zou ons uitlaten bij de 

bushalte waar bus 87 zou komen. 

Deze zou ons naar het station 

brengen. Dat ging prima, na een 

kwartier kwam bus 87. Mooi op 

tijd voor een kop koffie bij een 

kiosk (2 grote koffie voor €1,65) 

ja dit had ik goed gehoord, waar 

vind je nog zo'n goedkoop koppie 

leut? Even voor vijf ging de trein naar Porto-Säo Bento waar hij om 19.10u aankwam. 

Sneltrein deze keer. Mooie dag, maar we hadden geen zin in nog meer kerken na de lange 

afdaling van de hoge kerk, Bom Jesus do Monte. We zijn nog even bij het winkeltje 

aangegaan voor melk, water en brood. Nu geen bolletjes maar casinobrood. Er was niets 

anders (meer). Thuis gekomen dronk Joop glas cola, ik een glas wijn. Daarna hebben we 

casinobrood gegeten. Na de afwas is Joop even gaan liggen en ik heb de tv geprobeerd. Kijk 

naar Portugees voetbal en nieuws dat dus nauwelijks te volgen is. Dan maar dagboek van 

vandaag typen op de tablet. Opslaan en doorsturen naar m'n e-mail. Joop is opgestaan en 

maakt nog een kopje koffie. De laatste de zakjes zijn nu op. Nog wat fruit. We zijn beiden 

moe. 
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Dag 7 Woensdag 13.9.2017  
Slecht geslapen, warm, gesnurk van Joop.  

Als de airco aanblijft wordt het koud en geeft lawaai. 

Rustig aan gedaan, ontbeten met meloen (honing). We zijn lopend naar de moderne toren van kerk in 

zijstraat van Rua Boavista naar beneden gelopen. We wilden op 

terrasje bij ’t water en de stopplaats van de oude tram nr. 1 

koffie drinken. Maar er kwam nr. 18, die gaat naar de 

bovenstad.  

We wilden nr. 1, die volgt de waterkant. Toen die 

eindelijk kwam, was die vol.  

 

Toch maar reguliere bus nr 500 naar brug genomen  

(een halte verder, politiebureau).  Het rode gedeelte 

was vroeger markt, nu theater, winkeltjes e.a. Viel 

tegen. We zijn lopend omhoog gegaan, via parkje naar 

terras op plein waar wel handwerk dingetjes op marktje 

werden verkocht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekker gegeten en gedronken. Toen weer naar beneden 

gelopen. Druk, dus niet in de boot op de Douro gegaan.  

We hebben nog heerlijk ijs gegeten en met  Canadese man 

gepraat. Het was warm weer, wel winderig.  

 

 

 

Zo om 15.00u zijn we vermoeid naar ons appartement gegaan;  

Metro São Bento – overstappen op station Trindade en dan richting Aeroporte tot Lapa.  

Dan is het een klein stukje tot ons app. We hebben nog even geslapen.    

Koffers gepakt; het is nu  22.30u en Joop ligt op bed en ik ga ook slapen. 
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Dag 8 Donderdag, 14.9.2017 

 

Vanmorgen zijn we om 05.15u opgestaan. Rustig ontbeten. We hadden gisteren de broodjes al 

gesmeerd voor vanmorgen. De koffers waren al gepakt. Met de metro (gele lijn naar 

Aeroporte) vanaf Lapa in een half uur naar het vliegveld. Drukke lijn om die tijd. Zo’n acht 

haltes, na de helft van de rit konden we zitten. We moesten met de roltrap drie etages 

omhoog. Koffie gedronken in de grote hal nadat we onze koffer hadden ingecheckt. Kleine 

koffer kon niet direct mee in de laadruimte. Konden ze daar niet zien of er ruimte voor was. 

(gratis). Het was buiten mistig, maar gelukkig klaarde het tegen de tijd dat het vliegtuig kwam 

op. Er kwamen meer vliegtuigen binnen en gingen stijgen. Dus dat kwam goed. Er was bij de 

douane een erg lange slinger, dus duurde die afhandeling lang. Toen konden we zitten 

wachten op ons vliegtuig. Toen we onze ticket lieten zien en vroegen of de kleine koffer mee 

kon in het grote ruim, kon dat. Dus Joop had alleen zijn tas met tablet en reispapieren. Ik 

alleen m’n suède tas. 

We vlogen iets later dan 09.25u, maar kwamen – door rugwind? – een kwartier eerder in 

Eindhoven aan dan gepland. Lang wachten op onze koffers. Ondertussen hebben we geplast. 

Ik moest nog zoeken naar m’n Ov-kaart. Zat in één van de toilettassen. Hè, hè. Joop in de 

stress en ik uiterlijk kalm. Naar de shuttlebus, die stond op een andere plek wegens 

werkzaamheden. Op het station hebben we nog koffie gedronken en een lekker broodje 

gegeten. Met de trein van 14.47u naar Groningen – Zuidhorn. Overstappen in Utrecht en 

Groningen. Henk had een appje gestuurd om te vragen hoe laat hij ons moest halen van het 

station in Zuidhorn. Ik heb hem terug geappt dat we in de trein van Groningen naar Zuidhorn 

zaten en dat die om 15.00 in Zuidhorn zou aankomen. Henk stond er al. Iedereen blij om 

elkaar weer te zien. Henk nodigde ons uit om morgenvroeg koffie te drinken, dan konden we 

weer wat bijpraten. Marie kreeg de Thuiszorg nog ’s avonds. De tijd weten ze nooit zo 

precies.  

Joop snelde naar het toilet en Henk hielp de koffers naar huis te dragen. Hem bedankt en tot 

morgen gezegd. We zijn blij weer thuis te zijn. Lectuur genoeg en lekker geslapen in ons 

eigen bed. Mooie vakantie met prachtig weer. Bij aankomst 28°C, later ±24°C. Dat was beter. 


