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Onze citytrip naar Gdansk  van 26 juni t/m 3 juli 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gezicht over Gdansk vanuit het reuzenrad 
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Dag 1 

 

 
Leeuwenfontein in Grobla II 

op de hoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
mooie klassieke muziek  in Mariacka 

(smalle straat met veel galerietjes en 

geveltjes, zie onder) 
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Verslag vakantie naar Danzig, Polen.   van  26 juni – 3 juli 2015 
 
Dag 1, vrijdag, 26 juni 
 

Henk en Marie brachten ons om 13.30u naar vliegveld Eelde. waar we om 14.10u waren. De koffer 

was al snel ingecheckt. 

Om 16.20u vertrok het vliegtuig.  Na een goede vlucht boven de 
wolken zagen we in Duitsland-Polen door de wolken een mooi 

landschap met hier en daar huizen. 

De piloot zette om 17.30u het vliegtuig mooi op de grond in 
Gdansk. De koffer kwam al snel op de band. Bij de 

informatiebalie hebben we een gratis plattegrond van Gdansk 

gehaald. 

Daarna heb ik 1000 Zł gepind. Bij de uitgang kwam al snel onze 
taxichauffeur die ons naar kantoor en appartement zou brengen. 

Wij hadden als adres Minogi 4 gelezen. Dit was fout. We reden 

via kantoor en kwamen er achter dat er verderop in ons papier stond Grobla II, 12/14 appt. 5.  
Opgelost. Ons appartement was nu vlakbij.  

 

 
Na wat spulletjes uitgepakt te hebben en een 

kopje Nescafé te hebben gedronken kochten 

we bij de buurtsuper om de hoek brood, 

boter, kaas, ham, fruit, koffie, melk, cola en 
water. Thuis hebben we een broodje en elk 

een ½ luxe  

broodje gegeten. 
 

De bezienswaardigheden liggen allemaal op 

loopafstand. We hebben een parkje voor het 
raam. 

 

 

 
 

 

Om 20.20u hebben we nog een 
rondje gelopen door diverse poorten 

naar het water, waar een oude boot, 

oude muren en een reuzenrad waren.  

Verder nog life muziek. 
Weer thuis gekomen moesten we 3 

dubbele trappen op. Goed voor onze 

conditie! 
Na koffie en wijn naar bed, doodmoe. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



4 

 

 

Dag 2 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

     Poort  (Brama) Świętojańska 
uitzicht vanuit ons raam St. Nicolaikerk 

 

 

  Neptunusbron in de  
Lange markt/Długa Targ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

de beroemde kraan aan boulevard 
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Dag 2, zaterdag, 27 juni 

 

Na ontbijt en de afwas hebben we rondgeslenterd in de buurt. Alles is dichtbij, er zijn wel 7 of 8 
poorten in verschillende maten. 

We hebben vanmorgen in het reuzenrad 

gezeten. We gingen 3 keer rond. Je had een 
prachtig gezicht over de stad. Mooie luchten. 

De moeite waard. 

 

In een andere buurtsuper dan gisteren deden 
we boodschappen, deze was nog dichterbij ons 

appartement. 

Er zijn al veel foto’s gemaakt door ons.  
We hebben thuis geluncht.  

Voor de Hallen hebben we bij een vrouw 

heerlijke eigengemaakte aardbeienjam 
gekocht. Er zat ook limoenrasp in.  

Op de markt zelf kochten we kersen en een 

kwart watermeloen. Heerlijk. 

Elke ochtend maakte Joop een fruithapje. 
 

Later slenterden we door gezellige straten dwars op de 

boulevard. Steeds door een poort. We hebben  
nog het historisch museum van Gdansk bezocht. Heel 

interessant. Mooie kamers met prachtig beschilderde 

plafonds.  

Ik heb de toren  van het museum nog beklommen.  
Een hele klim, waarbij ik wel eens dacht aan 

terugkeren. Er waren heel veel treden. Rustig gelopen, 

gelukkig waren de treden breed;  ik heb het gered.  

Mooie foto’s van de stad gemaakt. 

 

’s Avonds aten/dronken we aan de rustige kant 

van de boulevard bij rest. Fellini voor 162 Zł = € 

40,50  samen! Er zaten 4 Zwitsers naast onze tafel. 

Na nog een rondje wandelen waren we om 21.00u 

thuis. Alle batterijen van telefoons en foto-

toestellen aan de oplader gedaan. Om 23.00u 

lagen we op bed. 

 

 

 

 

uitzicht over 

Gdansk 
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Dag 3 

 

monument van de 

omgekomen haven- 

arbeiders, Gdansk 

 

 

  

                   Gouden Poort met toren  

             van historisch museum 

 

 

in het museum 

koffie met 

heerlijk gebak 

 

 

 

        de zilveren boom vlakbij de Gouden Poort 
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Dag 3, zondag, 28 juni 

 

Laat opgestaan, gedoucht. Joop heeft de tafel al gedekt en meloen voor ons gesneden. 

Na het eten naar Tourist Info. Daar kochten we een dagkaart voor het openbaar vervoer.  

We wilden naar de haven voor een rondrit over het havengebied waar Lech Walesa vroeger 

werkte. De oude loodsen waren al weg. Volgens de jonge man van het T.I. konden we er 

komen met tram 1,3,8 of 10. Daar zou om 11.00 en om 13.00u een toer over het haventerrein 

beginnen. Onze tram 3 ging echter bij een afslag naar links en toen we bij de tweede halte 

uitstapten moesten we over het spoor met een luchtbrug. Bij een mevrouw die er woonde 

vroeg ik waar we moesten wezen. Ze begreep ons niet, maar haar zoon werd er bij gehaald. 

die sprak ook geen Engels, maar we kwamen er wel uit. Ja, we 

moesten over de loopbrug en dan rechtsaf en steeds 

doorlopen. Uiteindelijk vonden we het nieuwe gebouw 

van het havenmuseum waar we de geschiedenis van 

de haven(opstand) en de oorlogstijd konden zien.  

     Het was een   

 groots opgezet, 

roestig gebouw.  Op 

het plein ernaast was 

een monument. 

Het was nog een heel gedoe 

om de ingang te vinden. We 

waren nu wel om het hele gebouw gelopen. 

Na ons bezoek aan het museum dronken we binnen nog 

heerlijke koffie met 

heerlijk, door eigen 

bakker gemaakt, karamel-kwarktaart. Er was een 

glazen lift in het gebouw, je had een mooi gezicht op 

het binnenplein dat mooi aangelegd was. 

met tram nr.8 terug tot even voor het centrum. Over 

de rommel/groentemarkt. Die was al dicht. Door met 

andere tram 8 tot aan station. Mooie façade. Het 

beeldje was vol met zwervers; dus nu geen foto 

genomen. Ansicht? Nog 1 halte met de tram; bij 

Poort uitgestapt. Op bankje de gekochte ronde koek 

met glazuur opgegeten. 

Długa Targ afgelopen. Geen kleine deegrol met 

figuurtjes te krijgen. Jammer; internet? Door naar huis via winkel voor fruit, melk en 

vleeswaren, Schwarzwälder Schinken. (Biedronka; 

bijtje)(in Szeroka) Thuis a.d. koffie.  Om 18.45u 

uit eten vlakbij onze poort (nr. 21) Eenvoudig 

maar goed. Biertje was heerlijk; buiten 

gezeten. Om 20.15u waren we weer thuis. 

Na koffie en wijntje naar bed. 
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Dag 4,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
monument ter nagedachtenis begin WO II – Westerplatte 

Joop wacht gedwee op z’n 

vrouw die weer de berg op moet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jan Heweliusz was een Duits-Pools astronoom      monument in park voor ons appartement 

en burgemeester van Danzig 
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Dag 4, maandag, 29 juni  

 

Vandaag zijn we per “antieke” boot naar de Westerplatte gevaren. De boot ligt langs de 

boulevard vlakbij het beroemde pakhuis. Zo’n 10 

minuten lopen vanaf het appartement. De vaart 

duurde 35 minuten. Om ± 10.00u vertrok de 

boot bij de grote (4 bogen) poort. Naam v.d. 

boot: “Gdynia”  We hebben veel foto’s 

gemaakt op de Westerplatte. Hier begon WO 

II. Duitsland viel Polen hier aan.  

 

Bunkers, gedenktekens en een pilaar 

herinneren hieraan. 

 

Om 12.35u gingen 

we met een andere 

boot terug. Nu 

hadden we een zanger aan boord die zeemansliedjes zong en zich 

begeleidde op de gitaar. 

Bij een Subway in de Lange Markt hebben we broodjes laten 

maken en op het terras opgegeten. 

Wat geslenterd en toen naar huis. Koffie gemaakt, de filterzakjes 

die in het kastje lagen zijn te klein; fruit gegeten.  Daarna naar 

station gelopen. Foto gemaakt van beeldengroep voor het station en 

van station zelf. Mooi gebouw. Op de beeldengroep zaten vaak 

zwervers. 

 

In de 

ondergrondse 

gang hebben 

we kaartjes 

gekocht voor 

de tram voor 

Sopot, 

dinsdag. 

Een enkeltje kost Zł 4,- p.p. = € 1,00. 

 

We trakteerden ons op een softijs en na 

een boodschapje gingen we naar huis. 

Koffie gemaakt, gedronken en om ± 

19.00u naar Długi Targ = Lange markt. 

Vlakbij de viervoudige poorten (Groene Poort) aten we heerlijk in het Steakhouse. 

Bij de poort (stadskant stond reclame van Jan Vanriet = Belgische schilder/dichter. 

Thuis laadden we de batterijen weer op en dronken koffie met heerlijk schuimgebak dat we 

bij een bakkertje gekocht hadden. 

 

We hebben 12 kaartjes geschreven en in de bus gedaan om de hoek. (kwamen 1 week later 

aan) We hebben in de Hallen nog 2 onderbroeken gekocht voor Joop; samen 20 Zł = € 5,-. 

Het was weer een mooie dag, goed weer zo’n 22ºC, steeds zonder vest gelopen. 
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Dag 5 

 

 

 
 

Begin van de promenade in Sopot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Regina bij beeldengroep station Gdansk 

 

 

  

 

 

 
 

fotograaf Joop neemt kiekje van de molen 

 

 

 

 

 
Joop in een park op weg 
van de  Hallen naar huis 
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Dag 5, dinsdag, 30 juni 

Vanmorgen zijn we met de trein (ICC) naar SOPOT gereisd. Het was een mooi ritje. We 

moesten een stukje lopen naar de hoofdstraat. Daar dronken we koffie bij Subway. Nog even 

binnengewipt bij een kerk; mooi glas-in-lood.  

 

Verder gelopen naar de pier. Deze is van hout, lijkt iets op 

die in Scheveningen. We hebben veel foto’s genomen op 

en bij de “pier”. Joop wou graag een warme wafel met 

kersen en slagroom, nou dat smaakte heerlijk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teruggelopen naar het 

station; kaartje gekocht – 

moesten een eindje omlopen om bij een loket te 

komen. Enkeltje 4Zł = € 1,-. 

 

Bij het station van Gdansk heeft een mevrouw nog een foto van mij genomen bij de 

beeldengroep. De groep was eindelijk “leeg” (geen zwervers), toen ging zij zitten en heb ik 

haar gevraagd of ze een foto van mij wilde nemen. 

 

 

Via een mooie route liepen we naar huis. Foto’s genomen; onderweg  kom je steeds iets 

nieuws tegen. B.v. fontein bij oud gebouw waar kinderen en 

honden doorheen liepen ter afkoeling. Dus ook aan de 

rechterkant van ons appartement zijn mooie plekjes. 

Thuis gekomen hebben we even gerust; daarna 

gingen we via de Lange Markt naar de brug bij de 

Groene Poort. Daar maakten we nog een foto van 

een kerk. Terug naar Oude Centrum waar we 

vlakbij de fontein hebben gegeten met een Pools 

biertje. Om ± 21.00u waren we thuis; alle 

batterijen weer aan de oplader. Nu, ± 22.00u zijn 

we aan de wijn. Ik ga zo naar bed, heb de 

afgelopen nacht slecht geslapen. Het was warm, 

kon niet in slaap komen. Dekbedden zijn te dik. 

Morgen gaan we naar Galeria Balticka, een beetje 

rondneuzen. 

We hebben af en toe geappt met Brigitta en Yvonne. v.v. 
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Dag 6 

 

 
De Hallen, markt voor groente, vlees 

kleding etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          vakwerkhuis 

          bij park 

 

 

 

 

 

 

 
               station 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           St. George’s 
                 Hall 

          bij Gouden P. 

standbeeld bij Pools  
Baltisch Philharmie gebouw 
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Dag 6, woensdag, 1 juli  

 

Vandaag na douchen/haar wassen/ontbijten per tram naar Galeria Balticka per tram. Kaarten 

gekocht in onderdoorgang bij ’t spoor 3 Zł p. kaartje. We kochten gelijk 4 stuk (heen/terug) 

We dronken heerlijke koffie in Gal. Bal. Er zat een heerlijk “koekje” bij. We hebben wat 

gesnuffeld, Joop heeft zich – in het Engels – laten voorlichten over een Samsung S6 telefoon. 

Ook keken we naar een wasmachine en oven.  

Met de tram terug, drie haltes te laat uitgestapt omdat Joop dacht dat we er nog niet waren! Na 

drie haltes stapten we uit en gingen met de eerste gelegenheid terug tot aan de Poorten. We 

liepen door die poorten; één ervan had een museum over vroeger tijden, b.v. gevangenis. 

 

Bij Subway namen we weer een broodje gezond met 

een behoorlijke beker koffie en koek (koffie alleen was 

duurder dan met koek) en keken toe hoe de piraat 

mensen overreedde om met zijn papegaai op de foto te 

gaan (tegen betaling natuurlijk). 

Nog een ansicht gekocht bij postkantoor  met zegel om 

naar Harry en Yvonne te sturen naar Zweden.  

thuis ontvingen we een appje van Yvonne; hittegolf in 

Onderdendam!  

 

Thuis gekomen aten we een broodje en wilden we de 

“koeken” die we in Sopot kochten opeten. Het bleken 

kaasjes te zijn. Niet erg lekker; enfin als broodbeleg 

ging het.  

 

 

 

We zijn weer naar de boulevard gelopen en namen 

het pontje – à la de Käthe in Eberbach – naar de 

overkant naar de haven. ± 5min. varen, 

kosten: 1,50Zł.  Daar hebben we wat rondgelopen. 

Joop heeft nog foto’s genomen bij een muziek-

/evenementengebouw.  

 

 

Thuis gekomen ging Joop op de bank rusten en ik pakte m’n e-boek. 
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Dag 7 

 

 

Ons uitstapje naar de vestingen 

van Gdansk 

 

 

 

 

 

 

 

 

veel natuurschoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stilte vlakbij de drukke stad       Mooie beeldenpartij in oud gebouw met 

winkeltjes; nieuw, nog niet volledig 

bezet. 
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Dag 7, donderdag, 2 juli 

 

Gedoucht, ontbeten met meloen na. Joop is goed in het blokjes snijden. 

Vanmorgen naar bastions gelopen. Een beste tippel! Via de Poort bij onze straat – Brama 

Swiełojanska – en de boulevard, het water volgen. Aan de overkant waren vele pakhuizen 

(waar het reuzenrad staat), sommige gerenoveerd. We gingen de laatste brug over (water 

stopt)  Hier is nieuwbouw. Ik heb nog even in een oud gebouwtje gevraagd waar de bastions 

waren. Geen bordjes. We kwamen er met een beetje Engels uit. Behulpzame dames en het 

was vlakbij. We volgden het kanaal, hierlangs stonden wat luxere appartement flats met ruime 

balkons. We kwamen eerst langs een rustig stukje met oude sluis en de bastions. Je kon op de 

dijk en onderaan de dijk lopen/fietsen. We hebben veel foto’s genomen na een lange 

wandeling over twee bastionstukken.  

Na het 3
e
 liepen 

we via oude, 

gore straten met 

grijze flats (wat 

unheimisch 

aandoend). We 

kwamen weer 

uit op de drukke 

dubbele weg. Er 

onder door via 

tunnel, zoals op 

de heenweg. En 

waar kwamen we uit: bij de kerk met de grote poster van de Poolse paus. We zagen toen ook 

al gauw het reuzenrad. Linksaf naar de brug en de Groene Poort. Naar huis gelopen, koffie 

gedronken, broodje gegeten. Na de afwas nog even naar de “hal” gelopen. Bij de “molen” 

langs, naar station. Op bankje op perron in de schaduw hebben we wat gedronken. In de 

schuur bij park met standbeeld van Via de bakker gegaan en wat lekkers voor de laatste avond 

hier gekocht.  

 

We hebben ’s avonds weer in het T-bonesteak restaurant gegeten. Het was heerlijk. Geen 

toetje, we hadden ons gebak dat op ons wachtte. Onder de Groene Poort gelopen en toen 

kwam er net een optocht van mannen/vrouwen in oude klederdrachten aangelopen. Ik had 

alleen m’n telefoon mee, dus toch nog foto’s. 

 

Thuis kwamen er weer wat appjes van 

de dochters binnen, even beantwoord. 

Alles was daar goed. 

Harry, Yvonne en Sascha gaan morgen 

op weg naar Ludvika in Zweden. 

 

Niet te laat naar bed, morgen vliegen 

we weer naar Airport Eelde. 
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Dag 8, vrijdag,   3 juli 

 

We hebben de koffers netjes gepakt en daarna zijn we nog even via de Poort in onze straat en 

de boulevard gewandeld. Het was nog heerlijk rustig. 

We kochten nog 2 bolletjes, ½ l melk bij het kleine winkeltje in Grobla II; we hadden nog een 

klein restje brood en beleg.  

Om 11.00u hebben we ons galgenmaal genuttigd en na de afwas waren we er klaar voor. 

De chauffeur/kantoorklerk van het verhuurbedrijf Grand Tourist was om 12.00u aan de weg, 

waar wij al klaar stonden. We hadden goed kontakt met hem. Hij sprak behoorlijk Engels. 

Het was mooi weer en we hadden onderweg hele gesprekken over Polen en de situatie in/met 

Griekenland. We waren zo bij het vliegveld. We betaalden weer 100 Zł.  

In de rustige hal konden we zo doorlopen in de sleuf naar de wachtkamer. We moesten gelijk 

door en kwamen al bij de douane; vreemd…. ja dat bleek wel toen we onze spullen op de 

band hadden gelegd. De grote koffer (die ingecheckt had moeten worden) moest open en m’n 

zakmes en Joop z’n spanningzoeker moesten eruit. Wat bleek nou. We hadden eerst de grote 

koffer moeten inchecken, toen de dame ons dat uiteindelijk duidelijk kon maken ging een 

lichtje bij ons op. We moesten alles weer zo inpakken dat de koffer weer dicht ging en toen 

mochten we weer teruglopen en aan een verdere balie in de hal de koffer inchecken. Gelukkig 

was er geen hectiek. We waren de koffer zo kwijt en konden weer de gang door naar de 

douane. Nu ging er een piep af toen ik onder het poortje doorliep. Ik werd gefouilleerd. Niets 

natuurlijk. Joop hoefde nu zijn broekriem niet af. De eerste keer wel. Zo willekeurig is dat! 

 

Nog zo’n twee uurtjes wachten en toen konden we aan boord. na een goede vlucht kwamen 

we aan in Eelde. Het duurde even voor we onze koffers hadden. toen door de douane, niets 

aan te geven, dus konden we gewoon doorlopen. 

We zagen Henk en Marie niet gelijk, dus ben ik even teruggelopen de hal in. Daar zag ik 

Henk aan de muurkant zitten. Hij had ons niet voorbij zien lopen en Marie kwam toen net uit 

de gang die van het restaurant komt. Allemaal blij elkaar weer te zien. 

Henk reed ons goed naar huis, Marie zette koffie, wij begroetten Juul en kwamen even bij. 

 

Einde van een mooie korte vakantie in een prachtige stad met alles binnen handbereik. 

 

 

 

 


