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Verslag fietsvakantie Regina – Carla langs de Moezel; 
2 – 8 juli 2014. Met PRC – Dalstra. 
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Dag 1. Dinsdag 2 juli  Leek – Thionville per bus 
Carla kwam maandagmiddag 1 juli bij ons. We hebben samen warm gegeten en ze sliep bij ons.  
Joop bracht ons dinsdagmorgen  2 juli om 07.00u naar Leek, de bushalte naar Groningen toe 
(afslag 34 ri Gron). (ik dacht dat we bij het Transferium afrit Leek – naar Groningen moesten 
staan. De bus kwam en reed door. We volgden hem naar de bushalte waar we gewoonlijk 
arriveren als we vanuit het zuiden thuiskomen. Het inladen van de fietsen van de andere dames 
vergde nogal wat tijd. Wij hadden fietsen gehuurd; die stonden al in de bus. Verder ging het naar 
het Transferium te Hoogkerk, Hotel Faber, Hoogezand en ‘t station Winschoten.  In totaal 35 
dames o.l.v. Wobbie Krijger en Rikje Medema. Het was voor velen een feest der herkenning. 
 
Onze eerste pauze was in Emsbüren, de 
tuinen/kwekerij. Op weg naar het restaurant 
zagen we een voorstelling van “opa leest 
boek”; “kind en zogende poes”. We kregen 
er koffie met gebak. We maakten foto’s van 
vlinders in een tuinhuisje in nieuwbouw 
gedeelte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hadden onderweg af en toe een buitje. Om 12.15u vertrokken we naar Oberhausen ; het was 
weer droog. Carla en ik hebben een hazeslaapje gedaan in de bus. 
We namen nog foto’s van de hoogovens in 
Oberhausen. 
De zon schijnt, het is bewolkt. 
Om 14.15u bereikten we afslag Ohligser Heide 
bij Köln. De zon schijnt en er zijn wat wolkjes. 
We hebben ons lunchpakketje op: 2 belegde 
witte bolletjes met ham/kaas + appel + pakje hv 
melk. Heerlijk en gezond. 
Om 19.15u bereikten we ons hotel in 
Thionville, achteraf  in een industriegebied.  
Carla en ik slapen in een breed 2-persoons bed, 
sobere kamer.  Om 20.00u dineren we. Na het 
diner hebben Carla en ik een wandelingetje gemaakt voor de spijsvertering. Het gebouw naast ons 
hotel had rode verlichting, we dachten al dat we moesten bijverdienen, maar het bleek een 
Western steakhouse te zijn.  
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Dag 2. Donderdag, 3 juli Thionville – Wincheringen, ± 44 km. 
 
De eerste fietstocht ging van Thionville naar Wincheringen ± 54 km. 
Elke morgen moesten we om 07.30u ontbijten. Er was een goed ontbijtbuffet. 
Om 08.30u vertrokken we elke ochtend met de 
fietsen in de bus. Hier vertrokken we vanaf het 
station te Thionville. Het was de eerste keer dat 
we onze fietsen op maat moesten maken, d.w.z. 
de sturen weer recht en goed vastzetten. Verder 
hielpen we Dick, onze chauffeur, om de fietsen 
uit de kar te halen.  

 
 
De zadels 
moesten soms 
even 
hoger/lager. Wat een geluk dat onze vrouwen meestal erg handig 
waren; ieder deed wat zij kon. 
Om 09.30u zaten we op de fiets en reden via de Chemin de la 
Moselle richting Apach volgens aparte bordjes (zie foto hier 
boven)  
 
Het was prachtig weer, het zou tot zo’n 33ºC worden, dus pet op 
en goed insmeren. De fietspaden waren mooi en voerden ons 
langs de Moezel. Alles stond duidelijk aangegeven. Soms fietsten 
we links dan weer rechts van het spoor tot Wincheringen. 

 
Het duurde wel even voor we ergens aan 
konden voor een kop koffie of iets anders. 
Carla en ik dronken een heerlijke cappuccino 
bij een restaurant aan het water. We moesten 
de koffie zelf van binnen halen, ze had geen 
bediening, vrije dag of zo.   
 
Bij Wincheringen stond de bus bij het station. 
We hielpen Dick de fietsen weer in de 
aanhanger te tillen door onze sturen los te 
draaien, dwars weer vast te zetten. Dick 
maakte ze zelf op een speciale manier vast. De 
fietstassen moesten in de bus (onderin of onder je bank).  Toen ik m’n fiets wou optillen werd ik 
geprikt door een wesp die net onder m’n broekspijp zat. Hij raakte in paniek en ik wist niet hoe 
gauw ik m’n fiets moest overdragen aan iemand anders om mijn prikken uit te zuigen en te deppen 
met de spullen in m’n ehbo-tasje die ik glukkig bij me had. Even rustig in de bus heb ik mezelf  2x 
“behandeld”.  Resultaat: geen dikke knie, alleen een paar dagen jeuk aan m’n (6) plekjes. Nu naar 
ons hotel: goed hotel, we kregen de reservesleutels. De originele waren zoek.  Prachtige kamer, 
mooie douche en prima eten. Na het eten zijn we naar de Moezel gewandeld. Rondje. Op het 
terras v.h. hotel dronken we een Radler (lekker) met andere dames v.d. groep. 
Om 22.50u sliep Carla al en ik leg nu ook mijn pen weg om te slapen. Apps gaan niet weg. 
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Dag 3. Vrijdag, 4 juli  Wincheringen – Trier  ± 30 km. 
 
Om 06.45u ging de wekker. Ik heb heerlijk geslapen.Vanaf  07.30u konden we 
ontbijten en om 08.30u gingen we met de bus naar het station – de parkeerplaats bij het station. 
Om 09.30u kwamen we er aan en om 10.00u reden we per fiets naar Trier. Het was weer mooi 

weer en we genoten van de natuur al fietsend aan de 
oever van de Moezel, die behoorlijke bochten maakt 
waardoor je extra kilometers fietst. We fietsten tussen 
de Moezel en het spoor. Je kon niet verdwalen. In 
Duitsland hebben ze andere bordjes om het fietspad 
aan te duiden. Af en toe hebben we even gepauzeerd/ 
We hadden goede lunch-pakketjes meegekregen. 
2 Bolletjes (ham + jonge kaas) 1 flesje Apfel-sprudel 
+ flesje 
water + 

nectarine (keihard). Die laatste hebben we 
meegenomen naar het hotel, dagen later nog steeds 
niet te eten. 

 
 
 
 
 
We moesten ook nog over met een pontje.  Om 
13.30u moesten we bij de opstapplaats zijn. Dick 
zou voorop rijden en ons naar het plein brengen in 
Trier om een rit met een treintje te maken door 
centrum Trier. Het laatste stuk door het centrum 
ging lopend, wat voor veel van de groep erg 
vermoeiend was. De fietsen konden we stallen in 

een kelder bij de Porta Nigra. Wobbie betaalde dit ineens. Na de rit in het treintje – die tegenviel 
(het regende wat) – hadden we vrije tijd. We moesten om half vier terug zijn bij de fietsenstalling. 
Omdat het sputterde gingen we niet ver weg. We hebben een heerlijke ijscoupe gehad op een 
terras. De winkels zijn overal gelijk, dus niets gekocht.  
Om 16.15u vertrokken we van de fietsenstalling met Dick voorop en Wobbie achteraan, op weg 
naar de bus die bij de McDonald stond. Oppassen met fiets-/looppad en het drukke verkeer. 
Om ± 18.00u waren 
we in het hotel en 
konden ons nog 
lekker douchen voor 
het diner. Dit was 
heerlijk: kipfilet, 
witte rijst met 
kerrysaus en sla van 
het buffet. We 
kregen Rote Grütze 
met Vanillecrème na. Om ± 22.00u dronken we op het terras nog even een Radler (ook al bij het 
diner) heerlijk! Om 22.30u zijn we naar onze kamer gegaan; Carla sliep gelijk. Ik heb tijdens het 
douchen wat kleren gewassen.  T.o. ons hotel (hotel Wein) is een Sparkasse, toeval? 
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Dag 4. Zaterdag, 5 juli. Trier – Leiwen  ± 35 km. 
 
Om 06.50u opgestaan en om 07.30u konden we aanschuiven en van een heerlijk ontbijt genieten. 
Müesli en bolletjes, koffie/thee. We kregen weer een prima lunchpakket mee. o.a. bolletjes + 
flesje water en Apfelschorle. Om 08.30u stond de bus weer klaar om ons naar Mettlach te brengen. 
Het is bewolkt en ± ºC. Vandaag gaan we de 
fabriek/museum van Villeroy & Boch 
bekijken. We dronken er koffie en aten een 
heerlijk stuk Käsekuchen in een rijk betegeld 
restaurant. Carla en ik zijn niet naar de film 
over de firma V&B geweest. Buiten regende 

het nu flink. 
We hebben 
wat 
gewandeld 
door een 
parkje met 
ruïne en 
beeld  en vogel met beschilderde muren. 
Ook nog gewinkeld; ik heb nog 2 kersthangers gekocht, een 
“doosje” en een hartje met lawaai. We zaten al om 12.00u bij 
Dick in de bus. Om 12.30u waren we compleet en reden naar de P 
in Trier . Na 
weer een half 
uur fietsen op 
maat maken 

bleek na een poosje rijden dat mijn stuur 
instabiel was en scheef! Alles weer beter 
vastgeschroefd , de regenpakken aan, fleece 
eronder. Het was af en toe droog. Het was een 
mooie route, soms wat raadselachtig. Wij en 
anderen reden weleens fout. Het laatste stuk van 
Thörnich via Köwerich was flink heuvelig en 

links en 
rechts veel 
Rebstöcke. Vanaf Köwerich weer langs de Moesel en redelijk 
vlak. Hier waren veel Biergärten van particulieren. Wij waren 
als eerste met Adri Kool en Mettie Timmer bij ons hotel.  
 
De garagedeur zou openstaan voor alle fietsen, maar was nog 
dicht; we hebben onze fietsen in een andere garage onder het 
hotel gezet. We hebben alvast een drankje genomen en ons 
opgefrist. Om 19.30u hebben we allen heerlijk gegeten. 

Lekker vlees, patatjes, sla v.h. buffet en chocoladepudding met slagroom na.  
 
Om 21.30u gingen we naar de kelder waar we op een groot scherm konden kijken naar de 
voetbalwedstrijd Nederland-Costa Rica. In de pauze was het nog 0-0. Er werd vlakbij ons stevig 
gerookt en Carla en ik gingen maar naar boven en keken op de kamer verder. Eindstand 1-0 Ned. 
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Dag 5. Zondag, 6 juli.  Leiwen – Traben-Trarbach. ± 53 km. 
 
Na het ontbijt, weer v.a. 07.30u, tanden 
poetsen gingen we naar de garage om 
onze fietsen te halen. Om  ± 09.00u 
vertrokken we fietsend naar Bernkastel-
Kües. Weer een mooie route; we 
hebben koffie met gebak bij een fraai 
restaurant langs de Moezel gehad.  
We kregen af en toe een helling voor de 
kiezen, maar Carla en ik konden dit 
goed aan op onze sportfietsen. 
We zagen aan de andere kant van de 
oever de rijen wijnstruiken waar al 
mooie trosjes druiven aan zaten. 
 
 

 
We moesten om 15.30u in Traben-
Trarbach bij de oever zijn. De bus 
stond er al en we kregen een rond-
leiding o.l.v. een gids in een 
wijnkelder,; het was niet zo interes-
sant. Daarna gingen we groepsgewijs 
door wat straatjes naar een wijn-
proeverij. Carla, Eelkje v.d. Berg - die 
slecht ter been was - en ik gingen op 
een bankje zitten. Eefje was eerder die 
week 

gevallen op haar kin en elleboog. Het duurde echter lang voor 
iedereen weer terug was. En het was heet. Ik heb nog foto’s 
gemaakt van een antieke tractor. Het ding had een hoop lawaai en 
kwam 2x langs, zodat ik em nog kon “pakken”. 

Alle fietsen weer in de bus en samen naar ons 
hotel in Poltersdorf. We werden in de bus 
verwelkomt door de jonge eigenaar met een 
glaasje witte wijn. Het glas mochten we houden. 
We namen op het terras nog een glas witte wijn 
en weer een tijdens het diner. Als toetje een 
heerlijke bavarois. Ik heb nog een 
doorschijnende “edel”stenen hanger gekocht in 
een kunstwinkeltje in een achteraf straatje in 
Bernkastel-Kües. De man had geen kleinere 
steentjes voor oorbellen. Misschien in Cochem? 
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Dag 6. Maandag, 7 juli.  Traben-Trarbach – Poltersdorf. ± 45 km. 
 
Na het ontbijt bracht Dick ons per bus terug naar Traben 
– Trarbach. Vandaar moesten we fietsen naar ons hotel 
in Poltersdorf.De natuur wordt hier steeds mooier en het 
landschap wisselender. Er liggen meer dorpjes langs de 
Moezel en heel veel camper- en andere gewone 
campings. Ook voerde de route over een smal weggetje 
met links en rechts wijnvelden. Er was iemand de 
wijnstruiken aan het bijsnoeien met een smalle tractor, 
maarmee hij gelijktijdig een struik links/rechts en van 
boven snoeide. 

We 

We hebben onderweg bij een 
Belgische madame en haar 
Duitse man koffie met 
Apfelstrudel gehad. Heerlijk. 
Ze verkocht wel 100 stuks per 
dag.  
Ze hadden een eenvoudig terras 
en goede bediening; uitzicht op 
de Moezel. 

 
 

Hier een dorpje met op 
de achtergrond een 
lappendeken van wijn-
velden. Het is hard 
werken voor die 
wijnboeren. 

 
 
. 
  
 
 
Onderweg maakten we nog foto’s van een in het water 
spugend oud baasje. Het viel niet mee om de 
“spuugbaan” te pakken te krijgen. Het is Carla gelukt.  
 
 
 
 

Bij Bullay gingen we over de ijzeren brug. Het 
“fietspad” lag naast de weg, we reden tussen de 
ijzeren pilaren en het reling van de brug.  
In St. Aldegund liepen we nog even binnen in de 
Pfarrkirche a/d/ Moezel. 
Even voorbij Poltersdorf gingen we met het pontje 
over naar ons hotel.  
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Dag 7. Dinsdag 8 juli. Poltersdorf – Cochem  
 
Na een goed ontbijt gaan we allen per bus naar Cochem. We zouden de 10 km naar Cochem 
fietsen, maar het heeft de hele nacht geregend en het regent nog steeds. Het is niet verantwoord te 
fietsen met de hellinkjes. We moeten geen ongelukken de laatste dag.  
De fietsen in de bus, evenals de koffers en fietstassen; alles op volgorde zodat de koffers van 
Winschoten vooraan lagen, dan Hoogezand, Hoogkerk en daarna Leek. 

We kregen weer een goed lunchpakket mee en toen op 
naar Cochem. 
Daar hebben we in de regen gewinkeld; ik heb nog 2 
kleine bijpassende steentjes gekocht voor bij m’n hanger 
à € 1,00. Carla kocht nog een soepele kussenrol met een 
set hoezen in een textielwinkel. Ze had er in het hotel 
heerlijk op geslapen; hopelijk bevalt deze rol haar goed. 
 

 
 
 
 

          Ter afsluiting nog even een cappuccino mit Kuchen. 
 
Om ± 12.00u gingen we weer de bus in op weg naar Ibbenbüren. Het was druk op de wegen. 
We waren er om ± 17.00u. Het was voor Dick even zoeken voor hij het restaurant kon vinden. Na 

een keer vragen lukte het. In Ibbenbüren kregen 
we nog een heerlijk diner en daarna ging het via 
de Duitse snelweg naar Winschoten, fietsen 
uitladen etc. Hoogezand, fietsen uitladen, 
Hoogkerk, Transferium, fietsen…. en toen 
Leek.We kwamen om 23.00u in Leek aan.  Joop 
stond al op ons te wachten. We hoefden alleen 
mijn koffer uit de buik van de bus te halen. 
Carla haar koffer en onze andere spullen 
stonden achterin de bus. We hadden alles bij 
elkaar gezet zodat we het in één keer konden 
pakken.  
 
 


