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Verslag vakantie  Malaga 2014   (30 september t/m 9 oktober) 
  
Dag 1; dinsdag, 30 september – vlucht  
 
Henk en Marie Rass brachten ons om 00.45u naar het Groninger station. 
Dar moesten we tot 02.15u wachten op onze PublicExpress bus. De stationshalte is ’s nachts 
blijkbaar gesloten. Er gingen meer mensen mee naar Bremen. In Oldenburg stapten ook nog 
mensen op. 
Om 05.00u waren we op tijd op Airport Bremen . Er stond al een lange rij om de koffers in te 
checken. Het vliegtuig is vol. Joop moest opnieuw door het poortje. Ik moest eerst, dus ging 
hij terug en toen ging de pieper af. Enfin, weet hij ook eens hoe het is om apart te worden 
bestreken met een detector, ha ha. Toen bleek ook nog dat hij nog sleutels en z’n beursje met 
kleingeld was vergeten in een bakje te doen. 
We hadden een goede vlucht boven de wolken. 
Het duurde lang voor de koffers kwamen. Onze en meerdere grote handbagage moesten 
(gratis) in het laadruim omdat de ruimte boven de zitplaatsen al vol was. 
Ik heb direct met Emy gebeld dat we geland waren. Toen per bus naar het centrum van 
Malaga. Weer met Emy gebeld dat we in het centrum waren en per taxi (€ 10,-) naar Jinetes 
13 gingen. Genoeg taxi’s.  
Emy stond op ons te wachten. Nadat ze ons alles 
getoond had en wij de koffers hadden uitgepakt 
zijn we naar de markt en pleinen gewandeld. Bij 
het VVV bij de haven hebben we gevraagd om 
een plattegrond van Malaga. Was er niet. In een 

boekwinkel kochten we een uitgebreide 
plattegrond van Malaga en gedeelte centrum. 
Later vroegen we bij het VVV om uitstapjes 
naar Cordoba etc. We werden verwezen naar 
een reisbureau vlakbij. Bij Julia boekten we 
een dagtrip 
naar Córdoba 

op 2 oktober. Granada was vol (het Alhambra) ook bij een 
ander reisbureau was deze reis vol. Sevilla geboekt voor 8 
september bij een ander reisbureau. De mensen spraken goed 
engels en waren zeer hulpvaardig.  
We hebben nog boodschappen gedaan bij een buurtsuper, 
wijn, melk, water, cola en jam. Boter in kuipje en chorizo 
kochten we in een klein winkeltje vlakbij de opgraving. 
 Na ons te hebben opgefrist en omgekleed hebben we gegeten 
op een groot plein met standbeeld van Picasso en “naald”. Het 
eten was niets bijzonders voor € 46,20. 
Thuis dronken we nog een wijntje en om 22.30u ging Joop 
naar bed. Ik heb eerst in mijn dagboek geschreven. 
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Dag 2; woensdag, 1 oktober – Malaga  eerste verkenning 
 
Om 09.40u wakker geworden, gedoucht en ontbeten. We zijn lopend naar het centrum gegaan 
om de opstapplaatsen van de “hop-on-hop-off-bus” te vinden. Deze is o.a. vlak bij de haven. 
Daarna zijn we de berg naar het Castillo de Gibralfaro 
opgelopen. Een hele tippel, maar Joop sloeg zich er dapper 
door.  Het was ook nog behoorlijk heet weer. Maar het 
uitzicht over de stad en de Middellandse Zee maakte alles 
goed. We hebben nog met Nederlanders uit Eindhoven 
gepraat boven op de burcht.  Op het plein bij de opgravingen 
hebben we nog cola gedronken en gamba’s/tapas gegeten.  
De gamba’s zijn moeilijk te pellen/eten.  

 
 
 
 
 
 
 
(één van de oudste Romeinse theaters 
van Spanje. Het zou al in de eerste 
eeuw voor Christus zijn gebouwd (ten 
tijde van keizer Augustus) en gebruikt 
zijn tot de derde eeuw. Tot op de dag 
van vandaag worden er nog nieuwe 
gebruiksvoorwerpen uit de Romeinse 
tijd op deze locatie ontdekt.) 

 
Vanwege de siësta hebben we om 17.00u boodschappen gedaan. Daarna hebben we op het 
muurtje bij het Teatro onze kaartjes geschreven.  
 
Terug naar ons appartement, daar hebben we even 
genoten van onze cappuccino. Hier konden we ook onze 
apps lezen en beantwoorden. (apps van Yv; Br; P; 
Amber.) Daarna kochten we nog fruit bij een klein 
winkeltje. ( ½ watermeloen, 2 Royal Gala appels, 2 
nectarines) We hebben ’s avonds gegeten in het centrum. 
Entrecote/beefstuk, gefrituurde aardappelschijfjes. 
Lekker, maar niet erg heet. 
We hebben de wekker gezet op 06.45u. We sliepen zo. 
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Dag 3; donderdag, 2 oktober – Córdoba  
 
Om 06.40u wakker geworden voor de wekker. Gedoucht, ’s nachts was het heet. 
Joop dekte de tafel en roosterde de broodjes. Ik vulde de flessen water uit de 1 ½ l fles terwijl 
Joop douchte. Na het ontbijt afgewassen. Om 07.40u stonden we op de stoel en toen kwam de 
taxi er al aan, die reed ons in 10 minuten naar Av. Andalucia, bij Barclays Bank, bushalte 11. 
Er stonden nog meer mensen uit o.a. Dl, GB, USA en franstaligen. Om 08.35u reden we naar 
Córdoba. Onderweg 
hadden we een plaspauze 
in Hoji Blanca van 09.05-
09.35u. Lange rijen bij de 
damestoiletten. Eerst maar 
even koffie gekocht en 
daarna kon ik zo naar het 
toilet. We waren om 
10.40u in Córdoba tot 
15.30u. Wij hebben ons 
aangesloten bij de 
Engelstalige gids. We 
hebben veel gezien/gehoord over Mesquita de Córdoba. 
 
 Imposant met al die zuilen.  

Wat een rijkdom vroeger; eerst was het Moors later katholiek, steeds werd er weer uitgebreid 
maar wel in de oude stijl. We hadden vrije tijd en hebben gewandeld door nauwe straatjes. 
Ergens gegeten en gedronken en om bijna 15.30u waren we weer bij de bus. 
 

Weer een mooie rit terug; we hadden 
zonnig, warm weer. ± 28ºC. Thuis 
hebben we weer apps (met foto’s) 
verzonden/ontvangen van 
zussen/dochters. 
We hebben ons opgefrist en wat 
boodschapjes gedaan en toen zijn we 
op het plein gaan eten. 
Het was overal erg druk! Om ± 
21.00u waren we thuis. De batterijen 
moesten worden opgeladen en na een 

wijntje gingen we naar bed. Allebei moe! 
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Dag 4; vrijdag, 3 oktober – Malaga hop-on-hop-off-bus 
 
Om ± 08.15u opgestaan. Joop maakte weer geroosterde broodjes, dekte de tafel terwijl ik me 
douchte. Na het eten ging Joop zich douchen en waste ik af, maakte het bed op, vulde de 
flesjes met water en wat fruit voor in de rugzak. Nu op pad naar de haven, waar we om ± 10u 

aankwamen. We dronken koffie bij kraampje a.d. haven. 
Elk een lekkere donut/bol met jam. 
Er lag nu een 3-master aan de kade. We hebben kaartjes 
voor hop-on-hop-off-bus gekocht bij een kiosk vlakbij 
de arena voor € 18,- p.p. (elders € 25,-) We zijn vlakbij 
de kiosk opgestapt en gingen naar boven naar de burcht; 
het was er erg mooi. We zagen weer eekhoorns, ze 

waren zo beweeglijk dat we er 
geen foto’s van konden nemen. 
We hadden een prachtig uitzicht.  

Boven op de burcht gekomen bezochten we een 
tentoonstelling over het leven in vroeger dagen. 
 
 
We hebben in het centrum 
het museum Picasso 
bezocht. Het oude werk, 
waar hij o.a. zijn vrouw 
schildert is mooi, later 
schildert hij abstract, wat 

niet zo mijn smaak is. De litho’s tonen veel vrouwelijk naakt. 
Daarna zijn we naar ons appartement gegaan en hebben ons 
een cappuccino gemaakt; apps ontvangen/beantwoord en een 
boodschapje gedaan in de super. 

Daarna gingen we naar het plein in een zijstraatje en 
hebben er pizza gegeten. Ze waren zo groot dat we twee 
helften in een doos hebben meegenomen naar “huis”.  
 
Een foto van de pizza’s verstuurd naar Brigitta, die ze 
beantwoordde. We ontvingen alles in ons appartement. 
Verder was er geen ontvangst op onze telefoon. 
Na een kop koffie/capp. naar bed. 21.15u. We waren 
beiden erg moe. 
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Dag 5; zaterdag 4 oktober – Malaga 
 
Vandaag hebben we het rustig aan gedaan. We hebben 
eerst bij een reisbureau (vlakbij het VVV) een dagtrip 
geboekt naar Ronda/Marbella, € 55,- p.p. 
Daarna hebben we een wandeling door Malaga gemaakt 
volgens de geprinte “Wandeling door M.”  Kerken en het 
Tyssen museum bezocht. Dit museum was de moeite 
waard.  
Malaga heeft veel smalle straatjes en mooie parken, dus 
we hebben veel geslenterd. Het was mooi weer zo’n 
25ºC, dus rustig aan.  
 
We zochten een straat en vroegen een dame ernaar, die 
vroeg weer iemand anders;enfin we kwamen eruit maar 
zagen toen de mooie pui van een overdekte markt. 
 
Op de hoek bij smalle straatjes hebben we koffie 
gedronken. Ergens broodje gegeten aan een groot plein. Er kwam een optocht langs, 

demonstratie i.v.m. verandering in het onderwijs. Erg 
indrukwekkend, met jeugd en muziek. 
 
We hebben ook kerken van binnen bekeken; wat een 
pracht en praal. Ze worden goed onderhouden;ook hier 
zitten wel bedelaars op de stoep voor de kerk. 
 
Ik heb nog een oranje/bruine Pashmira shawl gekocht 
voor € 6,-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Er bloeien veel mooie planten en bomen in Andalusië. 
 
Thuis weer apps verstuurd/ontvangen. Alle apparaten weer aan de oplader en wij laadden ons 
ook weer op.  
 
Om 17.30u weer naar “onze” super;water, fruit, kaas, eieren en servetten gekocht. Joop 
kookte de eieren toen we thuis waren; we eten straks het restant van de pizza van gisteren, 
samen een hele! 
’s Avonds bleven we thuis voor de buis; spaanstalig. Dus dat werd kijkwerk. 
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Dag 6; zondag 5 oktober – Malaga wandeling 
 
We zijn laat opgestaan. Joop heeft koffie gemaakt voor mij, de tafel gedek en watermeloen 
gesneden terwijl ik mij douchte. Na het ontbijt heeft Joop zich gedoucht en ik heb 
afgewassen, vloer gedweild, bed opgemaakt en tanden gepoetst. 
Om ± 9.30u zijn we naar het centrum gelopen. We hebben de rest van de beschreven 

wandeling gemaakt. Bij het VVV 
hebben we nog info gehaald m.b.t. 
openbaar vervoer naar Mijas. De 
bus vertrekt ’s morgens om 09.35u 
vanaf het busstation achter het 
spoorstation. 
We zijn daarna door een park bij 
de haven gelopen.  Beelden 
gefotografeerd. Broodje gegeten 
en cola gedronken bij het stalletje 
aan de haven. De juffrouw kent 
ons vast al, ha. ha. 
Er waren allemaal kraampjes + 
speeltoestellen voor de jeugd. Ik  

 
heb er gebrand-roodkoperen oorbellen 
met zilveren stekers gekocht. € 15,-. 
Daarna zijn we naar het marktplein 
met naald gelopen, hebben daar ons 
ijsje dat we eerder kochten opgegeten. 
Toen naar huis, natte was gestreken, 
nog niet droog. Toen heb ik het maar 
geföhnt op advies van Brigitta (Joop 
appte haar). Alles is nu bijna droog, 
nog even in de douche gehangen.  
 
Nog even met m’n e-boek naar het 
marktplein . Daar zagen we eerder al 
mensen op muur of bankje een boek 
lezen.  

 
 
 
’s Avonds naar het centrum en daar op terras 
bij de beeldjes gezeten, het was gezellig 
druk, maar erg lawaaiierig; we hebben er 
niet gegeten alleen koffie gedronken.  
Om 21.30u lag Joop al op bed, De telefoon 
zit aan de oplader. Ik lak m’n nagels; nu 
rood. 
Ik ga ook slapen. 
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Dag 7;  maandag, 6 oktober – Mijas   
 
Om 08.00u zijn we opgestaan. Joop heeft de tafel gedekt 
terwijl ik me douchte. Gegeten  en terwijl Joop zich 
douchte heb ik afgewassen, bed opgemaakt. Fruit mee 
in de rugzak. 
Om 09.00u gingen we lopend naar de taxistand twee 
straten verderop, zo,n 200m. Er stond gelukkig nog één 
taxi. We moesten naar het hoofdstation voor de bussen; 
achter hoofdstation ”Maria Zambrano”. (vlakbij Plaza 
del Solidaridad) Lijn 112 ging van Malaga naar Mijas. 
Dit is 1 ½ uur rijden. Eerst maar eens koffie drinken op 
een van de vele terrasjes. Van hieruit gingen we naar de 
uitkijkplek bij de grotkerk. Dit is een klein kerkje, vol 
gepropt met kitscherige versieringen etc. In de plaats 
zijn souvenirwinkels in overvloed. We hebben veel 

foto’s genomen;o.a. van de ezelkarretjes. Ook kocht 
Joop zich nog 2 “leren” riemen en ik een tas. Voor 
zussen, dochters en mezelf kocht ik fleurige 
kommetjes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor de bushalte aten we nog een sandwich en dronken cola. Toen we het net op hadden 
kwam de bus en konden we instappen. De chauffeuse was dezelfde als ’s morgens. Ze moest 
even een pafke hebben en toen konden we rijden. Er waren nog meer passagiers; onderweg 
moesten er mensen uit. Er waren vele stops, o.a. Benalmadena; Higuerón en Torremolinos. 
Het was een mooie rit met mooie landschappen.  
 
Om 15.00u waren we weer in Malaga bij het busstation. We liepen daarvandaan naar het 
VVV (bureau de Tourisme) aan de haven. Op het muurtje hebben we nog onze cola met 
koekjes genuttigd. Toen door naar het oude centrum. Het winkeltje waar we eerder boter in 
blik kochten was helaas dicht. Eerst maar naar huis. De nieuwe tas heb ik daar gevuld met 
dingen uit mijn gele tas. Die kan nu eindelijk weg, snik, snik. Nu naar de super bij de grote, 
doorgaande weg, twee straten verderop.  
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Dag 8; dinsdag, 7 oktober – Ronda  
 
Vannacht heb ik slecht geslapen; om 02.15u ben ik wakker geworden en tot 04.20u gewacht 
tot de slaap weer kwam. Nee dus: toen ben ik maar gaan lezen tot 5.25u. De taxi hadden we 
besteld om 06.40u. Toen we buiten kwamen stond de taxi al te wachten, te vroeg dus. Er was 
weinig verkeer, het was nog donker, dus de chauffeur schoot lekker op.  We gingen met 
maatschappij Julia vanaf de halte bij de Barclay Bank – bushalte 11 naar Ronda. Er stonden 
al mensen (velen gingen naar Gibraltar). Onze reisleider was een klein Spaans kereltje, zei z’n 
verhaaltje herhaaldelijk in ’t Spaans, Italiaans, Frans, Engels en Duits. Dit laatste zoekend 
naar de juiste woorden. Erg langdradig dus. 
Onderweg zagen we de zonsopkomst. Mooi!  
De kloof in Ronda was indrukwekkend. We 
hebben weer veel foto’s gemaakt. Na een poosje 
hebben we de gids gedag gezegd en zijn op eigen 
houtje verder gegaan.  

 
 
Om 15.10u moesten we ons verzamelen 
bij het busstation. Terug via Marbella, 
daar hadden we 40 minuten vrije tijd. 
Joop en ik zaten aan de boulevard op 
een bankje. Ik heb nog gepootjebaad.  

 
 
Om 17.10u gingen we verder naar Malaga; 
onderweg stapten er weer mensen uit. Op de 
heenweg hadden we dus al mensen opgepikt. 
Wij stapten weer uit bij de Barclays Bank. We 
zagen mooie panorama’s onderweg. 
Vanaf de Barclays Bank hebben we gelopen 
naar ons appartement. We waren daarna moe! 
We hebben brood gekocht, ons opgefrist en toen 
weer naar de winkel om wat fruit (2 appels, 1 
nectarine) en 1 ½ l cola gekocht. Daarmee 
vulden we de flesjes. Daarna gingen we naar een 
Italiaans restaurant dat op de weg naar “huis” 
lag en bestelden beefsteak + kaasschotel voor Joop en ik zwarte spaghetti met een paar 
garnalen + ruccoli. Het viel ons tegen. Naar huis gelopen en daar de koffers gepakt, cola en 
wijn gedronken. Batterijen nog een keer opgeladen, die van mijn fototoestel is gauw leeg. Om 
22.30u gingen we naar bed. Hopelijk slaap ik nu weer eens goed (door). 
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Dag 9, woensdag, 8 oktober – Sevilla 
 
Om 06.25u ging de wekker. Om 07.50u stond de taxi 
klaar. We moesten om 08.10u bij de Barclays Bank 
staan. De bus van “Julia” kwam pas om 08.40u. De 
chauffeur had eerst veel  
gasten opgehaald. Bij de halte stonden ook nog ong. 
12 personen zodat de bus vol was. 
Onderweg hadden we weer een stop om te plassen en 
een snel bakje te drinken. Om ± 11.30u waren we in 
Sevilla. We reden met de bus langs de paviljoens van 

de tentoonstelling van 1929 We hadden 
een half uur om het paviljoen van Spanje 
goed te bekijken. Het was een geweldig 
uitgebreid, prachtig aangelegd paviljoen 
met mooie gebouwen en gracht met 
bruggetjes. We liepen met onze 
vrouwelijke gids naar het oude gedeelte 
van de stad.  

Daar bezochten we de kathedraal; ze 
wist ons heel veel te vertellen. Wat een 
rijkdom was er vroeger in de Moorse 
en Katholieke kerk. In de Moorse tijd 
is men begonnen met de bouw;er werd 
iedere keer iets bijgebouwd zodat er nu 
plaats is voor zo’n 4000 mensen.  
De arena met beeld van torreador.  

Via een parkje liepen we naar de rivier; daar toonde de gids ons de toren(Toro d’Oro) waar 
we ons moesten verzamelen. We hadden vrije tijd tot 15.30u. We hebben samen gelopen door 
oude straatjes en hebben ergens paella en sandwich gegeten. Verder kwamen we het 
theewinkeltje weer tegen en hebben er 3 soorten thee gekocht. Vanaf de toren ging de bus 
naar Malaga. We hadden nog een plaspauze ± 100km voor Malaga. Dit was een groots 
opgezet restaurant, we hoefden niet in de rij voor een kop café americano/latte. Er waren ook 
genoeg wc’s voor de dames. We waren om  ± 19.30u terug bij Barclays. We liepen weer naar 
ons appartemen;via een armoedige wijk, er waren containers waar men voedsel uitdeelde. We 
waren er al eens eerder langs gekomen en toen was het me ook al opgevallen dat er rijen 
mensen stonden. Nu zagen we ze met een zak met “iets” er weer uitkomen. Ja, je mag blij zijn 
dat je aan niets ontbreekt.  Na onze koffer zo ver mogelijk te hebben ingepakt ligt Joop op bed 
om 22.15u en ik volg nu. 
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Dag 10, donderdag 9 oktober – terugreis 
 
Om 02.55u zijn we opgestaan, hebben ons gedoucht/gewassen/gegeten/afgewassen. 
Om 03.50u kwam de taxi. We stonden al klaar op de hoek Jinetes/Peña. De chauffeur bracht 
ons in 20 minuten naar Airport Malaga voor € 20,-.  
Hij was heel geschikt, wou wel praten in gebrekkig Engels; we gaven hem dan ook een fooi 
van € 5,00. 
We moesten bij T2 de koffer inklaren; door de douane in T3. Om 06.15u zouden we boarden, 
maar er kwam een melding dat ons vliegtuig vertraagd was. Het bleek dat ons vliegtuig 
gisteren pech had en er een ander toestel uit Faro moest komen. We kregen een tegoedbon van 
€ 5,- voor koffie/broodje. We hadden nu een vertraging van 3 uur.  

 
Om 09.50u vlogen we. 
Om ± 13.00u waren we geland op Airport 
Eindhoven.  
Per shuttlebus naar het station.  
Onze trein was dus al weg. De volgende 
ging om 14.07u via Utrecht.  
Daar overgestapt naar 
Amersfoort,vervolgens Zwolle over naar 
Groningen.  
Om 17.14u waren we in Groningen. Daar 
belde ik Henk Rass, die kwam ons van 
station Zuidhorn halen om 17.30u.  
 

Marie had de koffie klaar, na 2 kopjes en veel bijpraten gingen we naar huis waar we onze 
koffers uitpakten en de was sorteerden. We aten een pizza uit de vriezer en na koffie en een 
glas wijn gingen we naar bed.  
 
Einde van een mooie vakantie. 
 
De temperatuur aldaar varieerde van 22-30ºC. We 
hebben een keer een sputtertje gehad. Veel gezien en 
veel foto’s gemaakt. Helaas bleek mijn 8Mb schijf 
kapot te zijn en konden de foto’s niet weer tevoorschijn 
gehaald worden door de fotograaf. Gelukkig had Joop 
vanaf dag 3 ook foto’s genomen. En ik nog op mijn 
mobieltje. Enfin, Joop kan ermee stoeien om een DVD 
te maken. 
 
 
 
Op het plein in Malagaheb ik één keer Sangria gehad. 
Heerlijk. 
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