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Verslag vliegvakantie naar Milaan van 1 t/m 8 oktober 2012. (vliegveld 
Eelde) 
 
Maandag, 1 oktober 
Om 09.15u zijn we van huis gegaan. Lopend met elk een trolley. Het was goed weer, bewolkt 
maar droog en ± 16°C. 
We namen de trein van 09.43u vanaf Zuidhorn naar Groningen. Richting Herebrug stond aan 
de galerij bij letter X onze bus, lijn 2 naar De Punt. Deze stopte voor de ingang van vliegveld 
Groningen Airport. De chauffeur reed een extra rondje door Eelde vanwege een wegomleiding. 
Mooie rit gehad, aardige chauffeur die wel wilde praten. 
In de hal dronken we koffie  en aten de 2 koekjes op die we van thuis hadden meegenomen.  
De koffer konden we even later afgeven bij de balie van Ryan air. We vlogen met een Boeing 
737. Vanaf 11.10u moesten we in de vertrekhal wachten tot we mochten instappen. We konden 
zelf uitkiezen waar we gingen zitten, behalve de 1ste klas stoelen. 
Om 11.40u zaten we in het vliegtuig voor de vleugels. Ik zat bij het raam, stoelen 6A en 6B. 
Alles ging vlotjes, Om 12.50u vlogen we al. We hebben elk een sandwich gegeten, die naar 
niets (smurrie) smaakte. Het wittebrood was net een spons met als beleg dunne schijfjes tomaat, 
kaas en spread of id. Eerst een compleet wolkendek onder ons. Na een half uur zagen we 
steden/dorpen en slingerweggetjes onder ons. Om 13.55u werd omgeroepen dat we over ± 25 
minuten zouden landen op vliegveld Milaan Bergamo (dit gebeurde om 14.20u). 
Daarna volgde een mooie busreis van een uur van Bergamo naar Milaan CS. 
Met Metro (M3) naar San Durano (gele lijn), de 1ste halte uitstappen bij Piazza Repubblica. 
Hier rechtsaf over de weg en steeds rechtdoor. Om 16.30u waren we in ons hotel na diverse 
keren vragen. We hebben een goede 
kamer: goede bedden en schone 
douche. Uitzicht op een plein met 
erebogen. (“Porta Nuova”)  
Later hebben we in een Engelse pub 
“naast” het hotel gegeten. Het was erg 
zout, Joop fish and chips en ik een pen 
met kip- en kalkoenvlees gegrilld met 
courgette en beiden een bedje van sla. 
Joop dronk 3 cola’s en ik sap en een 
groot glas bier. Zo zout was het eten! 
Om 22.00u gingen we moe naar bed. 
 
Dinsdag, 2 oktober 
Om ± 08.00u zijn we opgestaan. Om ± 08.45u hebben we op de eerste verdieping ontbeten. Dit 
is een mooie, frisse ruimte met een ontbijtbuffet. De bediening is vriendelijk, er is ruime keus. 
We zijn vandaag met de Hop On – Hop Off bus gegaan. We namen de Blauwe Lijn vanaf de 
Piazza Repubblica aan de overkant van het parkje waar de werklozen ’s nachts sliepen. De zon 
scheen al, de bus was te laat. Na een paar haltes zijn we uitgestapt voorbij de 2e markt. (halte 7) 
We moesten even teruglopen naar de eerste markt. We hebben nog koffie gedronken op een 
terras bij de “kleine markt”, twee kramen. Na een bezoek aan de grote markt waar we er fruit 
kochten liepen we weer naar halte 7. (Buenos Aires) Hier is een shopping area. Bij de halte 
stond niemand, na drie kwartier zei iemand in het Engels dat er een staking was bij metro/bus. 
Er was veel auto/motor/scooter verkeer. 
Nog even gewacht, toen zijn we gaan lopen. Bij halte 8 (Porta Venezia) even voorbij het park 
“Giardini Pubblici” hebben we nog even gewacht met een Engels echtpaar dat we ook bij halte 
7 troffen. We besloten na overleg met hen dat we beter konden lopen.  
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Bij een restaurant/ijsbar tegenover de ingang van het 
Castello Sforzesco hebben we ijs gegeten. Eerst 
moest je een bonnetje in het restaurant kopen 
daarmee liep je via wat struikjes naar de ijsbar. Je 
overhandigde je bon en kon ijs uitzoeken. We 
kochten later steeds voor € 5,- bon/ijs. Er stonden 
twee gietijzeren bankjes tegenover elkaar, waar je je 
ijsje kon opeten. Je kon hier tevens gezellig mensen 
kijken. De bushaltes van de Hop On – Hop Off-bus 
was er t.o. 
Je had tevens een mooi gezicht op de fontein 
tegenover het Castello Sforzesco. We hebben nog 
“gepraat” met een Siciliaans ouder echtpaar met 
dochter en later met twee vrouwen uit Duisburg. 

We hebben een uitgebreide wandeling door het park Sforsezco gemaakt; foto’s genomen, cola 
en water gekocht aan een stalletje aan de rand van het park. Bij het Palazzo dell’ Arte  in de 
blauwe lijnbus gestapt, nadat ik eerst nog heb geplast in het museum. Dit is een modernistisch 
gebouw. Licht en strakke muren. Met de lijnbus richting ons hotel, waar we ons hebben 
opgefrist en later naar de hoge toren zijn gelopen. We hebben cola gedronken aan een drukke 
weg (Via Melchiorre Gioia). Teruggelopen en we aten bij Old Wild West, een soort Western 
restaurant (Lotus). Het eten was goed, je voelde je als in het wilde westen, saloonachtig dus. Je 
kreeg doppinda’s als zoethoudertje vooraf. Het eten was beter en goedkoper dan gisteren. De 
ober sprak ook Engels. Om 20.45u waren we weer op de kamer. Morgen weer hop on – hop 
off. Dan de Rode Lijn. 
 
Woensdag, 3 oktober 
Gisteravond begonnen met m’n boek van Maarten ’t Hart: De Zonnewijzer. Het is nogal 
christelijk en ouderwets. Joop proest en snottert; ik heb wat kriebel-/gewone hoest. Dus 
beginnen met Paracetamol/codeïne. Vandaag met de M3 San Donato naar Piazza Duomo. In de 
Rode bus gestapt. Uitgestapt bij Palazzo Sforzesco. Koffie (was lauw) gedronken bij ons 
ijsco/restaurant op het terras. Verder met de 
volgende bus.  Nu gingen we naar de oude haven 
(halte 5) We gingen een galerie binnen en hebben 
met de kunstenaar over zijn werk gepraat. Aan de 
andere oever kochten we twee belegde broodjes bij 
een Turk/Marokkaan. Ze werden in de oven 
verwarmd. We hebben we heerlijk opgegeten op 
een bankje in het parkje bij de basiliek. We namen 
hier nog wat foto’s. 
We liepen de winkelstraat verder tot halte 7. We 
moesten meer dan een uur wachten op de bus. 
Enfin we konden auto’s en lijnbussen en mensen bekijken. De verklaring voor de vertraging 
hebben we niet begrepen, maar het weer was prima, dus niet zeuren verder! 
Door via Piazza Duomo en uitgestapt bij Castello Sforzesco. Daar gewandeld over het 
middenplein en elk een flesje cola bij het kraampje gekocht.  
Bij Palazzo dell’Art heb ik weer geplast en bij halte 2 zijn we ingestapt tot voorbij ons hotel: 
Piazza Repubblica. Lopend zijn we naar ons hotel gegaan, hebben ons opgefrist. Daarna 
hebben we boodschappen gedaan bij Carrefour, twee deuren vanaf ons hotel. In een klein 
winkeltje à la Janske Rosema hebben we een set van 3 glazen gekocht om onze wijn uit te 
drinken. Alles beter dan uit plastic bekers. Om ± 19.30u zijn we naar ons restaurant “Old Wild 



3 
 

West” gegaan en hebben er weer heerlijk gegeten.  Service is altijd € 1,50 p.p. Dit zal de fooi 
zijn. We wisten dit pas later en gaven dus wel een fooitje”. Enfin goed voor de Italiaanse 
economie. Thuis hebben we uit de frisglazen onze wijn gedronken. Wijn is goed en de glazen 
drinken prima. Het is nu ± 21.00u er is een sms’je van Yvonne en Brigitta. Even terug ge-
sms’t. Ik krijg veel lege sms’jes binnen van Info Milaan. We moeten dit in Groningen (laten) 
blokkeren. We weten niet hoe dit zelf te doen. 
 
Donderdag, 4 oktober 

Na het douchen, haar wassen hebben we 
heerlijk ontbeten. Vandaag gaan we naar 
Piazza del Duomo. Er was een herdenking of 
id. van de gendarmerie. Muziek, uniformen, 
redes etc. We hebben foto’s en ik heb een 
film gemaakt. Daarna zijn we naar de 
Galerie Vittoria Emanuelle II  gegaan. Erg 
indrukwekkend. In de McDonalds hebben 
we cappuccino/café Americain gedronken. 
We hebben nog door de chique promenade 
gelopen, niets gekocht. Onze portemonnee is 
te klein. Daarna zijn we voorbij de Dom 
gelopen op zoek naar het torentje van rode 
baksteen dat we eerder in de bus zagen. We 

hebben een groot rondje om de Dom gelopen en zagen nog een restant van een antieke muur.  
Met de metro M1 zijn we naar Cadorna gereden 
en uitgestapt bij de “Rode Japanse Zuilen”. We 
bezochten het museum van 
Wetenschap/Techniek van Leonardo da Vinci. 
Foto gemaakt van replica het Avondmaal en 
vele bouwwerkjes/ontwerpen van L.d.V. 
Weer per metro naar Castello Sforzesco, we 
zochten de arena. Deze ligt in het park. Het 
wordt nu gebruikt door o.a. sportverenigingen. 
Er was een poort open, dus glipten wij naar 
binnen. Er waren jongelui aan het hardlopen. Er 
worden sportevenementen gehouden. We zijn 
naar huis gelopen. We dronken cola op een 
terras aan de Piazza Moscova. “La Foppa”.  
Om ± 17.15u waren we terug in ons hotel. Het was een droge, bewolkte dag en zo’, 24°C. 
Boodschappen gedaan bij Carrefour; wijn en cola. Daarna hebben we gegeten in een 
steakhouse in de straat vlakbij ons hotel. We waren te vroeg, de familie was nog aan het eten. 
Dus kregen we eerst een drankje en wat te knabbelen. Lekker gegeten.  
Om  ± 20.00u zijn we naar de Piazza Repubblica gelopen. Ze zochten de oude tram die een 
rondrit van een uur aanbiedt. Deze rijdt niet meer! Jammer. Na een paar haltes te hebben 
bekeken besloten we toch in de oude gele tram lijn 33 te stappen. Deze reed echter alleen naar 
een beetje een ongure buitenwijk en terug. (Oscuré) Terug naar ons hotel en om 22.00u  vonden 
we het welletjes.  
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Vrijdag, 5 oktober 
Vandaag bezochten we het beroemde 
Cimitero Monumentale. Dit is nog groter, 
pompeuzer dan Père la Chaise in Parijs. Echt 
een hele wijk vol grafmonumenten. In de 
galerijen waren vele urnen en nog grafladen. 
Verder bezochten we de wijk Brera, het 
Romeinse Milaan en nog eens de kanalen.  
 
 
Zaterdag, 6 oktober 
Vandaag zijn we eerst met bus 37 en tram 2 
naar het hoofdstation gegaan. Dit duurt ook 
zo’n 20 minuten. Je komt nl. aan de verkeerde kant van het station uit en moet helemaal om het 

station heen lopen: het is een groot vierkant blok. 
Helemaal lopen kost ook 20 minuten. 
 
We hebben nog de Dom per lift en trappenhuis 
be”klommen”. Het zicht was niet helemaal scherp, 
maar we hebben wel foto’s gemaakt. Er was vel 
bedrijvigheid op het Domplein. Basketbalveldjes, 
jongelui die dunkten, leuke muziek, dansende jeugd. 
 
Daarna zijn we naar het Cimeteria Monumental 
gegaan met de tram, daar zijn we overgestapt op 

tram 2 naar de markt bij de kanalenbuurt.  
De markt viel tegen; het was op een 
gewone weg en veel “ouderwetse“ 
kleding en huishoudelijke spullen.  
Toen per tram naar het Castello 
Sforzesco, waar we heerlijk door het 
park hebben gewandeld. We zijn het 
park nog helemaal door gelopen, we 
wilden de Siegessäule van dichtbij 
bewonderen. Ook daar hebben we 
foto’s gemaakt. We hebben nog een 
extra rit met de tram gemaakt tot het 
eindpunt en daar in de andere tram 
gestapt die weer naar het centrum ging. 
’s Avonds hebben we heerlijk gegeten op een terras in een brede straat bij de grote poort 
“Porta Garibaldi ”. Dit adresje kregen we van een van de portiers van ons hotel. Het was er 
gezellig druk. Om 21.15u waren we weer thuis. We hebben de receptionist nog gezegd dat we 
maandag geen gebruik kunnen maken van het ontbijt. Ze zouden voor iets (pakketje?) zorgen. 
 
Zondag, 7 oktober 
Het weer leek eerst somber, grijze lucht, maar later scheen de zon toch weer. Vandaag gingen 
we naar Museo Poldi & Pezzoli vlakbij het Domplein. Het was een zeer oud, mooi huis dat veel 
glorie toonde. Mooie schilderijen en porceleinwaren. Met buslijn 37 en tramlijn 9 en 27 
gereisd. Op het Domplein was weer muziek en er werd weer geoefend op het dunken. Ook bij 
McDonalds in de Galeria Emanuelle was het ons te druk.  
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We zijn nog even naar het hoofdstation gelopen 
nu via Piazza Repubblica; de route is ruim 
gemeten 25 minuten lopen t/m de 
shuttlebushalte.  
Met tram 27 rond park Sforzesco, even 
gewandeld. Met bus 37 zijn we naar Piazza 
Repubblica. Daar overgestapt op tram 9 naar de 
Macdonald bij het hoofdstation. Hier was het 
rustig en we dronken er koffie en aten een 
Foccatiano. Nu per OV naar het Giardini 
Pubblici; hier vonden we het planetarium, maar 
dat was op zondag dicht.  

We liepen nog langs het Natuurkundig museum en hebben foto’s gemaakt van bronzen hertjes. 
Ook foto gemaakt van spoortreintje à la Nienoord met Roodkapje. 
Op een bankje in de zon hebben we een sms verstuurd aan de kinderen en zussen. Terug in het 
hotel hebben we de koffers zover mogelijk ingepakt. We hebben nog een Paracetamol genomen 
en even gerust. Beiden verkouden.  
Om ± 19.00u zijn we voor het laatst naar ons restaurant Old West gegaan. Vanwege de 
verkoudheid hielden we het op Cola. Om 20.20u waren we weer thuis. Nog een laatste (plastic) 
glas wijn en de rest is voor de eerlijke vinder. 
 
Maandag, 8 oktober 
We hadden gevraagd ons om 06.00u te wekken. We hebben niets gehoord. Gelukkig waren we 
op tijd wakker. Om 06.30u moesten we op pad naar de shuttlebus achter het station. 
We moesten nog € 42,- toeristenbelasting betalen in het hotel. Om 06.55u waren we bij de bus. 
Ruim op tijd, hij vertrok om 07.15u. Het was 
al druk op de snelweg. Onderweg moest hij 
nog iemand halen bij een groot busstation bij 
een dorp. We waren ruim op tijd op vliegveld 
Bergamo. Het vliegveld zat vol. We hadden 
een goede vlucht. 
Wat een prachtig gezicht waren de bergen 
onder ons. Dit hebben we gefotografeerd. 
Thuis in Eelde stond er al een shuttlebus 
klaar die ons via de snelweg naar het 
hoofdstation in Groningen bracht. Per trein 
naar Zuidhorn en lopend naar huis. Het is 
hier wel kouder! 
 
 
 
Dit was weer een fijne vakantie, maar het is ook fijn weer thuis te zijn.  
 


