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Verslag vliegvakantie naar Barcelona van 5 t/m 16 juni 2012. 
 
In februari boekten we via booking.com een hotel en bij Vueling een vlucht naar Barcelona. 
De voorpret was groot en we konden beginnen met de lijst van bezienswaardigheden op te 
stellen. Ik (Regina) was al eens met Carla en Petra in Barcelona. Een prachtige stad. 
 
Dinsdag, 5 juni:  
Om 12.30u bracht Henk Rass ons naar Eelde. Om 13.00u kwamen we er aan. Het was vrij 
rustig op de weg. Nu kwam het grote wachten. Eerst de koffer maar afgeven en onze 
reispapieren. We kregen daarvoor een bon en de vliegtickets. We konden dit vanaf Eelde 
nog niet via internet printen. (onze koffer woog 19,7kg; max. is 23kg bij Vueling) 
 
Om even vóór 14.00u zijn we door de bagage- en pascontrole gegaan. Om 14.45u stonden 
we in de rij voor de boarding. 
Het vliegtuig had 2x3stoelen per rij. Wij hadden de nrs 18 E en F. F is de stoel bij het raam. 
Joop had een middenstoel (geen buurman/-vrouw) Het is bewolkt, we vliegen over het 
IJsselmeer boven de wolken; af en toe is er zicht. 
Om 16.00u begint de piloot met de afdaling. Er is nu een 
fel blauwe lucht, af en toe een wolkje. We kochten in het 
vliegtuig een flesje cola/water. Ja, Vueling heeft kale 
vluchtprijzen. 
Om ± 17.00u vliegen we over de Pyreneeën en om 17.20u 
zijn we geland. We hebben een goede vlucht gehad. Het is 
hier warm! 
 
Per trein en metro (met wat omrijden!) kwamen we pas om 19.30u aan in ons hotel. 
Onderweg op de roltrap in de metro heeft een kleine vrouw (gipsytype) geprobeerd Joop z’n 
broekspijpzak te legen. De rits was open, Joop z’n telefoon was er nog. Ze was te laat 
begonnen, einde roltrap stapte Joop eraf; hij had vernomen dat er iemand bij z’n broekspijp 
zat. De vrouw deed net of Joop haar had geraakt met z’n koffer. Ze zat gehurkt! Ze keek erg 
verontwaardigd. Ze had zich bezeerd. Joop zei: “Net goud!” 
Na ons te hebben opgefrist gingen we op zoek naar een eetadresje. De Chinees: La Ronda. 
Goed gegeten, super vriendelijke mensen. ’s Avonds nog even TV gekeken en toen naar 
bed.  

 
De kamer heeft een 2-persoonsbed, bureautje + stoel; 
kofferrekje, één nachtkastje. De douche was in de kamer 
gebouwd, op zich ruim genoeg: wastafel, spiegel + ombouw; 
douchekabine die te nauw 
was om je te bukken, maar 
wel een moderne 
douchekop + losse 
douchekop en sproeiers + 
voetensproeikop. 
 
 
 
  
    Tegelvloer in ons hotel 
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Woensdag, 6 juni: 
Om ± 08.30u klaar en naar “Charlotte” gegaan, Ronda de Sant Pere 29. Ontbijtadres 
gekregen van de hotelbaas. Het duurde lang voor we een ontbijt kregen. In eerste instantie 
alleen koffie. Ze had het niet begrepen. Ik ben maar weer naar de bar gegaan en heb weer 
geprobeerd duidelijk te maken dat we er een 
broodje bij wilden. De Spanjaarden 
drinken/eten alleen een kopje koffie met een 
croissantje. Zo kregen we toch nog 2 
croissantjes met boter, zonder jam. 
We begonnen Barcelona te verkennen. Via 
de Rambla naar een zijstraat waar we door 
een poort bij Sant Agusti kwamen. (kerk + 
terras en school voor kunstzinnig 
onderwijs). Om 10.45u waren we in dit Parc 
i Jardins; caféterras “El Jardi”. Hier hebben 
we cola gedronken. 
 

 
 
 
Voorbij aan het standbeeld van Ramon Berenger; 
graaf van Barcelona, die bewerkstelligde dat het 
Koninkrijk Aragon en het Graafschap van 
Barcelona verenigd werden in de Kroon van 
Aragon. Hier was nog een restant van de oude 
stadsmuur. 
 
 

 
Om ± 14.00u ontdekten we achter de Rambla 
restaurant “Victoria”; we hebben er lekker 
gegeten dankzij een jonge Nederlandse 
vrouw. Ze woont al 5 jaar in B. met Spaanse 
vriend.  
Ze vertaalde het menu en raadde ons wat aan 
dat zij lekker vond.  
Via de Rambla liepen we naar de haven. 
Columbus keek uit en wees naar de haven. 
Veel foto’s gemaakt. Veel gelopen rond de 
haven en het nautisch museum. Rondgelopen 
om het winkelcentrum op het schiereiland op zoek naar de toren naar de kabelbaan. We 
kwamen zo bij het Aquarium. Per bus naar het beginpunt van de kabelbaan, het was nogal 
ver. Je moest weer om de haven heen. We zijn met de kabelbaan naar Mont Juïc gegaan, een 
mooi uitzicht onderweg.  
Joop dacht dat er bovenop de berg een klooster was. Het pad ging nogal omhoog. Niet te 
belopen, toen weer terug gelopen naar het kabelbaanstation. Op het terras een cola 
gedronken, het is heet. Met de kabelbaan weer naar beneden en terug naar ons hotel. 
Opgefrist en in restaurant op de hoek bij Arc de Triomf elk een pizza gegeten. Nog een 
boodschapje gedaan. De winkels zijn ’s middags even dicht en dus ’s avonds langer open. 
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Donderdag, 7 juni: 
Vandaag ontbeten we in een licht, fleurig restaurant aan de Ronda de S.Pere. We bezochten 
per metro het Museu d’Art Nacional Catalunya. We liepen heel wat af! Beloning boven 2 
cola voor € 8.00; wel ½ liters. We hadden een prachtig uitzicht over Barcelona. De fonteinen 
spoten niet. 
 
Daarvandaan liepen we naar Poble Espanyol. Een 
gezellig dorp met bouwstijlen van vroeger. Veel 
kunstwinkeltjes. Er was ook een glasblazerij, waar 
je natuurlijk wat kon kopen. 
Om ± 16.00u hebben we tapas gegeten in rest. bij 
La Rambla, kruispunt metro El Maresmo/Forum.  
 
Via loopbrug naar het strand. We hebben gelopen 
tot Barceloneta.  

 
Het was een heel eind. Joop hield het heel 
goed uit. We zijn over heel veel beaches 
gekomen. Bij de koperen vis ontdekte ik pas 
weer iets bekends van 2005. 
 

 
Met de bus tot plein met metro waar Carla, 
Petra en ik per metro naar de binnenstad 
reisden. In een klein winkeltje water en 
een ijsje gekocht. De kaarten op de gele, ronde, staande brievenbus gedaan. (Ze kwamen 

snel aan bij de familie) 
Met deze metro nr. L4 tot halte 
Urguinaona, vlakbij ons hotel. Naar 
hotel gelopen, ons opgefrist, een 
kopje cappuccino gedronken. We 
hebben weer in het restaurant op de 
hoek van de Arc de Triomf een 
pizza (quesa) besteld. I.p.v. 3 soorten 
kaas zat er maar één soort op. We 
hebben ze wel gegeten, maar achteraf 
wel iets gezegd. Na lang aandringen 
boden ze een kop koffie aan, maar ze 
gaven niet toe dat er te weinig 
kaassoorten op de pizza zat. Koffie 
hebben we dan ook geweigerd.  
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Vrijdag, 8 juni: 
Het is prachtig weer. We hebben weer ontbeten in 
“Granjas la Catalana”. Vandaag eerst naar de Sagrada 
Familia met metro L2 en L3.  
 
Het gebouw is erg mooi, maar overdadig van buiten en 
binnen. We hebben veel foto’s en een filmpje 
gemaakt.  
 
 

 
 
 

 
 
Daarna zijn we naar Parc Güell gelopen. De zon 
schijnt en het is behoorlijk druk overal. Er waren hele 
klassen. Misschien een schoolreisje? 
Het park bereik je door een berg te beklimmen per  
trap en gedeeltelijk met een lange roltrap.  
 
    
De 2e helft van ons ochtendbroodje aten we op een 
steunrandje naar het kruis op een heuveltje van stenen. 
Er waren veel handelaren; ik heb er mooie oorbellen 
“Gaudi”  gekocht. 
We wandelden door de zuilengalerij. Daarna verlieten we het park en gingen naar de 
overdekte markt.  We aten wat fruit in het “park Jordi”. We aten in restaurant in onze straat. 
Er zijn er nogal wat. Om ± 23.00u lagen we in bed. Er is maar één stoel, dus tv kijken doen 
we  in bed. Rusland – Tsjechië: 4 – 1. 
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Zaterdag, 9 juni: 
Vandaag zijn we lopend naar de Arc de Triomf 
gegaan. Aan het eind van de laan ontbeten we in een 
restaurantje en namen elk een half stokbroodje mee 
voor later. We liepen door het park met oranjerie; 
vergane glorie. Er lagen nog wat zwervers op de 
bankjes. Aan het eind is een dierentuin.  De fonteinen  
spoten niet, misschien vanwege bezuinigingen? Het 
is een groot park(Parc de la Ciutadella)  met heel veel 

mooie 
beelden 
o.a. een mammoet (zit Joop hier veilig?) en 
bloemen. 
 
 
 
 
 
 
 
   Camelia 

 
 
Daarna gingen we naar de haven. Op een terras 
dronken we koffie.  
 
Later bij een antieke driemaster hebben we op 
de stenen trap  ons broodje opgegeten. Er waren 
kramen met kunstnijverheid.  
 
 
Opeens hoorden we lawaai bij de rotonde met 
grote zwarte leeuwen: een demonstratie tegen?? 
Er waren blote fietsers die de rotonde 
rondfietsten (m/v) onder het maken van veel lawaai. 
We liepen verder naar la Rambla en bezochten de Mercat de Boqueria: we kochten er 
abrikozen en watermeloen, voorgesneden compleet met plastic vork. In een drogeria heb ik 
zalf voor vermoeide, brandende voeten gekocht. 
 
Bij de grote kathedraal aangekomen waren er dansers (breakdance) en er werd muziek 
gemaakt. Ik heb er een klein filmpje van gemaakt. 
Na wat zoeken en vragen vonden we Palau de la Música en later het mooie exterieur van de 
kleine Palau de la Música. Even een boodschapje gedaan en toen gegeten in een Starbux 
restaurant. (voor € 11,95 p.p. kon je eten zoveel als je wou. Lopend buffet, we vonden het 
geen succes. Vanavond voetbal Nederland-Denemarken: 0-1. (alleen later gehoord, lauwe 
partij) en we keken naar Duitsland-Portugal: 1 – 0. Nog snel eerst even een wasje gedaan en 
in de douche opgehangen. Op bed tv gekeken. 
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Zondag, 10 juni: 
Ontbeten aan Ronda de Sant Pere op de hoek richting 
Plaça Catalunya. Met metro L7 “snelden” we naar 
Tibidabo via Provença → Gràcia → Pl. Molina= Padua-
El Patxet; het is niet druk op deze route. Vervolgens 
moesten we met de “Tranvia blau”, een trammetje, een 
stuk naar boven. Met een kabelbaan naar boven (we 
dachten verder te moeten lopen en waren al zo’n 300m 
de weg gevolgd – vrij stijl). Toch maar terug gelopen er 
waren teveel bochten. Toen bleek t.o. de tram nog een 
kabeltreintje naar Tibidabo te gaan. Een leuk ritje naar 
een prachtige grijs/witte kerk, “Iglesia del Sagrat Cor” 
en een pretpark voor de jeugd tot ± 12 jaar. Helaas, 
tijdens de kerkdienst mag je geen foto’s nemen, daar  

 
 
 

          Iglesia del Sagrat Cor 
 
hadden we niet aan gedacht. Joop heeft 
toch gauw even een foto geknipt.  We 
hebben geen scherp zicht over Barcelona.              
                           
Terug naar Plaça Catalunya. Op zoek naar 
het Palau de la Musica. 
Eerst hebben we wat gegeten en 
gedronken op een bankje. We hebben bij 
het Palau een entreekaart (€ 7,50 p.p.) 

gekocht voor een rondleiding met 
gids. Om 15.00u is er een 
Engelstalige gids. Zonder gids gaat 
het niet meer, alleen toegang tot het 
restaurant en het trappenhuis 
beneden.  De rondleiding was mooi. 
Het geld meer dan waard. We kregen 
eerst een inleidend verhaal met 
filmpje in een repetitieruimte van een 
zeer enthousiaste jongedame. 
We mochten zonder flits 
fotograferen. In de grote zaal 
mochten we nog de akoestiek 
bewonderen op klassieke muziek. 
Prachtig. Er is veel natuurlijke lichtinval en de gewelfde delen in het plafond zorgen voor 
een goede overdracht van het geluid. Op alle plaatsen! 
Nadien hebben we stokbrood voor 2 personen aan de Rambla gekocht en aan de haven op 
“ons” bankje bij de oude houten boot opgegeten. Met metro L1 naar halte Aguinaone, naar 
ons hotel gelopen en ons opgefrist. Lopend naar een Chinees in onze straat (het heette La 
Ronda). We aten er paella en spoelden het na met bier. De paella viel tegen, plakkerig. 
Om 21.15u waren we weer thuis. Het was warm dus nog maar een pils en rustig TV gekeken 
naar Ierland-Croatië: 1 – 3.  Er wordt morgen wat regen verwacht, wolken en meer wind. 
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Maandag, 11 juni: 
Lekker geslapen. De zon schijnt weer. Eerst naar halte Urguinaona gelopen en naar 
Barceloneta met de metro. Vlakbij de halte B. hebben we ontbeten aan een drukke straat die 

naar de landtong met kabelstation en haven voert. Daarna 
liepen we (via omweg over de slingerbrug) en van de 
zeezijde naar het aquarium. We hebben foto’s en filmpjes 
gemaakt. 
Daarna over het nieuwe loopplein naar Barceloneta. Dit 
was volgens mij allemaal nieuw sinds Carla, Petra en ik er 
waren.  
In Barceloneta gingen we door de smalle straatjes –  nog 
even een foto gemaakt van het appartement waar we in 

2005 sliepen en de vernieuwde 
markt – naar een cafeetje waar 
we 2 belegde stokbroden 
kochten. Bij navraag bleek de 
markt 2 jaar geleden te zijn 
opgeknapt. Het zag er van 
buiten groter, nieuwer uit, 
maar nog grauw.  Het broodje 
en water dronken we aan de 
boulevard van Barceloneta op. 
Mooi uitzicht over de zee. Met 
bus nr. 17 reden we (eerst de 
verkeerde kant op, we kwamen 
weer in de haven) maar 
uiteindelijk naar ons hotel.  
’s Middags gingen we nog naar Passeig de Gràcia, Casa Milà. Er stond een lange rij voor de 
ingang. Joop hoefde niet en ik was al eens geweest. Dit huis ligt aan een drukke weg met 
meer mooie gebouwen. Met metro L3 reden we naar La Rambla, via zijweg naar de  

Catedral  waar we een ijsje likten op 
de stenen bank voor de Catedral. 
We hadden wel weer genoeg gezien 
en gingen naar ons hotel. Wat 
opgeruimd, gerust, ons opgefrist en 
op zoek naar dineradres. 
In Ronda Sant Pere bij ons 
ontbijtcafé zijn we geslaagd. 
Heerlijk op het terras gezeten. Eerst 
een biertje en na 20.00u hebben we 
er heerlijk gegeten 
Joop biefburger, patat, sla en ik kip, 
patat, alles heerlijk. 
Op tijd thuis voor het voetbal. 
Oekraïne – Zweden. 2 – 1.  
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Dinsdag, 12 juni: 
Slecht in slaap gekomen, Joop snurkte er lustig op los. Ik ben maar begonnen met het boek 
“Stephen King: Vervloeking”. Vreemd verhaal maar toch spannend.  
We wilden per trein v.a. Plaça Catalunya naar het 
vliegveld om de route uit te proberen. Dit mislukte, dus 
we gaan zaterdag gewoon met de shuttlebus. 
Eerst thuis een kop Nescafé en daarna kochten we 
vlakbij het standbeeld van Columbus één broodje 
kaas/ham en één broodje tonijn/groente/tomaat om mee 
te nemen. Het broodje ham aten we op de marmeren trap 
aan de haven. Dit is een rustig plekje en er is veel te 
zien. Veel touristen en andere dagjesmensen. 
Buitenlandse verkopers van zonnebrillen, riemen, 
armbandjes en souvenirs hebben hun waren op een 
kleedje; bij onraad (politie) pakken ze hun waren snel op 
en verdwijnen.  
We zijn door smalle straatjes gelopen naast Calle 
Laietana. 
Op het postkantoor (mooi gebouw) – bij de haven – kochten we nog 3 postzegels voor de 

overgebleven ansichten. Ze gaan naar de 
zussen en onszelf. 
Eerst even terug naar ons hotel om wat 
spullen weg te brengen, daarna naar de 
Catedral, waar we onszelf weer trakteerden 
op heerlijk (Italiaans?) ijs op de stenen bank 
met uitzicht op de kerk.  

Altijd gezellig druk met life muziek en 
soms breakdance. We gingen de Catedral 
nog eens in, deze keer moesten we betalen.  
De vorige keer was het gratis. 
Met Metro L3 naar El Maresme/Forum 
waar we al eerder Tapas aten. Plaça de 
Llevant met uitzicht op vreemd gebouw 

Nu moesten we binnen zitten; er was een 
stevige wind en het was dus kouder. We 
hebben weer heerlijk tapas mixed gegeten. 
Bier en voor mij rosé gedronken en we 
kregen groene olijven en stokbrood met 
pasta vooraf.  
Met bus 41 naar de Arc de Triomf. We 
kochten voorbij ons hotel in het 
supermarktje wijn. We keken deze avond  
 
naar Polen – Rusland: 1 – 1. 
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Woensdag, 13 juni: 
Goed geslapen en om 08.30u opgestaan. Na een kop Nescafé de rugzak gepakt (3 flessen 
water, fruit) gingen we op weg. We zien wel wat we tegenkomen. 

Ontbeten in de straat (Ronda de Sant Pere). Met de 
metro naar de haven voor museu Native. Er wordt 
gerenoveerd, niet alles is open; niet veel te zien, we 
gaan niet naar binnen. Wel een foto van een oude 
duikboot gemaakt.  
 

 
We hebben toch maar een 2-daagse 
kaart gekocht voor de hop on hop off 
bus, de groene en rode route. 
(senioren 1 dag € 14,-/ 2 dgn € 22,- 
p.p.)  
We kunnen zo alles nog even rustig 
bij langs en uitstappen als we iets 
leuks zien. Vandaag doen we de rode 
lus.  
 

We begonnen bij Kolumbus en gingen naar 
nr.7 het Olympisch Stadium; nr.8 MNAC 
het Museu Nacional d’Arts Catalunya; 
nr.11 Plaça Espanya; nr. 13 Camp Nau, 
hier kochten we 2 sleutelhangers met 
voetballer Lionel Messi voor de 
kleinzoons; nr.14 Plaça Pius XII daar 
hebben we iets gegeten; nr.17 La Pedrera – 
Casa Milà; nr.18 Casa Battló; nr.2 La 
Catedral – deze keer geen ijsje, het was te 
fris geworden. (nrs volgens het busboekje) 

 
 
Op de Mercat de Boqueria kochten we nog 
abrikozen voor Joop en gingen toen naar “huis”. 
’s Avonds aten we op de hoek naar centrum in 
onze straat. Wedstrijd N – D : 1 – 2. Slecht 
gespeeld door Nederland. 
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Donderdag, 14 juni: 
 
Onze tweede dag met de bus; nu de groene lijn. We hebben veel gezien, ook andere dingen. 
We gingen weer naar het MNAC en we zijn ook in het museum geweest. Er was een mooie 
tentoonstelling van beelden en schilderijen; 65+ had gratis entree. 
De arena was nu een winkelcentrum met een aparte lift kon je naar de veranda. Hier had je 
een prachtig zicht over heel Barcelona. 
Via een klein, maar mooi park met modern beeld van een stier stapten we in de bus om de 
route te vervolgen. 

 
 
Het ziekenhuis met mooie 
Jugendstilversieringen was gesloten wegens 
verbouwing. We hebben vlakbij heerlijke tapas 
en Catalaanse worstjes gegeten. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
We zijn nog weer naar Tibidabo 
geweest. Nu konden we wel foto’s  
maken in de kathedraal. 

In het pretpark Tibidabo was het druk; schooljeugd. Onderweg kochten we een broodje dat 
we aan de haven opaten. Een stukje gereden met de rode bus en de stadsbus nr. 196   
 
Tegen 20.00u kochten we broodjes in het café in Barceloneta bij een Chinees vrouwtje. We 
aten het op aan de boulevard. Om 21.00u waren we thuis. Voetbal Spanje – Ierland: 4 – 0. 
Een vlotte wedstrijd, Spanje speelde heel goed. 
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Dag 11, vrijdag 15 juni 
 

Hobbymarkt in oude, smalle straatjes, 
meest oudere dames die handwerkten 
gezellig gepraat met de “juf”. 

  Hier kocht ik nog quiltstof bij de  
  handwerkjuf. De dames komen geregeld 
  bijeen om – ieder wat anders – te doen. 
  Een gezellige club dus, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Overal zag je fietsen die de 
inwoners tegen een jaarlijkse 
bijdrage kunnen gebruiken. 
Soort witte fietsenplan. 
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Vrijdag, 15 juni:  
Een rustige dag, ontbeten in “ons” rest. Ronda de Sant Pere, aardige bediening. Met de bus 
naar Barceloneta waar we weer in ons 
cafeetje (nu 1) stokbrood bacon 
kochten. Dit aten we op aan de 
boulevard. Het is warm weer, dus flink 
insmeren, zoals elke dag. Foto’s 
genomen van beeld op rotonde. We 
hebben de tentoonstelling in de kelder 
van het Historisch Museum van 
Catalunya nog bekeken. Dit viel tegen, 
alles in het Spaans.  
 

We zijn via het beeld van Columbus naar La 
Rambla gelopen. Daar kochten we nog twee 
armbandjes voor de kleindochters. Op de 
Marcat de B. kochten we nog abrikozen. Met 
een ijsje rustten we uit op onze bank op het 
plein voor de Catedral  Op de rotonde in  Via 
Laietana stapten we op de bus naar Palau de la 
Música Catalana. Daar tussen straatjes gelopen 
langs een balletschool, deze keer oefenden 
jonge mannen. Zo kwam je bij ons hotel. Eerst 
nog een biertje in ons café “ Cullera de Boix”. 
In het hotel gekomen hebben we onze koffer 
gepakt en ons opgefrist. We hebben weer 
gegeten in “Cullera de Boix”, we hebben onze 
rittenkaart OV aan de studente gegeven, ze 
hebben het daar niet zo gemakkelijk, geen 
beurzen etc. Ze was blij. 
Om 21.15u waren we thuis.  

Voetballen Zweden – Engeland: 2 – 3. Koffer verder gepakt en  
€ 10,- in envelop gedaan voor de kamerschoonmaakster.  
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag, 16 juni:  
Met bepakking vertrokken om 08.30u en ontbeten in ons restaurant in de Ronda Sant Pere.  
Gelopen naar Plaça Catalunya en de shuttlebus bracht ons naar het vliegveld. Snel 
ingecheckt en even later door de douane. Om 11.45u aan boord gegaan, we zaten op 30 E+D 
geen 3e persoon. Joop aan middenpad en ik aan het raam. We vlogen om 12.15u en hadden 
een goede vlucht. Boven Rotterdam zette de piloot de daling in en we landden 20 minuten 
eerder dan verwacht; 14.20u. De koffer werd van de band geplukt en toen konden we 
Brigitta en Amber begroeten, die ons veilig naar Zuidhorn reden.  
 


