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Verslag Vakantie; 1 t/m 16 juni 2010 – Duitsland en  Z-W Polen. 
 
Dinsdag, 1 juni.  Om 09.00u vertrokken we richting Nieuweschans om daar tot de ontdekking te komen dat 
de portefeuille met de autopapieren en Joop zijn rijbewijs nog in het laatje lagen. Terug dus! 
Om 10.15u weer op pad na nog even te hebben getankt bij de doe-het-zelf tank langs de Friesestraatweg; 
we zouden het anders niet halen tot de goedkopere Duitse benzine. 
Om 10.55u waren we weer bij Nieuweschans; extra rondje van 72km. 
We pauzeerden op de Parkeerplaats Walchern (voor afslag 18) 11.15 – 11.35u. De zon scheen, dus goed 
weer om te rijden. We tankten(12.50u) weer in Lette, bij Coesfeld B474) (29l - € 43,-). 
We rijden door naar de A43, de TomTom geeft het aan. Om 13.00u zitten we weer op de snelweg nu de 
A1/E37 naar Münster. Om ± 13.05u op P Dülmen gestopt voor drinken en plassen. De zon is vertrokken en 
het waait nogal. 
Later van 14.30 – 14.55u gepauzeerd op P bij autohaus Geseke/Büren voor kop asperge-cremesoep (zout) 
en cola. Er waren twee schoolbussen met kinderen op schoolreis. 
Nog 65km naar Kassel (15.08u).We rijden vlakbij Bad Wilhelmshöhe 15.35u; Fürstenhagen 16.00u. 
We passeren de Walbergtunnel + Hopfenbergtunnel (B7) bij Hessisch Lichtenau ±20km voor  Eisenach. 
Het motregent wat. De Hörsetalbrücke is in aanbouw, resultaat een rijdende file. 
Tegemoetkomend verkeer gescheiden door een klein richeltje. 
Afslag 46 naar Erfurt – Centrum; het regent nu. Om 17.30u zijn we gearriveerd in Pension Toscana. Na een 
kopje cappuccino zijn we naar het centrum gelopen;15 min. 
Mooi centrum met groot plein met 2 kerken/torens  
en de Zitadelle te zien vanuit Gaststätte Schmalztopf 
Domplatz 12. Hier namen we elk een kop koffie; Joop nam 
Mattjes + Bratkartoffeln en ik nam Thüringer Schlachtplatte + 
Bratk. Elk nog een lekkere Merlot (rode wijn) en Apfelstrudel 
met vanille-ijs + saus toe. 
Alles heerlijk. Leuk gepraat met een man uit Erfurt, hij 
vertelde ons van alles over de stad Erfurt. 
Over het plein terug naar ons verblijf. Goede herkennings-
punten; snel gevonden. Om 09.00u waren we er. 
Even fris gemaakt, de Bildzeitung gelezen en toen gaan 
slapen. 
  
Woensdag, 2 juni.  Om 08.15u ontbeten, het heeft geregend en het is niet koud. Rustig aan gedaan, de 

wandelschoenen uit de auto mee naar boven genomen en op de 
kamer aangedaan. Lopend gingen we naar het centrum, eerst over 
de markt: afritsbroek (€ 10) gekocht voor Joop. De (Vietnamese) 
vrouw had Joop z’n maat eerst niet maar later kwam ze naar ons 
toe en zei dat ze XL toch had gevonden. Daarna gingen we naar 
de Krämerbrücke. Brug met huisjes. Mooi gerestaureerd, het deed 
me denken aan Italië. 
De Zitadelle, een verdedigingsbolwerk viel ons tegen. Er was ook 
een museum bij, dat we echter niet bezochten. We hadden boven 
wel een prachtig uitzicht over Erfurt. Het regende toen we weer 
naar beneden liepen en op de markt aangekomen plensde het. 
Bij het plein (bakker) namen we koffie met een smaakje (mint) niet 

lekker, het gebak wel De kop soep in de Ratskeller ging er wel in. We hebben ’s middags nog een rondrit in 
een bus gehad en uitleg van de gidse bij de Krämerbrücke. Na de brug gingen we weer naar de markt en 
kochten er een jasje en hes voor Joop; samen € 37,50. Naar de Fischmarkt en verder naar Anger 
(winkelcentrum);o.a. Karstadt. 
Lopend naar het Domplein. Daar aten we Schnitzel + aard.partjes in het Domcafé. Naast trappen v.d. Dom. 
Senf gekocht. We waren de enige gasten er was geen ijs, dus koffie na. Joop had moeite met traplopen! 
De wijn was hem in de benen geschoten; 1 glas. 
Op tijd naar bed, Joop is nu al moe (20.00u). Ik heb nog gelezen in de stoel, later in bed. EF=Erfurt op auto 
 
Donderdag, 3 juni . Na ’t ontbijt om 09.00u zijn we vertrokken. Het was een goed verblijf, kosten € 100,-. 
Via de B7 ri. Weimar, benzine getankt, goed rijweer; droog en bewolkt, de zon piept er zo af en toe door. 
WE=Weimar. Op P Quirla koffie- en wc-stop. 10.15-10.45u. Autohof, afslag 55. Om 11.00u een file bij  
Ronneberg. We worden omgeleid. Autobahn is afgezet, (Beerwalde) 1km. Iedereen moest linksaf slaan, 
maar we zijn later toch gedraaid en op de kruising richting Ronneberg gereden. Rotonde Zwickau. 
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Rückersdorf – Werdau – Zwickau. We gingen eerst naar Kirchberg; hier was echter geen belegd broodje te 
krijgen. De bakker van de vorige keer was gesloten. Het gemeentehuis was ‘s woensdags ook dicht. Ik wou 
een uittreksel uit het geboorteregister van mijzelf halen voor mijn archief. En ik moest zóóóó nodig! 
Het water stroomde hier ook wild. 
Terug naar Zwickau dus. Wat gegeten bij een McDonalds voor  
€ 10. McNugget chicken + kl.patat + cola. Het was best lekker. 
Vooral het plassen, wat een opluchting. 
Nu naar de Bahnhofstrasse Hotel Merkur, 3e verdieping kamer 
35. Een brede wenteltrap en P achter hotel. Je kon met de 
sleutel via de achterdeur (P-plaats) naar binnen. Heel 
gemakkelijk.  
Om ± 15.00u waren we bij Connie en Matthias. Ze hadden ons al 
eerder verwacht, maar ik had toch echt met haar afgesproken 
dat we er pas tegen 15.00u konden zijn. Maar we waren hartelijk 
welkom. Eerste ronde: koffie met gebak: appeltaart 
(zelfgebakken, recept gekregen) en kleine stukjes gebak v.d. bakker. 
Alles heerlijk. Claudia haar vriend hebben we niet meer gezien, hij was onderweg van Lingen en zat in een 
file. maar op de foto leek het een aardige jongen. Hij zit in de bouw. Om 19.00u hebben we gegeten: Grüne 
Klöse, Rotkraut en Schweinebraten. Heerlijk en veel bijgekletst. Matthias krijgt nu werk in Leipzig, daarna in 
Zwickau. Allerlei reorganisaties en modernisaties. Hij is bijgeschoold en moet nog 4 dagen bijscholen voor 
“chef”. Om 20.00u zijn we vertrokken. Auto op P gezet nog even gelezen en slapen, zzzzzz 
 
Vrijdag, 4 juni. Hotel Merkur. 
Goed geslapen, ontbeten en betaald (€ 68,-). Om 08.45u met zonnig weer vertrokken, later werd het 
bewolkt met af en toe zon; onderweg nog een foto gemaakt. Er staat veel koolzaad op de velden. Het land 
is soms erg nat. We waren dankzij de TomTom om ± 10.00u in het hotel Zu den Linden in Radebeul. 
We hebben kamer 203 naast de kamer die we in 2007 hadden. De kamer is nog niet klaar; na 14.00u. 

We gingen met de smalspoortrein vanaf station Radebeul-
Ost naar Moritzburg. De trein vertrok volgens de 
receptioniste v.h. hotel om 10.32u. De trein stond al te puffen 
op het station. (± 10 min. lopen v. hotel) We zochten een 
leuk plekje en na zo’n 10 minuten vertrokken we onder veel 
zwarte rook, stoom en lawaai. Zachte bankjes, alles wel 
comfortabel. De trein stopte bij diverse stationnetjes en er 
stapte ook een groepje fietsers op, die gingen waarschijnlijk 
later hard de berg weer af. Dankzij het goede weer een leuk 
uitstapje. 
We hebben in Moritzburg het kasteel Moritzburg van buiten 
bekeken, mooi aangelegd met park en gracht. 
Op weg naar het kasteel koffie met kwarktaartje gehad. 

Onderweg naar het kasteel was nog een mooie kerk 
waar net een bruidspaar met visite op de trap stond. 
Op de terugweg was een bruidspaar voor het 
Rathaus. 
voor de restauratie in Moritzburg aten we nog een 
broodje en flesje fris. Om 13.30u gingen we met de 
boemeltrein terug naar Radebeul-oost. De kamer was 
klaar dus konden we de koffers naar boven brengen. 
Even later gingen we met de tram naar het centrum van 
Dresden. We hadden geen kleingeld genoeg om  een 
dagkaart in de tram te kopen, dit wilden we later in het 
kantoor van de Deutsche Bahn halen. 
Maar…..er kwam een controleuze oude stempel binnen 
en we waren bijna de klos: omdat we uit het 
buitenland kwamen en ze veel schrijfwerk van ons zou hebben, kocht zij van het kleingeld dat we samen 
hadden twee kaartjes (voor één uur reizen) en kregen we dus geen boete. Ze vond ons maar dom dat we 
dachten dat dit zo maar kon. “Je moet toch een kaartje kopen als je wilt rijden!”  
Bij het kantoor van de DB kochten we 3 dagkaarten voor 1 Zone à € 7,-  per gezin.  Daarna gingen we naar 
het hoofdstation voor treinkaarten naar de Königstein (2x € 11,-) Dit was een aanvulling op de bestaande 
dagkaart; ’s morgens het kaartje 1x activeren en dan is het klaar voor die dag. 
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Zaterdag, 5 juni  Uitstapje naar Königstein. 
Het was een prachtige rit per tram naar Königstein. 
Met de speciale bus vanuit Königstein naar boven en 
daar overstappen op vakantietreintje tpt aan de 
vesting. We zijn naar boven gelopen 
via een steil pad met kinderkopjes. Entree € 8,- p.p. 
voor de gehele vesting.  
Er waren nieuwe tentoonstellingen bijgekomen na de 
vorige keer dat we hier waren. Ook in scène gezette 
gevechten met lansen, zoals in Bourtange. 
We wandelden nog wat rond de vestingmuren en 
hebben veel foto’s genomen. Het weer was prachtig. 
Daarna gingen we weer lopend terug waar een nieuwe 
groep “artiesten”  klaar stond om iets op te voeren. 
Onderweg naar beneden mochten we niet overal 
staan omdat er een kanon-gevecht zou worden nagebootst. We gingen weer met het trammetje en de bus 
naar het dorp en daarvandaan met de trein naar Dresden. 
Bij het hoofdstation vroegen we hoe we per tram naar das Blaue Wunder (een stalen brug) konden komen. 
Tram 10/12. Het was een lange rit, we dachten dat we fout zaten, maar het was de juiste tram. De brug viel 
tegen. Er was niet veel spectaculairs aan. Grijs/blauw staal. In een super kochten we 2 flesjes fris. Er was 
een prachtig fietspad langs de Elbe, helaas geen bankje.  We vonden later op een bankje waar we wat 
dronken en aten. Nog warm weer! 
Om 19.00u waren we terug in ons hotel en daar hebben we weer heerlijk gegeten. Joop ging alvast in 
pyama even rusten en viel natuurlijk in een diepe slaap. Ik heb nog wat gelezen. 
 
Zondag, 6 juni 
Iets later opgestaan (08.45u) heerlijk ontbeten. Met de tram naar de Japanse Allee, dit is vlak voor de Elbe-
brug. Aan de straatkant zie je een groot 
vierkant gebouw, je kunt er langs lopen en 
komt dan in een prachtig aangelegd park. Er 
waren al mensen aan het picknicken en jeu-
de-boulen. 
Er wordt hier zelfs ge-bbqued; helaas worden 
de resten achtergelaten en er waren dan ook 
wagentjes v.d. gemeente die de paden 
aanveegden en mensen die de gazons 
opruimden. Met die warme dagen en avonden 
is dit onbegonnen werk! We namen veel 
foto’s, ook van de grote moskee aan de 
overkant.  We liepen onder de Elbe-brug door, 
waar we weer foto’s maakten van de prachtige deze brug met het prachtige gezicht op de markante 
gebouwen aan de overkant. 

Via de trappen gingen we naar de brug naar de overkant,   
het Theaterplatz, daar namen we de tram naar het 
hoofdstation en kochten we drinken en eten (winkels dicht) 
en gingen weer per tram naar het Theaterplatz. 
Daarvandaan liepen we naar de oever en op een bankje aten 
we ons eten en dronken wat. Het is nog steeds erg warm.  
Om even voor 13.00u gingen we op weg naar de Semper 
Oper voor onze rondleiding. We hoefden pas op 13.30u 
terug te komen 
omdat we al 
kaarten hadden. 
Het was toen nog 
weer in een rij 

staan en wachten in de hitte. Enfin even na 13.30u konden we 
naar binnen. 
Het was een prachtige rondleiding gegeven door een oudere, 
chique dame die vol vuur vertelde over de geschiedenis van de 
Semper Oper en over de herbouw na de oorlog en de restauratie 
na de eenwording in 1989.  Pilaren van “marmer”. De rondleiding 
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was om 14.45u afgelopen. We hebben genoten. We mochten geen foto’s nemen, alleen als je een 
vergunning kocht. 
We hebben een boekje gekocht over het gebouw.  
We gingen weer met de tram naar het hoofdstation om drinken te kopen wat we aan de Elbe-oever 
opdronken. In de hal van het station lieten kinderen van een turnvereniging hun kunstjes zien. 
Terug naar ons hotel waar we op het terras in de tuin van het hotel een groot glas Radeberger dronken en 
heerlijk aten. We praatten nog gezellig met een ouder echtpaar uit Thüringen (bij Weimar) n.a.v. hetelucht-
ballon die overdreven. Op tijd naar bed want morgen gaan we naar Breslau/Wroclaw. 
 
Maandag, 7 juni  
Om 09.15u vertrokken we, de lucht is niet meer blauw, richting Görlitz. Snelweg 4 en het is 254km naar B. 
We zijn over de Spree gekomen. Foto genomen van Bauzen dat in de verte ligt. (±09.50u) 

Om ± 10.20u zijn we bij Görlitz de Poolse grens 
gepasseerd. Geen controle. Even later hebben we in 
Zgorzelec getankt voor 118,22 Zl. Langs de snelweg staan 
hoge dennebomen. Hier zijn geen stroken voor de 
hulpdiensten, wel pechvluchtstroken. Kleine 
parkeerplaatsen met volle afvalbakken, dus veel afval 
ernaast. In Jaroslaw gepauzeerd van 11.30-11.45u. Het is 
nog bewolkt. Om ± 12.10u bereikten we de buitenwijken 
van Wroclaw/Breslau. Even later aankomst in het 
Avantgarde hostel. Moeilijk te vinden, achter een ander 
pand. Schone kamer (nr.3) wc en douche op de gang. De 
kamer was nog niet klaar maar de rode koffer mochten we 
bij de receptie stallen. De auto op de P-plaats en lopend 
naar de “Rynek”, het grote plein, het kloppend hart van 
Wroclaw. Af en toe op een terras voor koffie en lunch. 

Verder wandelend naar het eiland. De Odra (Oder) was ± 5m hoger dan normaal. Zandzakken uit voorzorg 
voor o.a. de kerkdeuren. Men verwachtte nog een hogere waterstand. 
Dinsdag, 8 juni 
Goed geslapen, vanwege het mooie weer laat nog lawaai. Ontbeten in de stad bij “Heineken” terras; een 
pannekoek (gebakken ei met chapignons) bolletjes en roggebrood en heerlijke, sterke koffie + water. 
We hebben genoten van het flaneren over de Rynek. ’s 
Middags met zoeg-auto rondrit van ruim 1,5 uur gemaakt. 
Prachtig! De jongen liet ons plekjes zien waar we nog niet 
geweest waren; o.a. de Japanse tuin en Mondiaal gebouw 
met een grote ronde koepel (zie foto) met prachtige galerij 
en dito fontein. 
Af en toe zette hij het bandje uit en vertelde ons wat 
bijzonder-heden. ’s Morgens waren we zelf al op het eiland 
geweest. 
’s Middags bier gehad op terras waar we geholpen werden 
door meisjes met een soort Dirndl aan. 
’s Avonds (± 18.00u) vlakbij ons hotel bij een Aziatisch 
restaurant aan een drukke straat gegeten. Lekker, wel 
anders dan bij ons. Op tijd naar bed. Joop sliep zo, ik heb gelezen. 
 
Woensdag, 9 juni 
Een prachtig blauwe lucht, 25°C later wat lichte bewolking. Joop heeft in het keukente water gekookt, 
daarna (ik moest me nog opmaken) heb ik bij de bakker op de hoek broodjes gehaald. Naast het hostel 
stond een groentekar waar ik 2 appels, 1 navelsinaasappel en 1 tomaat kocht. Daarna op pad. We waren al 
snel uit Wroclaw en op de snelweg. Alles dankzij de Tomtom. 
We ontbeten (koffie, broodjes en tomaat) onderweg bij een vrachtwagenwasstraat, zie foto kasteeltje. 
Het is vrij rustiog op de wegen, wel wat Poolse auto’s  met pech langs de weg. 
Hier en daar flink natte plekken langs de weg op de 
velden. Het is nu 29°C en 09.45u. Naar Krakow is het nog 
192km. Het is hier een redelijk vlak landschap met af en 
toe wat (naald)bomen. 
Even voor Katowice is het heuveliger en voorbij Katowice 
begint de moutweg. (11.15u) slechts 8 Zloti. 
Om ± 12.00u zijn we in Krakau. Nu met behulp van 
Tomtom nog naar ons hotel. Vrij snel gevonden, het staat 
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aan de voet van de Wawelheuvel. Hotel Gertrudy nrs 26-29; het is een oud hotel met een tiental 
parkeerplaatsen.  
Op onze kamer kom je binnen in de vestibule, rechts de wc + douche,  links een grote leg-/hangkast. 
Rechtvooruit de deur naar een riante kamer met aan elke muur een 1-pers.bed, dus 4. In het midden een 
zitje met 4 clubs, twee antieke hanglampen en buro + stoel. Veel hout ook de vloer met daarop een kleed. 
Verder zijn er veel gangen, heerlijk voor kinderen om verstoppertje te spelen, trappen en een lift. 
De hoofdingang is aan de drukke straat naar o.a. de Wawelheuvel, daar meldden we ons aan.  
De receptionist had geen parkeerplaats voor ons, ondanks dat we het bij de reservering hadden gevraagd! 
We moesten van hem naar een P-garage verderop, maar wij hadden al gezien dat er iemand met de auto 
was weggegaan. Na een gesprekje met de parkeerwacht had hij een P-plaats voor onze auto. De 
achteringang is bij de P-plaats, we konden zo gemakkelijk bij onze kamer komen met de lift. 
Er is een prachtig park achter het hotel. Ik heb eerst gedoucht, Joop friste zich op. Daarna bezochten we de 

Wawelheuvel; jammer dat er hevid verbouwd werd. Er stonden 
veel hekken tussen de kerk en het restaurant. De kerk was 
open en die bezochten we, het was er heerlijk koel. Langs de 
muur met de namen v.d. sponsoren gingen we weer naar 
beneden. Het was heet, ± 30°C. We gingen door naar het 
grote plein (Stare miasto); wat een ontgoocheling voor mij: de 
Lakenhal stond nu geheel in de stijgers. Gelukkig waren er 
nog de gezellige restaurants en terrasjes waar we dan ook 
veel gebruik van maakten. 
Bij een kleine VVV aan het plein kochten we een 2-dagenkaart 
voor het openbaar vervoer. 2 x 50 Zl. 
Vóór het plein eerst een heerlijk ijsje gekocht en op het plein 
naar de Maria-kerk waar we eerst op het terras t.o. deze kerk 

een pilsje kochten. In het winkeltje naar dit restaurant kochten we met ons buspasje een vrijkaart voor een 
bezoek aan de kerk. 
Deze kerk is eigenlijk nog mooier (minder protserig) dan op de Wawelheuvel. Joop heeft voor 5 Zl. een 
vergunning om te fotograferen gekocht. We liepen de hele markt in het rond, oei wat heet! Het is nu 23.15u 
en ik ga slapen. Joop snurkt al. 
Er is veel lawaai (ramen misschien nog open?) We hebben een dik dekbed en dito kussen. Dat is wennen. 
Tot 24.00u gelezen en dagboek bijgewerkt. 
Morgen gaan we per bus naar Wieliczka (bus nr. 304) naar de zoutmijn. Bushalte bij het park achter hotel. 
 
Donderdag, 10 juni 
Om ± 08.45u naar de ontbijtzaal via een doolhof van gangen. Bij de hal/receptie waren we even de kluts 
kwijt; we moesten weer door een deur en via via kwamen we in de ontbijtzaal. Er was een rijkelijk buffet. 
Na het ontbijt haalden we de wandelschoenen uit de auto; 
tanden poetsen en op naar de bushalte bij het park. De bus 
reed net voor oonze neus weg, dus 20 minuten wachten. We 
hebben de tijd gedood op een bankje in het park, in de 
schaduw want het is al heet.  
Na een mooie busrrit van een half uur kwamen we om 10.35u 
aan in Wielicka.  Om 10.45u begon een rondleiding in de 
zoutmijn o.l.v. een Duitssprekende gids. Hij (oudere, dikke 
man) vertelde boeiend; we maakten veel foto’s.  
Na afloop dronken we een biertje (de bus ging net weg) en 
gingen naar de bushalte waar de volgende bus even later al 
kwam. We gingen eerst naar onze kamer en fristen ons wat op, andere schoenen aan en de stad in naar de 
Fioretti-poort. Een pilsje gedronken langs de gerestaureerde muur en daarna weer naar het plein waar we 
in het chocoladerestaurant kakao en gebak nuttigden. Joop nam een salade en ik lobbige chocolade met 
een kalorierijke gebakje + slagroomtoef. alles heerlijk, maar het meubilair was smerig. 
We bestelden een tafel bij het restaurant naast de Mariakerk voor 18.30u.  
Er bleek een processie te komen ’s avonds t.g.v. dankfeest voor wijn en brood. Ik heb er een film van 
gemaakt. Er werd erg mooi gezongen; playback! 
Om 21.30u waren we weer thuis. Ik heb wat opgeruimd en na het schrijven even gedoucht en gelezen. 
Morgen op weg naar Potstal. Snelweg A4 Wroclaw, Cottbus. 
 
Vrijdag, 11 juni 
Na 460 Zl. te hebben betaald vertrokken we om 08.10u. Nog foto’s gemaakt v.h. hotel. 
Om 08.40u reden we al weer op de tolweg. (8 Zl., platna = tol)  
Om 09.30u rijden we Katowice weer uit op weg naar Wroclaw. Foto brug in aanbouw voorbij Katowice. 
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Bij Opole gepauzeerd (buitentemperatuur 30°C.op Mop Mlynski Staw; mop = P). 
Van 10.30-11.00u weer gepauzeerd (nog 30km naar Wroclaw). Je hebt hier een vlak landschap met af en 
toe een kerkje en wat graansilo’s. Om 12.20u namen we de afslag A4 naar A18, we krijgen nu een 4-baans 
weg. Temp. 30°C, wegdek 41°C. Krzylowa. 
Om 13.10 rijden we bij Forst Duitsland in (we hebben voor de grens nog even in Polen getankt). In forst 
hebben we nog heerlijk gegeten (13.15-14.15u) 
Om 14.30u rijden we op de snelweg naar Potstal waar we om 16.00u aankomen. Bewolkt en winderig. 
Dankzij de Tomtom kwamen we om 16.15u aan bij mw. Henning, Tchaikowskyweg 2, Potstal. 
Onze kamer, douche, wc zijn in het sousterrain. Alles netjes. 2pers.bed, tafeltje en 2 stoelen, kast, 
boekenkast, burootje, spiegel en TV. Op schouderhoogte ramen met jalouzieën met muggegaas. Mooie 
tuin. Mw. Henning vertelde ons hoe we lopend ’t snelst bij ’t station konden komen. 
Eerst hebben we ons opgefrist, geplast, tassen netjes in de kamer gezet en zijn toen lopend naar het 
hoofdstation van Potstal gegaan via het bos”je”.   
Eerst naar de Puskinallee en toen naar de Hollandse 
wijk . Ik heb nog 2 lapjes stof voor het quilten gekocht in 
een Deens winkeltje. Daar dronken we koffie/bier en elk 
een (dunne) pannenkoek met poedersuiken en dotje 
slagroom. Joop nog extra schenktroop. 
De Nauenerpoort was “nieuw” van grijs beton. Daarna 
naar de Brandenburger poort. Mooi, ernaast een fontein. 
Met de tram 92/96 naar Siedlung Alexandrowka, houten 
huizen, dit is de Russische wijk. We bezochten ook nog 
de kleine Alexander Newski-kapel, roze buitenkant en 
klokkenspel in de tuin. De binnenkant was vol beelden, 
ikonen etc. Teruggelopen naar het hoofdstation Potstal 
en lopend naar huis. 
Om 21.00u waren we “thuis”. De tassen werden uitgepakt en daarna maakten we koffie en soep uit een 
pakje; ik vond nog een droog bolletje. Het is nu 22.30u Joop zapt, niets bijzonders. Ik ga me zo wassen den 
dan m’n boek uitlezen. William Lashner: Meineed. (een krimi) (Niets is gevaarlijker dan een ‘onwillige’ 
getuige en een eerlijke advocaat). Spannend, veel sex, drugs en bedrog. Om 08.00u kunnen we ontbijten. 
 
Zaterdag, 12 juni 
Om ± 08.30u ontbeten in een mooie kamer, even met mw. Henning gepraat en kennis gemaakt met haar 
man. Echtpaar is van onze leeftijd.  
Na het ontbijt zijn we vertrokken via het “bos”  en de studentenwoonwijk naar het stationnetje naar 

Hauptbahnhof Potsdam. Dit is een groot glazen complex met een 
prachtig RVS beeld van een paard.  
Onderweg zagen we veel prachtig gerestaureerde panden. Vanaf dit 
megagrote hoofdstation zochten we moeizaam de juiste verbinding 
naar de Wannsee. Bij halte “Tiergarten” was de vlooienmarkt. We 
hebben eerst nog koffie met een “Flunder” = rond, zacht 
vruchtengebak/koek -  gegeten bij de uitgang v.h. stationn.  
Ik moest naar de McDonald om te plassen. Op de vlooienmarkt zag 
ik een mooie hanglamp, maar ik heb niet gevraagd hoe duur die 
was. Later pas tegen Joop gezegd dat ik die mooi vond. We zijn na 
de vlooien-markt naar huis gegaan; jas halen, het was toch fris. 

Daarna vanaf einde bospad (waar de bussen even blijven staan, rand Potsdam/Berlijn)  zijn we op een 
wachtende bus gestapt die naar het station en daarna naar de Wannsee ging. Ook hier is alles veranderd. 
Het rode klimnet was nauwelijks te zien door het gebladerte. Via het station/dus nu de tram naar Tiergarten 
gereisd. We hebben wat gegeten in één van de zijstraten; alle café’s en terrassen hadden grote TV’s buiten 
hangen i.v.m. de voetbalwedstrijden in Z-Afrika. We bezochten de Gedächtniskirche. De ruimte op de 
begane grond is nl. een tentoonstelling over de geschiedenis van Berlijn/Ged.kirche. Hierna zijn we per 
tram naar Potsdam gegaan. In een mooi restaurant hebben we heerlijk gegeten met ijs na. Om ± 21.00u 
waren we weer thuis. Morgen gaan we naar Sanssouci, Potsdam. Hopelijk is het morgen droog en iets 
warmer! 
 
Zondag, 13 juni 
Bewolkt, maar geen donker weer. Het is fris. Vandaag 
gaan we weer naar de Flohmarkt in Berlin-Tiergarten. Na 
lang zoeken geen resultaat. De man van de mooie lamp 
was er niet. Terug naar halte 
Griebnitzsee/Ahrensfelde/thuis. Daar hebben we de 
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rugzak achtergelaten. Joop nam alleen zijn fototoestel in de hoes mee. Ik had o.a. paraplu mee. We 
hebben dus geen regen gehad! 
Ahrensfelde = eind-/beginpunt.  
Griebnitzsee Bhf – Babelsberg – Potsdam  HBf. – Lange Brücke – Alter Markt. 
Bus 606 – Berlijn HBf – Schlossstrasse – Platz der Einheit West – Schloss Sanssouci. 

 
Met de S-Bahn weer naar Potsdam-HBf. Met bus 606 naar 
Schloss Sanssouci (zonder zorgen). 
Eerst bezochten we de schilderijengalerij. Veel nagemaakte 
schilderijen, de originele zijn verdwenen tijdens de oorlog. 
Joop kocht voor € 3,- een permissie om te fotograferen in 
alle zalen/paleizen. Daarna brachten we een bezoek aan het 
slot Sanssouci zelf. We kregen bij de entree (€ 12,-) een 
oortje met gesproken uitleg voor elke zaal. Erg boeiend, 
makkelijk te bedienen. Elke kamer had een nummer dat je 
moest intoetsen en dan kreeg je een uitleg  Verder door het 
park en Oranjerie – Belvédère. Drakenburcht. We hebben 
veel foto’s genomen. In het restaurant van de Oranjerie 
hebben we soep en bier/fris gehad. 

Het was best vermoeiend allemaal. In het park zagen we nog een dikke, bruine eekhoorn, hij/zij was echter 
te snel weer weg. Om een foto te kunnen maken.  
Met bus 606 weer terug naar Potsdam Bhf. En met S7 naar Ahrensfelde. Eruit in Babelsberg. We zochten 
de Weverhuisjes. Na zoeken vonden we ze; er was een Weverfeest aan de gang; het loonde niet nog 
binnen te gaan, het was bijna afgelopen. Er restten nog wat kinderactiviteiten. Leuk wijkgebeuren met 
tenten. 
We hebben weer gegeten in Potsdam – “Klosterkeller”. Erg lekker en ijs na. Om ± 21.15u voetbalt Duitsl- 
Australië; stand 2-0. Na de pauze nog 2 doelpunten voor D. (4-0) 
 
Maandag, 14 juni 
Om ± 09.00u zijn we uit Potsdam vertrokken na een heerlijk ontbijt; € 144,- betaald voor 3 nachten met 
ontbijt. We hebben het goed gehad bij fam. Henning. Via allerlei wegen in Potsdam (en dankzij Tomtom) 
waren we om 09.30u op de Autobahn naar Hamburg op weg naar Schwerin. Het is zonnig weer met wat 
bewolking. Bij een Baustelle stak een jonge vos over! Het liep goed af; hij heeft vast verkeersles gehad. 
± 10.00u een sms van Brigitta; gelijk beantwoord. 18°C buitentemp. Volgens thermometer in/van auto. 
Onderweg veel braakliggende velden met klaprozen en blauwe korenbloemen. 
Pop Autohof, afslag Herzsprung 10.15-10.30u gepauzeerd. Nog 107km naar Schwerin. Op ± 40km vóór 
Schwerin links veel herten gezien. 

Het is nu (11.00u) bewolkter. Om 12.00u wren we in Schwerin bij fam. 
Giesemehl. An den Wadehangen 36. 
Rustige onverharde straat. Onze kamer was klaar. Via ex-garagedeur via 
CV en gangen naar onze kamer/wc/douche. Alles parterre. Ramen nogal 
hoog dus. Via een “moeilijke” trap kwam je op de 1e verdieping bij de 
ontbijtkamer. Nadat we de koffers e.d. hadden opgeborgen en hadden 
geplast per auto naar Ludwigslust zo’n 31km over de B106. Bij het slot 
eerst koffie + roerei met ham(J) en Pfifferlinge (R) gehad. Alles erg lekker. 
In het kasteel naar het toilet geweest en kaart van Ludwigslust gekocht. 
Het slot bekeken en daarna door de tuin gewandeld. Men is nog hevig aan 
het renoveren. Er moet nog veel gebeuren, dit zal in 2011 zijn. Het slot 
staat gedeeltelijk in de stijgers. Mooie waterpartij aan de voorkant v.h. slot.  
Brigitta sms-te dat Nederland heeft gewonnen van Denemarken 2-0. De 
eerste overwinning is binnen. 
Bij Norma (onderweg) hebben we inkopen gedaan. ( kenteken LWL= 
Ludwigslust) 
Terug in ons “huis”  hebben we onze koffer/tas uit- en heringeruimd. 

Gelopen naar de hoofdweg, naar een restaurant dat we onderweg hadden gezien. Pech, alleen diner voor 
eigen gasten. Terug naar mw. Giersemehl en even met haar gepraat. Gevraagd waar we goed konden 
eten. Toen per auto richting Ludwigslust waar we hebben gegeten in “der Holländische Mühle”. Een groot 
(sport)complex naast een molen. Het was er druk, veel gereserveerde plaatsen. Joop kreeg gepofte i.p.v. 
gebakken aardappelen en ik kreeg m’n rosbief rauw i.p.v. medium. We kregen later het bestelde. Joop 
bakje gebakken aardappelen en ik bord met alles nieuw en nu goed medium vlees. We namen geen toetje 
en komen hier dus niet weer. 
Thuis nog een laatste stukje van het voetbal gezien en de Libelle gelezen. 
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Dinsdag, 15 juni 
Vanmorgen om ± 08.30u ontbeten. Vertrokken naar 
Schwerin, rondje slot en de tuinen. Prachtig. De 
restauratie schiet goed op. Niet veel stijgers buitenom te 
zien.  We dronken koffie in het centrum met heerlijke 
nougat- (ik) en jamtaart voor Joop in een restaurant op 
een hoek. Oud interieur. Netjes. 
Met een tram een rondje gedaan met lijn 4, terug lijn 1. 
Terug naar het centrum broodjes en haring in het 
winkelcentrum gekocht; op een bankje ergens opgegeten. 
In het centrum hebben we de Evangelische Kerk van 
binnen bekeken. We hebben er met een Nederlander 
gesproken die met z’n caravan op de camping ten noorden van Schwerin stond. Iemand van de kerk 
(dominee?) vertelde ons drieën allerhand over de kerk, o.a. het ontstaan van de uitdrukking “Halt die 
Klappe” (scharnierende zitting in de Evang. en de Domkerk) en de betekenis van de duiveltjes aan de 
binnenmuur van de kerk.   
De man vertelde nog dat het Schweriner Slot verzakte vanwege de veengrond. Veel van het renovatiegeld 
ging volgens hem op aan de fundering. 
In de Dom beklom ik de toren (215 treden!). Ik heb dan boven van een prachtig uitzicht genoten en veel 
foto’s gemaakt. Joop bleef beneden. Op het marktplein in Antiquariat een ketting van barnstenen € 25,- 
voor mezelf gekocht. Weer naar huis zochten we onderweg een restaurant richting Wittenburg; niets. 
Thuis hebben we ons opgefrist en met de fam. Riesemehl gepraat. Ze werkten in de tuin. We vonden een 
restaurant in Groß Grieten, ”Landkrug zum Bratkartoffel”.  Ze hadden burgermanskost, heerlijk. We kochten 
nog 2 bierglazen. Een voor Jaap en een voor Joop. 
Om ± 21.00u waren we weer thuis. We hebben nog kofffie gemaakt (instant). De grote blauwe koffer ging 
alvast in de auto toen we gingen eten. 
 
Woensdag, 16 juni 
Na het ontbijt en nadat we alles betaald hadden, vertrokken we om 08.45u. (€ 70,- overnachtingen en € 20,- 
voor ontbijtjes.) De lucht is blauw en het is nog fris. Om 09.10u reden we op de snelweg (A1/E22). 
Op de snelweg bij Hamburg zagen we dat ze het oude asfalt vermorzelden en opnieuw konden gebruiken. 
Bij Hamburg en Bremen waren veel en lange wegwerkzaamheden. Het is nu 19°C buiten. 
Gepauzeerd van 10.30-10.45u bij Ostetal (via een tijdelijke afslag, vanwege wegwerkzaamh.) vóór afslag 
47 Sittersen. Voor afslag 49 Bockel weer twee Baustellen. de laatste 6km lang.  
Afslag Parchim langzaam rijdende file. Afslag 57bij Bremen. Onze kant v.d. file is opgelost, nu is de andere 
rijrichting de klos. Een vertraging van 20 minuten. 
In Famila te Oldenburg hebben we inkopen gedaan en Kuchen gekocht om onderweg te eten. We hebben 
nog drinken genoeg. In Famila met Brigitte gebeld. Boodschappen? Glutenvrij/Weizenvrij meel + macaroni 
en koekjes voor Stijn gekocht. Het is nu 22°C buiten. 
Via Bunde bij de slager 7 pakjes met 300gr lever gekocht, in smalle plakjes gesneden. 
Om 14.25u zijn we de Poort van Groningen gepasseerd. 
 
Recept van slagersvrouw voor de lever: Lever in reepjes (gekruid). 1 appel + 1 ui, deze 2 eerst aanbraden, 
vlam zachter en dan de lever in de pan. Kort meebraden en klaar.  
 


