
 
Zuid Afrika 25 oktober t/m 17 november 2006. 
 
Carla was mee op onze reis naar Zuid-Afrika. 
 
Dag 1. Woensdag, 25 oktober 2006. 
Henk Rass bracht ons met de auto naar het station in Zuidhorn. 
De trein van 08.00 uur had vertraging en moest nog komen. We waren toch 
nog erg vroeg in Groningen. Dit had als voordeel dat we in een lege trein naar 
Schiphol konden stappen. 
Eerst in de rechtstreekse trein naar Schiphol. Er werd omgeroepen dat we tot 
Beilen vol tarief moesten reizen! Dus er weer uit en wachten op de trein naar 
Den Haag van 9.17u. 
Deze reed op tijd weg. We hebben een goed plekje voor ons en de bagage. 
In Amersfoort overstappen naar de andere kant van het perron. De trein naar 
Schiphol had vertraging maar we hadden tijd zat. Na Zwolle werd het mistig. 
Bij Utrecht WTC kwam de zon weer door. Om 12.00u kwamen we aan op 
Schiphol. 
We konden al vrij snel inchecken en zagen de eerste medereizigers van 

Baobab voor onze reis naar Zuid-Afrika.  
Op zoek naar gate D16. Nog wat broodjes 
en drinken opgemaakt en om 13.45u 
waren we ook door de douane, naar 
vliegtuig BA 435. Om 14.45u maakten 
we ons klaar voor vertrek. Om 14.55u 
bracht de wagen ons naar de startbaan en 
even later gingen we los. 
Het is maar een klein stukje vliegen naar 
London-Heathrow. We landden al om 

15.05u. Engelse tijd. (16.05u Ned. tijd) Het was mistig onderweg. Groot 
uitgebreid vliegveld. 
 
Dag 2. Donderdag, 26 oktober 2006. 
Het was ong. 21.00u en donker toen we vanuit London-Heathrow opstegen.  
Ik heb af en toe geslapen, filmpje gekeken en “map” bekeken. Hierop is te 
zien waar het vliegtuig zich bevindt. We hielden alle drie hazenslaapjes. 
We zaten na wat ruilen met medereizigers van Baobab naast elkaar. 
’s Avonds goed gegeten en ’s morgens om 06.00u ging de zon op (links), 
daaronder was het mistig. Nog in het vliegtuig ontbeten. (Engels ontbijt) met 
scrambled eggs en worstje en een muffin. Thee genomen, die was erg donker. 
Om 06.45u werd de landing ingezet; mooie landing! Johan Nel, onze gids 
stond al op ons te wachten. Hij wilde niet eerder weg dan dat hij al onze 
namen uit het hoofd kende. Nou dat lukte hem dus erg snel. 
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Nadat we geld gewisseld hadden en onze broekspijpen hadden afgeritst, 
gewacht hadden op de 18e persoon; deze bleek na een telefoontje van Johan 
met de basis in Kaapstad al een dag eerder te zijn gevlogen, gingen we naar  
onze bus. Chauffeur was Gert. Hij bracht ons naar Pretoria, Soweto 09.00u en 
daarna naar ons hotel.  
 
Er stonden overal Jacaranda-bomen langs 
de weg; ze bloeien nu paars. 
We hebben een monument ter 
nagedachtenis aan de bloedrivier bezocht. 
Zie foto’s en kaart. Ook bezochten we het 
Voortrekkersmonument op een heuvel. 
Zie foto’s en kaartjes.. 
Pretoria is de administratieve hoofdstad 
van Z-A. genoemd naar de voortrekker Andries Pretorius. 
Op de snelweg hadden we pech onderweg. Een vuiltje in de tank? Even 
gestopt en motor laten afkoelen. Dit hielp niet genoeg. Na even stationair 
draaien van de motor deed de motor weer raar. Er moet een andere bus 
komen. 

Deze bracht ons naar Soweto. Veel 
stalletjes met o.a. etenswaar, sieraden op 
“bruggen”.  Huizen van “rijk” tot arm. 
Een vrouwelijke gids uit Soweto vertelde 
dat er 9 naties in Soweto leven. Er is een 
universiteit/highschool en een Pabo in 
Soweto. 
We bezochten ook het (nagebouwde) huis, 
waar Nelson Mandela heeft gewoond. Een 
jongen uit de buurt vertelde vol vuur over 

het leven van Nelson Mandela en zijn leven hier. Ook de kerk waar schoten 
zijn gevallen bij de opstand van studenten bezochten we. We zagen de 
beroemde foto waarop een scholier staat die een zwaar gewonde jongen 
draagt. Jongen stierf; we bezochten ook het 
monument dat verwijst naar dit bloedbad.  
We waren allen zo moe van de vliegreis en de 
daarop volgende busreis dat we haast niets 
konden opnemen!  
Om ong. 19.00u waren we terug in 
Johannesburg. In Randburg Towers hotel, 
kamer 406. Lekker gedoucht en daarna een 
glas rode wijn gedronken en heerlijk gegeten. 
Het was een buffet; dus je kon maar eten 
zoveel je wou. 
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Om zeven uur morgenvroeg laten we ons wekken. Onze 18e reizigster was 
Jeannette uit Arnhem. De andere vakantiegangers waren: Ad en Evelien; Rob 
en Trees, Jacques en Tineke; Louis en Luda; Lieuwe en Hanneke; Martin en 
Marion; Gerard en Marry; Joop en Regina; Carla en Jeanette. (kamergenoot) 
 
Dag 3. Vrijdag, 27 oktober 2006. 
We hebben heerlijk geslapen en genoten van een gevarieerd ontbijtbuffet. 
Om 08.00u in de bus. Joop en ik waren als laatsten in de bus. We gaan naar 
privé-park Pezulu, dat op de drempel van het Kruger Nat. Park ligt. In dit 
prachtige gebied liggen sfeervolle, eenvoudige huisjes met eigen douche en 
toilet, en kun je ’s nachts vanuit je bed genieten van de ‘bush’ geluiden. 
Bovendien is er een zwembad op het terrein. Doordat op het terrein veel 
antilopensoorten voorkomen, maar geen roofdieren, is de plek bijzonder 
geschikt voor een overnachting. 
Bij Witbank zijn 22 steenkoolmijnen. 
In 1895 was Winston Churchill verslaggever. Hij maakte een verslag over het 
leven van boeren; hij belandde in de gevangenis. Hij vluchtte en schuilde in 
een trein. Ene John Howard verstopte hem in het kantoor van de mijnbouw. 
Daar zocht men hem immers niet! Pretoria – Moputo – Churchill schacht. 
Er is veel veeteelt. Er liepen overal koeien los, zelfs langs de weg. Mensen 
lopen trouwens ook gewoon langs de wegen en rijden mee in busjes en in 
open pick-up wagentjes. Lijkt ons niet erg veilig! 
Koffie gedronken van 10.45 – 11.15u bij een Shellpomp. 
Bij vertrek deed de bus weer vreemd. 
Verderop bij een Toyota-garage even naar 
laten kijken. Plaats heette BELFAST. 
De bus was na een poos nog niet klaar. De 
mensen bleven er heel koel onder. 
We gingen op zoek naar koffie. In cafeetje 
(Shomri) eerst koffie gehad. Johan kwam 
zeggen dat hij onze lunchafspraak ging 
afzeggen. We moesten hier maar iets eten. 
Het kon nog wel een uur duren. Ze konden 
wel een goed belegd broodje voor ons maken. We waren aan het eten 
(heerlijk) en toen kwam de bus voorrijden. Johan betaalde alles en in de bus 
werd alles verrekend. Om 13.45u reden we weer.  
Het weer werd slechter; het sputtert. We zitten nu op 2020m hoogte. Nevel. 
We hebben nu onze eerste onkostennota betaald. Hiervan betaalde Johan de 
excursies, etentjes, drankjes die niet incl. zijn. De zgn. pot.  
 
Dag 4. Zaterdag, 28 oktober 2006. 
Vandaag werden we om 04.45u gewekt. Om 05.15u koffiethee en beschuit of 
koekjes bij de ronde hut. Om 05.30u per jeeps (2) naar het Krugerpark. Gate 
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Orpen. We zagen veel wild; jakhalzen, giraffes, olifanten, leeuwen, 1 
krokodil, nijlpaarden, apen, vogels, uiltjes, etc. 
We hebben om 08.00u ontbeten  op een mooi open plekje in het park. “Miss “ 

Elly (Elisabeth uit Bonn) had de verpakte 
ontbijtsetjes mee in een jeep. Geen drank. Later 
geluncht op een andere plek. Johan en een hulp 
brachten daar salades, 
aardappelen/vleesstoofpot, veel fruit en 
frisdrank. Heel gezellig! 
Alles was best vermoeiend. Sommigen konden 
de ogen niet open houden. Bij de ingang van het 
park hebben we in de winkel boekjes, kaarten + 
water gekocht. 
Thuis eerst gedoucht, haar gewassen en 3e 
malariatablet gehad. Koffie met Carla gedronken 
in onze hut. Mijn voeten zijn weer opgezet. Ik 
heb nu een plastablet ingenomen (had ik gisteren 
gekocht in farmacie in Belfast). Carla ontdekte 

een winkel die o.a. medicijnen verkocht. Ze kocht spray om de verstuikte 
enkel van Hanneke te koelen. Ik kocht er nog hoestdrank voor mezelf. Mijn 
verkoudheid was nog niet helemaal over. 
We hebben ’s avonds om ong. 19.30u gegeten op het terrein van ons 
kampement.  
 
 
 
Dag 5. Zondag, 29 oktober 2006. 
Goed geslapen! Panoramadag vandaag. De hele dag in de bus. We hebben de 
Blyde River Canyon op het Hoogveld bezocht. De Blyde River Canyon stort 
zich van het Hoogveld naar het veel lager gelegen laagveld; door een canyon, 
die wat diepte betreft vergeleken kan worden met de Grand Canyon. Bovenop 
de berg was regen en onweerde het. 
We aten in “Canimambo”, een 
gezellig café; heerlijk eten en zoals 
overal erg goedkoop vergeleken bij 
Nederland. Daarna gingen we naar de 
berg met blik op de canyon. ’s 
Middags bezochten we het 
mijnwerkerstadje Pilgrim’s Rest daar 
zagen we 2 jongens die in overalls en 
laarzen een dansje deden en wat geld 
ervoor vroegen. We hebben ze nog 
pennen, kleurpotloden, kleurplaten en een T-shirt gegeven. Ze hebben op ons 
verzoek toen nog een lied gezongen (het Zuid-Afrikaanse volkslied). 
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Dag 6. Maandag, 30 oktober 2006. 
We zijn om 04.45u gewekt. Vanmorgen zijn we om half zes weggegaan, na 
koffie en “beschuit”. Per busjes naar een privépark. We kregen een 
bushwandeling; veel planten, bomen en pootafdrukken besproken. We hebben 
neushoorns, kudu’s,  zebra’s en giraffes gezien. 
Om 09.30u waren we terug. Even fris gemaakt en 
daarna ontbeten in ontbijtzaal. Na een heerlijk, 
uitgebreid ontbijt zijn we (Carla, Joop en ik) gaan 
zwemmen. Later kwamen Jeanette en Marion er 
nog bij. Weer tassen gepakt. Om 16.00u gingen we 
met jeeps naar het Kruger Park, avondgame. 
Het viel eerst wat tegen. Op het laatst zagen we nog 
wat wild; de ranger was ingeseind dat er ergens 
leeuwen waren.  
Het was prachtig: 1 leeuw, 7 leeuwinnen en 2 jonge leeuwtjes. Ze lagen op 
een open plek en hadden net hun buik vol gegeten. Ze lagen op hun zij en rug 
te draaien; heerlijk ontspannen. We hebben veel foto’s kunnen maken. 
Daarna werd het snel donker en moesten 4 mensen op elke hoek met een 

schijnwerper de bosjes belichten. 
Daardoor zagen we nog kudu’s, 
springbokken, antilopes, schildpadden, 
zebra’s en wildzwijnen. Om 21.00u 
waren we terug. Even plassen en 
opfrissen en aan de eettafel (buiten). 
We hebben heerlijk gegeten. Kinderen 
dansten nog voor ons. Ze hadden er 
plezier in, dat kon je zien. We waren 
moe en dus gingen we naar bed. 
 

Dag 7. Dinsdag, 31 oktober 2006. 
We zijn om 06.30u opgestaan. We waren eerder wakker, zenuwachtig? 
Lekker gedoucht. Op ons volgende adres in Swaziland moeten sommigen de 
douche delen. We gingen langs het Kruger Park naar beneden naar het Hlane 
reservaat. Door uitgestrekte landbouwgebieden naar de grens met het 

bergkoninkrijk Swaziland. Uitgebreide 
grensformaliteiten. Stempels! 
We slapen in ronde huisjes met rieten 
daken in het Hlane Royal National 
Park. Er is geen electriciteit. We 
hebben 1 petroleumlamp in het 
toiletgedeelte en 1 buiten, die je ’s 
avonds mee naar binnen kunt nemen. 
Voor de deur was een overdekt zitje, 
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heerlijk. Alle geluiden van de dieren hoorde je er. 
We reden langs Nelspruit, de hoofdstad van Mpumalanga. Mpumalanga 
betekent: land waar de zon opkomt. De plaats Malelane staat voor plaats waar 
de lale wordt verbouwd. Lale is een soort suikerriet. 
 
 
 
Dag 8. Woensdag, 1 november 2006. 
 
We gingen na een kop koffie met een klein groepje (Joop, Regina, Carla, Ad 
en Evelien) onder leiding van Sunny Boy 
wandelen en spoorzoeken Een andere groep 
zou een fietstocht per mountainbike gaan 
maken. De 10 fietsen kwamen, maar er waren 
zoveel mankementen. Remmen die niet 
werkten, lege/lekke banden; het duurde  wel 
een uur voordat zij wegreden. tot overmaat 
van ramp regende het wat. Wij hebben veel 
grote drollen gezien en bomen/struiken 
besproken, maar slechts één neushoorn van vlakbij. 
Dichter bij de lodges, in de vijver lagen wat nijlpaarden. Sommigen van onze 
groep hadden de nijlpaarden dicht bij het restaurant gezien op de dag van 
aankomst. 
We hebben s’ middags een busrit gemaakt naar Manzini; waar we over een 
kleurrijke Swazimarkt liepen. O.a. batikwerk op markt en in winkeltje, waar 

het batik en weefspul duur was. Een 
sandwich met avocado en spek 
gegeten.  
Onderweg zagen we op de heen- en 
terugweg achter een draadhek een 
leeuwenpaar. Op de basis even wat 
gedronken op terras. De gamedrive 
begon later dan 16.00u; we kwamen 
te laat terug van Manzini. De boys 
moesten nog fris en bier inslaan en 

wij moesten nog een verklaring invullen van eigen risico. (voor het geval een 
leeuw je op zou eten) 
De gamedrive viel zwaar tegen. Onze chauffeur was bang; reed dicht op 
voorganger. De voorlichting bestond uit een geleerd lesje. Niet gedreven dus! 
We kwamen een cheetah tegen die het zandweggetje overstak.. De 1e jeep 
bescheen het beest  met zijn felle koplampen. Het beest bleef bangelijk op de 
grond liggen. Verder zagen we nog wat olifanten.  
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Dag 9. Donderdag, 2 november 2006. 
Goed geslapen. Het was vroeg licht en we waren vanzelf wakker geworden. 
Vandaag verlaten we Swaziland en gaan naar het zuiden; dus weer 
grensformaliteiten. Er zijn wegwerkzaamheden; hobbelige wegen en 
wegwerkers die heel gelaten de bordjes omdraaien als je weer mag rijden.   
We drinken koffie bij een krokodillenfarm. Boven de vijver hingen allemaal 

vogelnestjes van de gele vogeltjes. Plain 
backed sunbird is hun naam. 
Vandaag heb ik armbandjes gekocht voor 
de kleindochters. We bezoeken Nisela 
Safari’s Kingdom of Swaziland. Nsoko. 
Heerlijk geluncht. Een heel mooi 
restaurant.   
We verlaten de bergen en komen in het 
gebied van de uitgestrekte boerderijen 
van de blanke grootgrondbezitters in de 

provincie Kwazulu-Natal.  
Onderweg bij een grote markt langs de weg bij een mevrouw een emmer 
ananassen gekocht. Ze maakte ze voor ons schoon; we konden ze zo eten.  
In het Dumazulu Village zagen we mooie 
mensen die de ambachten en dansen die men 
vroeger deed lieten zien. o.a. een smid, 
medicijnman, kralen rijgende vrouwen. 
Mensen die lieten zien hoe ze potten bakten. 
Vrouwen die getrouwd zijn krijgen een rode 
muts in het haar gevlochten; kan er dus niet 
weer uit. Als een jongen een meisje uitzoekt 
moet hij 11 koeien aan haar familie betalen. 
Als hij een aanbetaling heeft gedaan is het 
stel verloofd. We sliepen in een groot door 
een hek afgesloten “kampement” waar 
appartementen in grote flatachtige gebouwen 
stonden. Wij sliepen met Carla en Jeanette in 
een appartement dat we via een trap 
bereikten. Grote kamer, keukengedeelte, bar, drie slaapkamers en balkon. 
Zelfs airco. 
’s Avonds aten we in het centrum in een visrestaurant. We zaten in het 
midden, waar het erg rumoerig was. Het was erg druk.  
 
Dag 10. Vrijdag, 3 november 2006. 
Om 06.00u gingen we de hele dag op gamedrive met 2 auto’s in het Hluhluwe 
National Park. Slechte auto; in het park twee keer een lekke band. Na de 2e 
lekke band werd de helft van de inzittenden door de andere auto naar het 
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hoogste punt gebracht. Daarna werd de 
band van de andere auto gewisseld. De 
reserveband was een halflege thuisbrenger. 
We hebben veel beesten gezien. Ontbeten 
(koffie en beschuit) en later geluncht 
(salade en aardappelschotel) in het park. 
Alles was meegenomen in de jeeps. 
’s Avonds in het dorp St. Lucia in een ander 
restaurant gegeten. Ook goed en goedkoop. 
 

Dag 11. Zaterdag, 4 november 2006. 
Ontbeten (kon niet in ons appartement) in P&B’s ontbijttent. De baas was 
jarig en ze gingen extra voor ons zo vroeg open en hadden een uitstekend 
ontbijt voor ons. We zongen de jarige nog toe. “Lang zal hij leven”.  
Koffie zoveel als je wou. Diverse lekkere dingen om te eten. 
Weer verder per bus via de Indische Oceaan. 
We waren er zo dicht bij; dus even 
gelegenheid om pootje te baden in deze 
oceaan; kans komt direct niet weer. (foto’s)  
Door KwaZulu-Natal. Een heuvellandschap 
en blanke stadjes. Veel suikerrietplantages 
en kralen van de Zulu inwoners. De 
Drakensbergen vormen een loodrechte muur 
tussen het Hoogveld en het Laagveld. Ze 
bestaan uit basalt dat hier miljoenen jaren 
geleden is afgezet tijdens vulkanische erupties.  In Greytown dronken we 
koffie in een Wimpy. Wafels met banaan/karamel met ijs. We slapen 
vannacht in Winterton. Terras aan de weg. 
aaneengeschakelde appartementjes achter het 
restaurant. Van buiten leek het heel wat. De 
appartementen waren verouderd. Lekker gegeten. 
Fles rode port gekocht in de plaatselijke 
kruidenier. Plaats is een lange weg met bedrijfjes. 
 
Dag 12. Zondag, 5 november 2006. 

’s Morgens om 7.30u ontbeten in de 
eetzaal. Om 08.00u per bus naar de 
muurschilderingen van de bosjesmannen/ 
Onze gids “King Steve”  bracht ons er heen 
en vertelde er uitgebreid over. We waren 
moe en hadden moeite wakker te blijven. 
 
Om ong. 11.30u terug bij het Engels 
restaurant (chique).  
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Hier kregen we een luxe lunch. Het leek eerder diner. Joop, Evelien (niet fit) 
Hanneke en Lieuwe gingen daarna niet mee met de 
bus naar het natuurpark. We gingen in de 
Drakensbergen wandelen (omhoog, pittig). Ik kreeg 
last van mijn darmen en moest me 2x afzonderen en 
o.a. Gerard en Louis/Luda zorgden ervoor dat ik de 
aansluiting niet miste. Ik had er moeite mee; het 
tempo lag door de tijddruk erg hoog. Maar het was 
prachtig en ik was blij het te hebben gelopen. Naar 
beneden ging prima. Ook nog een sanitaire stop. 
We werden om 
16.00u terug 
verwacht. Maar 
door de vele 

bochten schoot het niet op. Je dacht je doel te 
zien, maar dan draaide het pad weer. We 
hebben veel watervalletjes, mooie planten, 
bomen en dieren gezien. Maar we hadden 
niet genoeg tijd om er rustig van te genieten. 
Om 16.15u waren we weer met de bus (was met Gert en Johan bij ons 
gebleven) bij de poort van het Engels restaurant, waar onze achterblijvers met 
smart op ons wachtten. Ze waren eruit gezet. De boel ging om 16.00u dicht. 
Nog langs een weeffabriek. Maar doordat we te laat waren kregen we geen 
demonstratie meer; gesloten om 17.00u. Even plassen en in het winkeltje 
kijken en door  
Moe maar voldaan terug naar ons appartement. Even opfrissen, een rondje 
gegeven aan de bar (een beetje als dank voor de hulp bij de wandeling) en een 
drankje terug. Het was erg gezellig. Daarna gegeten. 
 
Dag 13 Maandag, 6 november 2006. 
Om 07.30u ontbeten en afgerekend wat we tot die morgen hadden gegeten en 
gedronken. Het ontbijt van die ochtend stond er nog niet op; hun logica is wat 
niet is genuttigd wordt niet betaald. Dus het ontbijt moest nog apart worden 
betaald. Om 08.15u vertrokken naar Lesotho, Roma.Onderweg weer veel 

gezien en ergens koffie gedronken. 
In Roma aangekomen en kamer 
toegewezen gekregen. Na inruimen even 
bij het zwembad wat rode wijn 
gedronken. Carla, Evelien, Hanneke, 
Marion en Trees hadden een plaatselijk 
gedragen strohoed gekocht en droegen 
die. 
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We hebben een goed huisje naast Ad en 
Evelien. Eigen wc en douche. 
Ik heb even gewassen voor het diner. 
Gezamenlijke waslijn bij onze huisjes. 
We aten in een apart gebouwtje eigengemaakte 
tomatensoep, rijst, kippenbout, gehaktschotel en 
doperwtjes. We dronken rode wijn. Na: peertjes, 
crumble pie toe en koffie na. Lieuwe had te veel 
gedronken en Hanneke was opeens vertrokken! 
 
 
Dag 14 Dinsdag, 7 november 2006. Sascha is 6 jr geworden vandaag. 
Om 08.00u uitgebreid ontbeten in het eetzaaltje bij de ingang. Je moet tijdens 
deze vakantie wel aankomen! Nu gaan we wandelen naar een schooltje 
hogerop de heuvel. Ongeplaveide wegen; in het schooltje kregen we een 
toespraak van het schoolhoofd in een klein vertrek. Het was er snel erg heet. 
We hebben de geschenken afgegeven. Pennen, T-shirts, kleurpotloden, 
puntenslijpers en gum. De kinderen 
zongen voor ons en wij zongen 
Dikkertje Dap en Vader Jakob in 
canon. We hebben veel gelachen. 
Daarna door naar de missiepost, nog 
hoger en vuiler. Langs een weg 
waaraan meerdere scholen stonden, 
o.a. een highschool. Er lag overal troep 
langs en op de weg; het stonk er dan 
ook behoorlijk. Maar alles went. Maar 
overal vriendelijke mensen en kinderen. Ik had weer hoge nood onderweg, 
maar nergens gelegenheid om te gaan zitten. Laat staan een toilet. In de 
missiepost aangekomen kregen we een 
toespraak in de kerk. Pas daarna kon ik door te vragen gebruik maken van een 
wc. Er moesten toen meer mensen. De schade bleef beperkt tot een vies 
inlegkruisje. Gelukkig had ik schone mee. 
Terug ging de weg lichter. We kwamen nog een stel met ploeg en paarden 

tegen; foto’s genomen. 
Terug in ons onderkomen geluncht en 
daarna de middag vrij tot 16.00u. 
We (Evelien en ik) hebben thee gezet 
en er kwamen dan ook wat anderen bij 
ons zitten op het gras. Ik had willen 
lezen, maar dit was erg gezellig! 
Ad/ Evelien, Marry/Gerard, 
Martin/Marion, Jac/Tineke, Louis, 
Carla, Joop en ik. ’s Avonds met de 
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beheerder per auto naar de top van de berg en terug. Hanneke, Lieuwe, Joop 
en ik. Rest ging lopend. De kinderen dansten en zongen voor ons en wij keken 
naar een mooie zonsondergang. De kinderen liepen als gazellen de berg op en 
af. Zelfs op blote voeten.  
 
Dag 15 Woensdag, 8 november 2006. 
Om 08.00u zijn we vertrokken. De grens gepasseerd met de nodige 
formaliteiten en stempels. Om 10.00u koffie gedronken in hotel Lord Fraser 
in Wepener. Mooie omgeving en vergezichten. Ik heb last van tranende ogen. 

We moesten een paar minuten wachten 
wegens werkzaamheden aan de weg. 
Na wat auto’s werd het bord 
omgedraaid en mochten wij verder 
rijden. Het was een lang stuk weg dat 
enkelbaans was. Bij Geluksfontein 
struisvogels. Dorre vlakte met af en toe 
struiken. Burgersdorp, schoon stadje. 
We hebben geluncht op een boerderij. 
De eigenares had alles met haar hulpen 

goed verzorgd. Het smaakte prima. Kip, vlees en salades. Kleine gebakjes na. 
Ze maakte veel zelf. Ook een soort 
stroopkoekjes. Joop kan het recept 
opvragen. 
Verder naar Graaf Reinet. ’s Avonds 
naar Nieu Bethesda. (Prinses Irene 
woont er vlakbij) Daar is een 
schapenfarm. Men vertelde ons over het 
houden van schapen, er werd voor ons 
een schaap geschoren. Men legde uit dat 
er wel 7 soorten wol/vacht bestaan. Van 
schoon naar vuil. Het wordt gesorteerd 
verkocht; het brengt dan het meeste op. We hebben er nog heerlijk gegeten. 
Ze hadden lamsvlees gebarbecued en dat lag nu in de grote open haard. 
Verder nog een aardappelschotel . Alles erg lekker. Men verkocht er ook nog 
spulletjes; o.a. truien, shawls gemaakt van de wol van hun schapen. Men vond 
deze busreis erg lang en vermoeiend. 
 
Dag 16 Donderdag, 9 november 2006 
’s Morgens naar een township bij Graaf Reinet. We hadden een gids uit het 
township die ons veel liet zien. Het was hier schoon. Er kwam een open auto 
langs om het vuil - dat door medewerkers was aangeharkt - op te halen.  
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Er waren ook scholen en we dronken 
koffie met een koekje bij een 
mevrouw die iets vertelde over hoe 
zij leefde en wat zij meegemaakt had. 
(zoon die gestudeerd had; in 
Kaapstad woonde en door een auto-
ongeluk was verongelukt). Zij knapte 
haar huisje op met het geld dat zij 
“kreeg” van haar gasten/toeristen. 
Chauffeur Bucks (een wat poenig 
mannetje) trakteerde ons (Joop, Jeanette en mij) op een biertje in oudste hotel 
“Drostdy”. We zaten achter het hotel in de tuin. Buck belde nog met iemand 
en even later kwam “een goede vriendin” met haar dochtertje. Het hotel was 
echt heel chic. Hij kende de receptionist en Buck liet ons het hotel (beneden) 
zien. Mooie grote kamers in koloniale stijl met veel hout en kunstwerken. Er 

hing een schilderij van admiraal 
Cromwell. 
Ook struisvogeleieren die kunstig 
geverfd of anders versierd waren. 
Buck had een verhuisbedrijf en 
hielp wel eens als er 
auto’s/chauffeurs nodig waren voor 
ritjes voor o.a. Baobab. De 
chauffeur bracht ons eindelijk naar 
ons huisje terug. Daarna zijn we 
naar het centrum gelopen en een 
sandwich gegeten en gewinkeld. 

Om 17.00u vertrokken naar de Vallei van Verlatenheid. We hadden een goede 
gids. Veel steenbokken, apen en zebra’s gezien. Het uitzicht was vanwege 
bewolking niet 100%, dus geen mooie zonsondergang. 
Nadat we weer bij ons appartement waren, waar we ons opfristen, gingen we 
lopend met Ad/Evelien, Carla en 
Jeanette naar een gezellig restaurant. 
Ad/Ev. hadden besproken, na wat 
geduld en wijn kregen we een 
winderige tafel buiten. De 
petroleumlamp waaide twee keer 
uit. Het eten was heerlijk! 
Het toetje kregen we binnen, na nog 
een wijntje aan de bar gingen we 
rozig terug naar het appartement. 
Weer een prachtige dag. 
 
 



 

 13

Dag 17 Vrijdag,10 november 2006. 
Om 08.00u zijn we vertrokken. Het regent wat  We dronken koffie bij een 
cheetahfokbedrijf. De cheeta is een bedreigde 
diersoort. Je kon er een makke cheeta aaien. Er 
waren 2 cheeta’s in een kooi.  
Om 11.40u  aan het strand bij Uitenhage, 
Jeffrey’s baai geluncht en gewandeld. Het is weer 
droog.  Ik heb er nog lapjes origineel Afrikaanse 
stof gekocht (en een gekregen).  Ik moest de stof 
eerst wassen, dan wordt ze soepel..Om 14.00u 
gingen we verder. Gestopt bij kloof vóór “Corrie” d’r hotel. 15min. tijd om te 
genieten van de kloof. 
We hadden een mooie kamer, wat donker, maar netjes, ruime badkamer met 
blik op een klein zwembad. We hebben er niet in gezwommen. 
Ik heb even wat spulletjes gewassen. We hebben heerlijk gegeten, ijs toe en 
chocoladesaus. Joop heeft nog met Gerard geschaakt. Verloren, maar leuk. 
 
Wij (Regina, Carla, Jeanette, Evelien, Ad, 
Gerard, Trees en Rob zijn terugge-lopen 
tot bord “Big Tree”. Omvang 8 personen 
en wel 600 jr. oud.. 
Onderweg zagen we veel planten. Bij de 
boom oefenden we het door Ad, Evelien 
en Gerard, Marry geschreven lied op de 
wijs van “Sarie Marijs”.  
Om 19.00u hebben we heerlijk gegeten: 
buffet. rijst, aardappelen (half gebakken) div. soorten vlees en groenten + sla. 
Er was ijs en vruchten na. 
Nog wat nagepraat. Joop heeft met/tegen Gerard geschaakt. (verloren) 
 
Dag 18 Zaterdag, 11 november 2006. 
Johan is vandaag jarig. Na het ontbijt om 08.30u in de bus voor Johan ons lied 
gezongen. Kado: boek met inzicht v.e. Nederlander die in Zuid-Afrika heeft 
gereisd. 

’s Morgens naar Blaukrans, “Bridgewalking”, 216m 
hoog en 450m lang. 
 
Er sprongen 2 Nederlandse jongens. Daarna reden we 
door naar de kust en daar liepen we naar de hangbrug. 
Lekker wiebelig! We zijn nog met een bootje naar de 
grot gevaren en terug onder de brug door richting zee.  
Maar we draaiden al gauw weer naar de aanlegplek. 
Daarna hebben we met z’n drieën geluncht in het 
restaurant, op het terras. 
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 Er kwam nog een dame langs ons plekje en vroeg of me uit Groningen 
kwamen. Ze hoorde een vertrouwd geluid. Ze bleek met een groep uit het 
UMCG in Z-A op vakantie te zijn. 
Toen aan strandje met flinke golven met Carla gezwommen. Schelpen 
gezocht. Het was best eng, je werd soms 
wat opgepakt door de golven. 
We hebben veel foto’s gemaakt van de 
schuimkoppen. Om 16.30u zijn we 
vertrokken naar “huis”.  Daar hebben we 
weer heerlijk gegeten. Ik ben om 21.00u 
naar bed gegaan. Heb het dagboek 
bijgehouden en wou nog wat lezen, maar 
de slaap klopte aan de deur. 
 
Dag 19 Zondag, 12 november 2006. 
Om 07.45u ontbeten en om 08.30u zijn we vertrokken naar Oudtshoorn. 
We dronken koffie bij een Wimpy, het was er koud en het tochtte door de 
airco. Ook niet gezellig. Verder langs de kust gereden(via George) en 

geluncht bij grotten in Oudtshoorn; Cango 
Caves. Goede gids, indrukwekkende grotten. 
Stalagmieten (vanaf de bodem)/stalactieten 
(vanaf het plafond) in de Kleine Karoo. We 
bezochten een struisvogelfarm, waar we een 
rondleiding kregen. Rob reed op een 
struisvogel (alleen mensen tot 70kg mochten 
erop zitten, dus zeer weinigen van onze 
groep). Koffie gedronken in 
restaurant/winkel bij de farm. Foto van 
babystruis die bezig was uit het ei te kruipen. 
Daarna naar appartement nr. 38 in 

Oudtshoorn. Mooie slaapkamers. Carla en 
Jeanette sliepen in het zelfde huis, eigen 
slaapkamer. We aten verderop in de straat 
op een terras aan de achterkant van het 
restaurant. Het was winderig en we gingen 
dan ook beschut zitten. We aten struisvogel- 
en krokodillenvlees. Het eerste was het 
lekkerste. Thuis dronken we met z’n drieën 
nog wat whiskytjes; Joop rode wijn. 
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Dag 20 Maandag, 13 november 2006.  De bus had 4057km gereden. 
Om 07.00u zijn we vertrokken na een goed ontbijt. Koffie in Albertinia in een 
Aloë Ferox winkel waar we uitleg kregen over de fabricage van zalfjes e.d. 
Ik heb zalf gekocht voor Stijn z’n psoriasis en handcrème voor mezelf. 
Om ong. 11.00u geluncht. Mosselbay is een oude plaats. Voorbij Swellendam 
gereden (naam is een samenstelling van dhr Swellenberg en zijn vrouw, mw. 
Ten Damme) naar the Old Gaol Coffeshop/ Naar de boot voor de walvis en 

dolfijnen. We zagen dicht bij de 
kust een paar bultwalvissen. Er 
zwom later een hele poos een 6 
jaar oud vrouwtjesbultwalvis rond 
de boot. Ze liet zich rustig 
fotograferen van verschillende 
kanten. Jonge walvissen zijn 
nieuws-gierig. De moederwalvis 
zwom in de buurt. Zie de foto’s. 
Thuis nog geborreld, gegeten en 
naar bed. 

 
Dag 21 Dinsdag, 14 november 2006. 
Pas om 08.30u ontbeten; weer ruime keuze. Om 09.45u zijn Carla, Jeanette, 
Joop en ik per “topless bus” een stadstour gaan maken. Bij de halte bij het fort 
van Jan van Riebeek uitgestapt. We 
hebben ook de kamers van het 
hoofdgebouw bekeken en Jeanette is 
langer gebleven. Er hingen veel 
schilderijen en Delfts blauw. Wij stapten 
weer op de bus en we stapten uit bij 
winkels en stalletjes. Joop heeft bij een 
stalletje een wandschilderij gekocht.(in 
koker) Carla keek bij juweliers naar een 
ring. (niets gekocht) We dronken koffie 
bij de VVV-Internetcafé. Weer op de bus; nu naar de Tafelberg. Er was helaas 
bewolking en dus geen zicht op de top. Ik heb een jonge vrouw 

gefotografeerd. (op haar verzoek) Haar 
telefoon deed het niet, dus heb ik haar 
geschoten met Joop z’n toestel. Ik heb 
haar kaartje gekregen en mail haar de 
beide foto’s later. 
Daarna met de bus naar het strand; 2e 
halte eruit.  Langs het strand, Carla 
moest zand hebben voor kennis Petra 
en daarna via de promenade gelopen. 
Het was prachtig weer.  
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Wel winderig. Joop is op de bus gestapt bij de laatste halte aan het strand. 
Carla en ik zijn gelopen tot Waterfront. IJs gegeten bij een Italiaans 
restaurant. Het duurde lang voor we iets kregen. Er was gezellige muziek bij 
Waterfront en in een grote hal waren handarbeidstands. Ik heb nog een lapje 
Z-Afrikaanse stof gekocht voor het quilten. Met taxi naar hotel 30R. 
Joop zat aan de bar met Jac en Jeanette. Nog wijn gedronken. Nog buiten 
gezeten met Hanneke, Lieuwe, Jac, Tineke en Carla. Jac had dinertafel 
gereserveerd. Joop inmiddels naar bed; gevraagd of hij wilde eten; mee naar 
beneden. Na nog een wijntje ging het mis. Joop was onvast ter been. Hij werd 
geholpen om aan tafel te gaan. Na de soep samen naar het toilet, waarna het 
lopen beter ging. Nog heerlijk gegeten. Om 22.00u naar bed. 
 
Dag 22 Woensdag, 15 november 2006. 
Met de bus naar Kaap de Goede Hoop. We hebben gelopen naar ’t meest 

zuidwestelijke punt van Zuid-
Afrika. Prachtige golven. Er liep 
zelfs een struisvogel los rond. Na de 
frisse neus ging het naar de 
wijnproeverij. 
’s Avonds als afscheid samen 
gegeten in een restaurant, per taxi 
erheen. Het was een Bush 
aankleding met bustes van wilde 
dieren. Eten was prima. 
 

 
Dag 23 Donderdag, 16 november 2006. 
De Tafelberg was nu goed te zien! Helaas hadden we daarvoor nu geen tijd. 

’s Morgens vrij!  Joop en ik zijn 
naar Waterfront gelopen en 
dronken daar koffie. Hier en daar 
life muziek. Leuke 
winkelpromenade. Prachtig weer. 
Om 12.30u hadden we 
afgesproken bij de aanlegsteiger 
voor het Robbeneiland. Onderweg 
zijn we Carla e.a. op een terras 
tegen gekomen. Er was net een 

jong zeehondje geboren in het water. De moeder kon het jong niet op de wal 
krijgen. Iemand heeft het jong uit het water gevist. De navelstreng zat nog aan 
beide dieren. Joop en ik zijn doorgelopen naar terras bij de aanlegsteiger en 
aten daar wat. De boottocht naar robbeneiland was prachtig en duurde ong. ¾ 
uur. Op het eiland wonen alleen mensen die werken bij de ex-gevangenis/-
museum 
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 Er stond een school voor ong. 22 leerlingen en 2 leraren. De geschiedenis van 
Mandela e.a. werd breedvoerig verteld. We hadden ook niet veel tijd; we 

moesten om 15.45u bij de boot 
terug zijn. Om 16.00u zou deze 
weer naar Kaapstad varen, maar 
we waren niet compleet. Er was 
een groep Belgen van mening 
dat ze pas om 16.15u terug 
hoefden te zijn. Enfin we waren 
nog op tijd terug in het hotel. We 
zijn stevig doorgelopen van 
Waterfront naar ons hotel. Daar 
hebben we ons in de zaal waar 
de koffers stonden fris gemaakt 

en omgekleed; om 18.15u vertrokken we met Gert naar het vliegveld. Johan 
ging met zijn eigen auto. Ze konden dan na afloop elk hun eigen kant op gaan. 
We hoefden liet lang te wachten op het vliegveld in Kaapstad. 
We hadden een goede vlucht ondanks de lange zit. We kregen weer een goed 
diner en drinken genoeg. De landing in donker London-H was ook goed. We 
werden goed gescreend, zelfs de schoenen moesten uit. Alle drankjes 
achterlaten. We (J, C en ik) dronken op het vliegveld nog koffie met Rob en 
Trees. In het vliegtuig naar Schiphol kregen we al snel een uitgebreid en 
lekker ontbijt. Om ong. 11.00u landden we op Schiphol. Ik stuurde Brigitta 
gelijk een sms-je dat we veilig geland waren. Ze zat in de trein naar Weesp, 
voor het examen. Ze belde even later terug. Tjaart komt naar Zuidhorn met de 
kinderen en zij komt ’s avonds met de trein. 
 
De buurtjes stonden bij het station in Zuidhorn. Eddy met de auto en Yvonne 
met de fiets. Carla, Joop en ik moesten immers met koffers in de auto. 
Yvonne spurtte snel met de fiets naar huis. Ze was er even eerder dan wij en 

zag dus onze reactie………. Ze 
hadden ’s avonds tevoren draden  
met ballonnen aan de 
vlaggenmast en auto en huis 
bevestigd te verwelkoming. 
Carla vertrok direct naar 
Zoutkamp. Henk en Marie waren 
de 16e naar Maleisië vertrokken 
naar Wilhard. 
We hebben even bijgekletst met 
Eddy en Yvonne onder het genot 
van een Hollands bakkie koffie. 

Een mooi slot van een fijne vakantie.  
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